Nieuwsbrief December 2024
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Hervormde Gemeente Sebaldeburen
Provincialeweg 44, 9862 PE



KERKDIENSTEN

December

Datum | Tijd Predikant Plaats Bijzonderh./extra coll

01 09.30 | Dhr. J.C.A. v.d. 15 Advent /
Berge Kerkvoogdij

08 09.30 | Ds. M. de Jager Dwingeloo

08 19.00 | Samen zingen Thema Kerst

15 09.30 | Ds. H.J.C.CJ. Assen Coll. 1ZB
Wilschut

22 09.30 | Prop. H.J.Kramer | Urk

25 09.30 | Dhr. J.C.A. v.d. 15t Kerstdag /
Berge Kerkvoogdij

29 09.30 | Ds. G. de Fijter Kampen

31 19.00 | Dhr. J.C.A. v.d. Oudjaar /
Berge Oudejaarscollecte

Januari

05 09.30 | Ds. H.C. Groningen
Marchand

12 09.30 | Ds. F. Pierik Drachten

12 19.00 | Samen zingen

19 09.30 | Dhr. J.C.A. v.d.
Berge

26 09.30 | Ds. J. Hoekman Rutten




OVERDENKING

‘Zalig is...

Elizabeth riep het zo hard, dat iedereen het kon horen. “Gezegend ben je
onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot.” Maria werd, als
de moeder van de Heere, door Elizabeth bejubeld als een bijzonder
gezegende vrouw. Dat is natuurlijk terecht, want Maria viel een bijzondere
gunst van de Heere ten deel. Zij mocht de Zoon van God bij zich dragen,
verzorgen en groot brengen. Tegelijkertijd weten we ook dat het
moederschap van Jezus voor Maria met verdriet gepaard zou gaan.

Simeon zou haar later waarschuwen: ‘ook door uw eigen ziel zal een zwaard
gaan’ (Luk 2:34). Verderop in het evangelie van Lukas is er ook iemand die de
moeder van Jezus zalig prijst. Een vrouw uit de menigte prijst dan de schoot
en borsten zalig van de moeder van Jezus. Jezus antwoord echter: “Veeleer
zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren.”

Met kerst gaat het over Maria, over mensen die op bezoek komen, over baby
Jezus die tot de verbeelding spreekt. Maar in de woorden van Elizabeth en
Jezus staat uiteindelijk het Woord van God centraal.

Zij die daarop vertrouwen zijn zalig te prijzen en beleven een gezegende tijd
op aarde.

GEMEENTELEVEN

Als gemeente beleven we samen weer de advent- en kersttijd. Een mooie tijd
waarin we samen stil staan bij de komst van Gods Zoon naar de aarde. Een
groot wonder, waarover we ons kunnen verheugen en verwonderen. In deze
tijd zijn er ook verschillende activiteiten waarbij we stilstaan bij dit heugelijke
feit. We wensen elkaar alvast gezegende activiteiten toe.

Meeleven
Tegelijkertijd beseffen we als gemeente ook dat verschillende leden van onze

gemeente niet bij de activiteiten kunnen zijn vanwege ouderdom, ziekte of
om andere redenen.



Laten we met elkaar meeleven, juist ook in deze dagen.

We denken in het bijzonder aan mevr. S. Huizinga die herstellende is van een
ingrijpende operatie. We denken ook aan mevr. A. van der Meer, mevr. T. van
Dijk, fam. Mulder, mevr. M. Ritsma-Hansma, mevr. Helmantel en

mevr. S. Potstra-Dijkema, die al langere tijd vanwege gezondheidsredenen
niet aanwezig kunnen zijn bij kerkdiensten of activiteiten. We bidden hen van
harte Gods zegen toe.

Op dit moment verblijft mevr. Helmantel in 't Heymanscentrum. Het adres is :
Dignis Heymans centrum, Henri Dunantlaan 20, 9728 HD, Groningen. Kamer:
Reitdiep 259. Bezoek graag in overleg met de zoon, F.Helmantel

Tijden 14.30 - 17.00 en 18.30 — 20.30 uur.

Eind november is in de gemeente het bericht binnengekomen dat dhr. A.
Wegman door de Heere uit het leven is weggenomen. Een broeder die vele
jaren aan onze gemeente verbonden was. We wensen de familie sterkte toe.
In de volgende uitgaven van Teken van Leven zal een in memoriam
opgenomen worden.

Bijbeltekst om aan te leren.

De tekst die we als gemeente deze maand samen uit het hoofd leren is
afkomstig uit de ‘lofzang van Elizabeth’. Aan het einde van haar lofzang
klinken de woorden: “En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de
kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden.” (Luk. 1:45)

Vrouwenavond

In het nieuwe jaar hopen we een gezellige avond voor vrouwen te
organiseren in de pastorie. Jong en oud is welkom ;) We hopen onder het
genot van iets lekkers elkaar te spreken en beter te leren kennen. De avond
heeft een open karakter. Je kunt daarom ook gerust vrouwen van buiten de
gemeente meenemen.

Maandagavond 27 januari - in de pastorie van Sebaldeburen - 19.45 uur

We hopen u / jou te ontmoeten!



HET PIONIERSTEAM

In de maand december staan er onder andere een Kerst-wandelmarkt, een
kerstmaaltijd en een kerstnachtdienst op stapel (zie voor data en tijdstippen
de agenda). Dit zijn laagdrempelige activiteiten waar u gerust mensen voor
kunt uitnodigen. Vrienden, buren, kinderen, kleinkinderen of bekenden uit de
omgeving.

De Kerst-wandelmarkt wordt georganiseerd door het dorp, en als kerk dragen
wij er aan bij door op de wandelroute de kerk open te stellen en te
zingen/muziek ten gehore te brengen.

Daarnaast is er net als voorgaande jaren weer een kerstmaaltijd en een
kerstnachtdienst die georganiseerd worden vanuit het pioniersteam.

Het doel van deze activiteiten is om de boodschap van Jezus’ komst naar de
wereld op een eenvoudige en laagdrempelige manier bekend te maken.

Kinderclub

Na een hele mooie Vakantie Bijbel Week zijn we weer gestart met de
kinderclub.

Dit jaar is het thema van de clubmiddagen het gebed. We hebben
Bijbelverhalen gehoord over Hanna, over de farizeeér en de tollenaar en we
hopen nog stil te staan bij de verhalen nog te horen over de onrechtvaardige
rechter en het Onze Vader. We leren dit jaar ook een bijpassende Bijbeltekst:
Roep tot Mij, en Ik zal je antwoorden (Jeremia 33:3). We knutselen heel wat
af bij de clubmiddagen en houden ook van een leuk spelletje. We hebben erg
gezellige clubmiddagen gehad.

Kent u of jij ook kinderen die het leuk vinden om naar de kinderclub te
komen? Van harte welkom! De komende clubdata zijn 17 nov, 15 dec, 19 jan,
16 feb en 16 maart. Op D.V. 15 december hopen we een kerst-kinderclub te
hebben!

Het lied dat we bij elke kinderclub oefenen dit jaar, delen we ten slotte hier
ook voor u / jullie!



Elke morgen als ik wakker word,

praat ik zachtjes met de Heer.

Al mijn zorgen, hoe de dag ook wordt,

leg ik bij Hem neer.

En Hij draagt mij, Hij draagt mij, Hij vult mij met kracht.
Ja, Hij draagt mij tot diep in de nacht.

Hartelijke groet van de juffen van de kinderclub!

ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

Kerstmaaltijd

Op 18 december willen we als gemeente samen eten en met elkaar toeleven
naar Kerst: de geboorte van Jezus in deze wereld. Vanaf 18.15u bent u van
harte welkom in gebouw Irene, om 18.30u start de broodmaaltijd en om
19.30 begint het programma.

Opgave voor de maaltijd (en eventueel vervoer daarnaar toe) mag bij

mw. Trijnie Sloots-Knooihuizen tot en met zaterdag 14 december. We zien
ernaar uit u te ontmoeten!

VERJAARDAG 75+

11-12 Mevr. J. v/d Velde — Sikkema
16-12 Dhr. J. Tamminga
28-12 Meuvr. S. Potstra

Gods zegen toegewenst in het nieuwe jaar!

Gelooft zij God met diepst ontzag!



De lofzang van Elisabeth

(oby Poelman - Duisterwinkel

Loof de Heer, zo wil ik zingen

Om de vreugde die Hij gaf,
Fluisterende zegeningen

Iweven door herinneringen

Aan het kindje in mijn schoot,

Niets dat weerstand aan hem bood,
Golvend sprong het op de dag

Van Maria’s arriveren,

| Alvan ver frok hem de Here.

Niemand wist hoe hij getuigde,

Er was in Maria’s schoot

Leven dat nu echt ontsproot.

In dit teken was een band,

Stil deed hier Gods Geest gebaren
Aan de moeder van de Heer,
Blijdschap mag je nu ervaren,
Echt, wat Hij belooft komt uit,
Trouw zal Hij zijn Woord bewaren.
Hef dan aan dit lof-geluid.




ACTIVITEITEN

Zondag 8 dec. 19.00

Samen zingen m.m.v. het
gelegenheidskoor

Maandag 9 dec. 19.30

Kerkenraadsvergadering

Dinsdag 10 dec. 17.30

ALPHA cursus

Woensdag 11 dec. 19.30 - 21.00

Bijbelstudie

Vrijdag 13 dec. 14.00 - 17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Zaterdag 14 dec. 17.00 —19.30

Kerst- wandelmarkt Sebaldeburen

Zondag 15 dec. 14.00 - 15.30

KinderBijbelClub de Sleuteldragers

Maandag 16 dec. 17.30

Pioniers bijeenkomst

Woensdag 18 dec. 17.30

Kerstmaaltijd gemeente

Donderdag 19 dec. 17.30

Kerstmaaltijd Dorpskamer

Vrijdag 20 dec. 14.00 — 17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Maandag 23 dec. 18.00

Inleveren kopy Teken van Leven

Dinsdag 24 dec. 19.00 - 20.00

Kerstnachtdienst in de kerk

Woensdag 25 dec. 09.30

1% kerstdag Dienst in de kerk

Vrijdag 27 dec. 14.00 — 17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Dinsdag 31 dec. 19.00

Oudejaarsdienst in de kerk

Zondag 5 jan. 11.00

Koffiedrinken na de dienst

Alle activiteiten zijn Deo Volente.

Indien niet anders vermeld, zijn ze in gebouw Irene.

VAN DE REDACTIE

Contactboekje

Het nieuwe contactboekje is weer in de maak. Zijn er gegevens die veranderd
moeten worden, wilt u dit voor 13 dec. 2024 doorgeven.

Inleveren kopij

Voor Teken van Leven inleveren t/m 23 dec. 2024




