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KERKDIENSTEN 

 
Februari  

04 09.30 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge  

 Collecte  

11 09.30 Ds. J.W. Wind Damwoude   
 

11 19.00 Samen Zingen    

18 09.30 Ds. W. v.d. Wind Vlagtwedde  Kerkvoogdij  

25 09.30 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge  

  

Maart 

03 09.30 Ds. H.J.C.C.J. 
Wilschut 

Assen  Voorjaarscollecte 
G.Z.B 
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OVERDENKING 

 
‘De kerk als werkplaats van de Heilige Geest’ 
Tijdens de avond van de Vormingscursus Christelijk Geloof in januari ging 
het over ‘lid zijn van een kerk’. Wat betekent het nu om deel te zijn van 
een kerk? Waartoe is de kerk er op aarde? Waarom zou God in én door 
gemeenschappen werken? Die vragen werden tijdens de avond 
beantwoord vanuit de apostolische geloofsbelijdenis, waar in de 
oorspronkelijke versie staat: ‘ik geloof in een heilige, apostolische, kerk, 
de gemeenschap van de heiligen.’ Later is het woordje ‘in’ weg gelaten, 
omdat veel mensen de teleurstelling in kerkgangers een reden vonden 
om niet meer in de kerk te geloven. Iets wat vandaag de dag ook veel 
herkenning oproept. Geloven doen we echter niet in de kerkgangers, 
maar wel in de Heilige Geest, die in de kerk wilt werken. Het is in het 
bijzonder de kerk, waar de Heilige Geest mensen wilt leren wie God is 
en wat God voor een mens betekent. Het is de gemeenschap van allerlei 
mensen die tekort schieten richting God en elkaar, waar de Heilige Geest 
wilt leren wat genade inhoudt (van God naar de mens, maar ook 
onderling!). De kerk is een werkplaats. Een werkplaats waar de Heilige 
Geest werkt met mensen. Hier vallen spaanders, hier mislukken dingen, 
maar hier wordt ook ontdekt wie God is, wat Zijn genade inhoud en er 
mee ‘geoefend’. Geloofd u ook in de kerk als werkplaats van de Geest?  
 

 

GEMEENTELEVEN 

 
We zijn als kerkenraad dankbaar voor de mooie opkomst in diensten en 
de onderlinge betrokkenheid van gemeenteleden. Het is mooi om te 
horen wanneer mensen elkaar bezoeken, ook buiten de zondagse 
diensten. Ook valt het ons op dat mensen met elkaar meeleven door een 
kaartje of een telefoontje. Dat is iets moois, omdat we als 
gemeenteleden ook door God aan elkaar zijn gegeven om elkaar lief te 
hebben, te dienen (zie de meditatie hierboven). 
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Er zijn echter ook gemeenteleden die voor korte of langere niet naar kerk 
kunnen komen. Laten we hen niet vergeten. We denken op deze plaats 
in het bijzonder aan mevr. Potstra, die onlangs haar arm heeft gebroken. 
Aan mevr. T. Van Dijk, die qua gezondheid de laatste weken achteruit is 
gegaan. En aan dhr. P. de With, die last heeft van zijn heupgewricht. En 
met hen nog anderen.  
We denken aan hun in onze gebeden en in ons meeleven. 
 

 
UIT DE KERKENRAAD 

 
Als kerkenraad hebben we de eerste vergaderingen met een grotere 
samenstelling al weer achter de rug. We zijn dankbaar voor elkaar en de 
gezamenlijke sfeer, dat is een zegen van God. Tegelijkertijd blijft er 
natuurlijk wel aanzienlijk wat op weinig schouders afkomen, ook al zijn 
wij als gemeente in aantal niet groot. Dat vraagt kracht, wijsheid en (uw) 
gebed.  
Van onze kant de oproep om woensdagavond 21 april alvast in uw 
agenda te noteren. Op die avond willen wij namelijk onze jaarlijkse 
gemeenteavond houden, en in gesprek gaan over de dankpunten en 
aandachtspunten van onze gemeente.   
 
Verslag conferentie IZB ‘Gebroken Verlosser’ 
Op 25 en 26 januari hield de IZB een conferentie voor de voortrekkers 
van pioniersplekken over het thema ‘Gebroken Verlosser’ in het 
Brabantse Biezenmortel. Een mooi thema, want welke christen ervaart 
geen pijn wanneer hij/zij zich inzet voor het koninkrijk en het evangelie 
wilt uitleven? Tijdens de conferentie werd benadrukt dat iedere 
volgeling van Christus iets van Zijn gebrokenheid ervaart, omdat een 
dienstknecht niet meer is dan zijn Meester (Joh. 13:20).  
In een boeiende en informatieve lezing van ds. Kees van Ekris werd 
dieper ingegaan op momenten van pijn en de verschillende ‘pijnplekken’ 
die er kunnen zijn. Allereerst benadrukte hij (in navolging van R. 
Williams) dat de momenten waarop wij pijn ervaren bij uitstek 
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momenten zijn waarop wij kunnen leren, God kunnen ontmoeten. 
Moeilijke momenten moeten we niet negeren, wegpraten of (direct) 
verklaren. Nee, die momenten zijn om stil te worden, tot inkeer te 
komen, te leren en te luisteren naar God. Jakob werd stil gezet in een 
worsteling met God, hij hield er pijn aan over, maar kon nadien wel 
zeggen dat hij God had gezien (Gen. 32).  
Ds. Kees van Ekris deelde vervolgens de pijnplekken die wij kunnen 
ervaren in drie groepen: in onze gemeente of pioniersplek, in de omgang 
met de naaste (om het evangelie te delen), of in ons eigen leven. Hij 
reikte vervolgens een ‘trinitarische’ (drie-eenheid van God) omgang met 
lijden aan: Gods hart breekt (Jer. 31:20), Christus is gebroken voor ons, 
en de Geest zucht met ons mee (Rom. 8). 
 

 

HET PIONIERSTEAM 

 
Kerst  
Als pioniersplek zien we terug op mooie kerstactiviteiten: zingen in de 
kerk tijdens de kerstwandelmarkt voor veel dorpsgenoten en mensen uit 
de omgeving, een geslaagde kerstmaaltijd met een film over de 
geboorte van Jezus en een mooie kerstnachtdienst met medewerking 
van CMV Dindua. Voor alles God de eer. 
 
Rustpunt  
In de komende tijd willen wij ons pioniersplek met de buurttuin 
aanmelden als Rustpunt bij stichting Rustpunt. Hierdoor wordt de tuin 
onderdeel van een landelijk fiets- en wandelnetwerk waar mensen 
kunnen (uit)rusten en genieten van de tuin. Het idee er achter is 
‘datgene wat je hebt delen met een ander’. Die vrijgevigheid en 
openstelling zorgt daarnaast hopelijk ook voor meer inloop uit de 
omgeving, meer bekendheid van de tuin, en hopelijk ook meer 
betrokkenheid bij de tuin.  
 
Vakantie Bijbel Week 
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Wij zijn al weer bezig met de voorbereidingen van de Vakantie Bijbel 
Week in de zomer. Deze wordt gehouden op DV 22, 23, 25 en 26 juli 
2024. Deze week vraagt veel organisatie, en we hebben een klein team. 
Eerdere jaren merkten wij dat de organisatie ons als klein team soms 
zwaar viel. Willen we dit jaar weer een week kunnen organiseren, 
hebben we iemand extra nodig.   
We zoeken concreet naar iemand die: 

- wil helpen met een dagdeel gezamenlijk knutselwerkjes maken 
- aanwezig is als luisterend oor bij 1 (meer mag ook natuurlijk) 

vergadering van het kernteam van de VBW 
- aanwezig is als aanspreekpunt voor vrijwilligers (over de 

knutselwerkjes etc.) op het liefst meerdere dagen van de VBW.  
Zou u ons willen helpen?  
 
Dorpsmaaltijden  
Daarnaast zijn we voor de Dorpskamermaaltijden op donderdagavond 
(17.00-19.30 uur) op zoek naar iemand die regelmatig (vrijwillig) een 
keertje wilt koken voor de groep. Het gaat om een groep van circa 15 
personen. De kosten van de maaltijd worden betaald door de 
pioniersplek.  
 
Pasen 
Tenslotte. 
Op Tweede Paasdag, 1 april, is het pioniersteam voornemens om een 
Paasbrunchdienst te organiseren. Dit houdt in dat er eerst een dienst is 
van 10:00-11:00 uur en daarna een brunch (vroege lunch). Het is de 
bedoeling dat de muzikale invulling van deze dienst verzorgd wordt door 
een gelegenheidskoor uit onze gemeente en van buiten onze gemeente. 
U, jij bent van harte uitgenodigd om u aan te melden bij Joke Buist, die 
de organisatie van dit koor weer op zich wil nemen. En waarvoor wij als 
pioniersteam dankbaar zijn. 
 
(P.S. voor het gelegenheidskoor: Deze keer wordt er meerstemmig 
gezongen. Dat betekent ook vaker oefenen. De data moet ik nog 
overleggen met Trijnie. Bij opgave wordt dit bekend gemaakt. Joke) 
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ACTIVITEITEN ALLERLEI 
 
VAN DE DIACONIE 
Bestellijst hangt de hele maand februari in de hal van de kerk. 
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VROUWENDAG 
Graag nodigen we alle vrouwen van uw gemeente uit voor de 1e Vrouwendag 
van het noorden! 
Op DV 16 maart 2024 houden we in ‘d Ekkelkaamp in Onstwedde een geheel 
verzorgde Vrouwendag met het thema ’Hou vol’. Vanuit de Hervormde 
Vrouwenbond worden deze vrouwendagen al enkele jaren gehouden, echter 
ontbrak er nog een versie in het hoge noorden.  
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MANNENZANG 

 
Heb je zin om, als mannen onder elkaar, lekker te zingen? 
 
Dan nodigen we je van harte uit om een mannenzangavond met ons mee te 
beleven. 
 
Wees vrij en deel deze uitnodiging met iedereen die u wilt. 
 
Hartelijke broedergroet, 
 
Gerrit-Jan Bierma, 
Frederik Wijnalda, 
Johan Bonefaas 
Organisatie mannenzang Grootegast. 
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Zondag 4 febr.  11.00  Koffiedrinken na de dienst 

Vrijdag 9 febr. 14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer 

Zondag 11 febr.  19.00 Samen zingen m.m.v. het 
Zoutkamper Mannenkoor in de 
kerk 

Woensdag 14 febr.  10.00 – 

11.30 
Bijbelstudie (zie de website voor 
voorbereiding) 

Donderdag 15 febr.  17.30 Maaltijd Dorpskamer 

Vrijdag 16 febr. 14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer  

Zondag 18 febr, 14.00 – 15.30 Kinder Bijbel Club de 
Sleuteldragers 

Dinsdag 20 febr. 17.30 – 20.00 Bijeenkomst Pioniersteam 

Woensdag 21 febr. 19.30 – 

21.45 

Vormingscursus Christelijk geloof 
‘keuzes maken’ m.m.v. Ds. B. 
Coster 

Vrijdag 23 febr. 14.00 Koffiemoment Dorpskamer 

Maandag 26 febr. 19.30 Kerkenraad  

Donderdag 29 febr. Kopy inleveren nieuwsbrief 
Maart 

Vrijdag 1 maart 14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer 

Zondag 3 maart 11.00 Koffiedrinken na de dienst 

Alle activiteiten zijn Deo Volente. Indien niet anders vermeld, zijn ze in 
gebouw Irene. 

 


