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Kerkdiensten 
  

Datum Tijd Predikant  Plaats Collecte/ 
Bijzonderheden 

04-06 09.30 Ds. N.F.L. de 
Leeuw 

Oude Pekela Collecte 

11-06 09.30 Ds. N.M. v. 
Ommeren 

Drachten   

11-06 19.00 Samen Zingen   
 

18-06 09.30 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge 

 Kerkvoogdij  

25-06 09.30 Prop. H.J. v.d. 
Wal 

Groningen   

     

02-07 09.30 Ds. F. Pierik Drachten  Voorbereiding 
H. Avondmaal 

 
 

 

Overdenking ‘’Getuigen van Zijn Naam’’ 

 
De voorzegging van Jezus dat de discipelen getuigen zouden zijn van de 
bekering en vergeving van zonden in Christus’ Naam (Luk. 24:48), zien 
wij tot vervulling komen in het boek van de Handelingen van de 
apostelen. In Handelingen 4 en 5 worden de apostelen als getuigen van 
Christus’ Naam al gelijk aangepakt door de religieuze leiders van de 
Joden. Zij gebieden hen niet te getuigen ‘van deze Naam’. De discipelen 
ontvangen echter door de Heilige Geest grote vrijmoedigheid om te 
(blijven) getuigen van de Naam. En worden daardoor al in Handelingen 
5 op pijnlijke wijze gegeseld. Maar, zij worden daardoor niet 
ontmoedigd, maar zijn juist blij dat ze mogen lijden ‘’omwille van Zijn 



 

Naam’’. Als je het boek Handelingen leest, dan raak je onder de indruk 
van de vrijmoedigheid om te getuigen van Zijn Naam, zelfs al gaat dat 
door lijden heen. Voor ons is dat een voorbeeld én spiegel. Zijn wij zó 
vol van Hem, dat wij over Hem niet kunnen zwijgen en zelfs blij zijn als 
we vanwege het getuigen van Zijn Naam mogen lijden? Ja, dat kan ook 
voor ons. Laten we niet te snel zeggen of denken, dat dit alleen geldt 
voor de apostelen. Nee, het kan, omdat wij door het geloof in Christus, 
de volledige overgave aan Hem, de belofte van de Vader ontvangen. De 
Heilige Geest. En die doet ons overstromen, spreken van Christus, blij 
zijn in alle omstandigheden. Geloven is ontvangen én doorgeven. 
 
 

Kerkenraad 

 
Als kerkenraad zien we terug op een goede gemeentevergadering. We 
zijn bij elkaar geweest om vanuit verschillende invalshoeken terug te 
blikken op het afgelopen jaar. Daarbij waren er uiteraard dankpunten en 
punten van aandacht, zorg. Dank was er bijvoorbeeld over de 
aanmeldingen van gemeenteleden, de activiteiten die plaats hebben 
gevonden, de gestegen bijdragen, e.d.. Ook waren er punten van zorg, 
zoals de menselijke en financiële kwetsbaarheid van onze gemeente of 
veranderingen die plaats hebben gevonden in het afgelopen jaar. Het 
was goed om hier in alle openheid over te spreken. Gelukkig mogen we 
in dit alles onze kerk weten in de hand van de Heere. Het is niet onze 
kerk, maar Zijn kerk. En door het geloof mogen we zeggen, er is hoop en 
verwachting voor onze gemeente in Sebaldeburen!  
 
In lijn met die verwachting, heeft de kerkenraad in haar laatste 
vergadering ook gedachten uitgesproken over het komende seizoen 
(2023-2024). Naast de bestaande dingen, willen we in het komende 
seizoen gebedsmomenten, een vormingscursus voor gemeenteleden en 
preekbesprekingen organiseren. Dit alles ter opbouw van de gemeente, 
zowel in geestelijk als sociaal opzicht. Moge de Heere deze voornemens 
zegenen. 



 

 

Gemeenteleven 

 
Aan het begin van dit jaar is het contactboekje uitgedeeld. Als 
kerkenraad roepen we de gemeente op om hier gebruik van te maken. 
De eerste gemeente ging bij elkaar op bezoek, aten samen en deelden 
van de gaven die ze hadden ontvangen. Ons gebed is dat in onze 
gemeente – door Zijn Geest – deze ‘mededeelzaamheid’ en 
‘vrijgevigheid’ in rijke mate aanwezig zal zijn. 
 
 

Pionieren 

 
Op 12 mei is de moestuin en pluktuin geopend. Hierover meer in de 
volgende editie van Teken van Leven. Op deze plaats een oproepje om 
deelgenoot te worden van het vrijwilligersteam om de moestuin bij te 
houden en te oogsten. Denk aan taken als water geven, af en toe 
schoffelen, kippen verzorgen en oogsten. Het kost niet veel tijd en werk 
en u/jij kunt het doen op eigen gelegenheid. Uiteraard ontvangt u ook 
een deel van de opbrengst, als het zover is. En daarnaast is het gewoon 
mooi om in de natuur bezig te zijn en anderen te ontmoeten? 
Aanmelden als vrijwilliger kan bij fam. Toes of uw voorganger.  
 
Een aantal weken staat er een uitdeelkastje bij de ingang van de 
dorpstuin. Dit kastje is bedoeld voor mensen die financieel een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken. Er staan voedsel/huishoud producten in, die 
de mensen goed kunnen gebruiken. Omdat de kippen van de dorpstuin 
nu met regelmaat een eitje leggen, staat er ook meerdere keren per 
week een eierdoosje met verse eitjes erin! Op termijn hopen we 
natuurlijk dat we ook de oogst van de dorpstuin kunnen aanbieden. 
Omdat er heel veel gebruik gemaakt wordt van dit kastje, is het kastje 
geregeld leeg. Daarom vragen we uw hulp. In de hal van de kerk is een 
doos geplaatst, waar gemeenteleden op zondag producten in kunnen 



 

deponeren. Graag houdbare producten, die in een ‘warm kastje’ 
geplaatst kunnen worden (en die niet over de datum zijn). Voor vragen 
kunt u terecht bij mevr. B. van den Berge, die zorgt voor de plaatsing van 
de producten. 
 
Ook komt de Vakantie Bijbel Week er weer aan. Elk jaar is dit een groot 
succes geweest. We zijn druk bezig met de voorbereidingen. We zijn op 
zoek naar vrijwilligers. Vind u het leuk om een morgen mee te helpen? 
Het gaat over de morgens van 24, 25, 27 en 28 juli. Kunt u die week niet 
maar vind u het leuk om van te voren een voorbeeld van een 
knutselwerkje te maken? Dat vinden wij ook erg fijn! Tijdens de morgens 
zelf zoeken we mensen voor taken als helpen in de keuken (voor het 
uitdelen van drinken en lekkers), assistentie bij spelletjes en 
knutselwerkjes en het opruimen hiervan, maar ook vrijwilligers die het 
leuk vinden om een spel of knutselwerkje uit te leggen. Aanmelden kunt 
u bij mevr. B. van den Berge, en ook als u vragen heeft, stel ze gerust!  
 

Oproep 

 
Vanuit de Stichting Open Monumentendag Gemeente Westerkwartier 
is een verzoek tot ons gekomen om als kerk in Sebaldeburen mee te 
doen met de Open Monumentendag op zaterdag 9 september a.s. van 
10.00 uur tot 17.00 uur. 
Uiterlijk 15 juni a.s. wil men weten of wij hieraan onze medewerking 
willen verlenen. Als kerkenraad staan wij hier positief tegenover, mits 
we uiteraard voldoende vrijwilligers kunnen vinden die het leuk vinden 
om (een deel van) de dag in de kerk aanwezig te zijn om 
geïnteresseerden welkom te heten met een kopje thee/koffie en wat 
kunnen vertellen over de kerk en z’n interieur. Een flyer met informatie 
over de kerk is al gemaakt en is te vinden in het kastje bij de ingang van 
de kerk.  
Lijkt u dit wat, dan kunt u/jij contact opnemen met ouderling 
kerkrentmeester Dirk Toes. Het zou mooi zijn als wij hier onze 
medewerking aan kunnen verlenen.  



 

Ingekomen stuk 

 
ZOMER BIJBELUUR WALTERSWALD 2023  
‘De Romeinenbrief uitgelegd en toegepast’ 
 
Steeds weer weten jongeren en ouderen de weg te vinden naar de 
Zomer Bijbellezingen in Wâlterswâld. Daar verzorgt ds. K.H. Bogerd - 
Hervormd predikant van Wâlterswâld en bijstand in het pastoraat van 
Hervormd Driezum- voor het achtste seizoen een zestal avonden 
Bijbeluur. De Bijbelavonden staan in het teken van ‘de Romeinenbrief 
uitgelegd en toegepast’. Ds. Bogerd geeft de volgende toelichting: ‘Ik 
vind het heerlijk om voor en met allerlei mensen door een Bijbelboek 
heen te trekken, zowel met het oog op ons hart, alsook voor ons leven 
van elke dag. En daarnaast om elkaar te ontmoeten en ook samen te 
zingen.’        De 
Bijbeluuravonden vinden plaats in Maranatha (tegenover de kerk 
Tsjerkeloane 75) op de volgende woensdagavonden: 14 juni (Romeinen 
9), 28 juni, 12 juli, 6 september, 20 september en 4 oktober. De 
avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 20.30 uur. Na afloop 
staat de koffie klaar. De toegang is vrij. De avonden zijn ook digitaal te 
volgen via de website van de gemeente: 
www.hervormdwouterswoude.nl of www.kerkdienstgemist.nl    
 
Hoogachtend, 
 
Ds. K.H. Bogerd  
Hervormd predikant van Wâlterswâld  
 

 

 

 

 

http://www.hervormdwouterswoude.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

 
Vanuit de pastorie 

 
In de pastorie werken we toe naar de Vakantie Bijbel Week en bereiden 
we ons voor op een nieuw seizoen. Samen zien we ook uit naar de 
vakantieperiode (3-24 augustus) om daarna weer met nieuwe energie 
aan het nieuwe seizoen te beginnen. 
 

 
Teken van Leven 
 
De volgende Teken van Leven verschijnt op de tweede zondag in Juli. 
Daarom ook de kerkdienst van 2 Juli al vermeld in de nieuwsbrief. 

Dit vanwege de vakantie van de redactie         

De uiterste inleverdatum van de copy is 28 Juni op annejoke@live.nl  
 

 

Activiteitenagenda 

 
• 4 juni 11:00 uur:  koffie drinken na de dienst 

• 11 juni 19.00 uur: Samen Zingen in de kerk 

• 13 juni 19.30 uur: vergadering pioniersteam 

• 15 juni 17:00 uur:  maaltijd Dorpskamer 

• 16, 23 en 30 juni 14:00-17:00: koffiemoment Dorpskamer 

• 25 juni 11:30 uur:  Lunchdienst (na de ochtenddienst) 

• 2 juli 11:00 uur: koffie drinken na de dienst 
 
Alle activiteiten zijn Deo Volente.  
Indien niet anders vermeld, zijn zij in gebouw Irene.  
Hartelijke groet,  Kerkenraad Hervormde Gemeente Sebaldeburen 

 

mailto:annejoke@live.nl

