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KERKDIENSTEN 
 
Juni  

Datum  Tijd  Predikant  Plaats  Bijzonderh./extra coll 

02 09.30 Ds. G. de Fijter Kampen  Coll. GZB 
 

09 09.30 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge 

 Afscheid J. Huizinga 

09 19.00 Samen Zingen   

16 09.30 Ds. H.J.C.C.J. 
Wilschut 

Assen  Kerkvoogdij  

23 09.30 Ds. M. van Dam IJsselmuiden  Voorber. H.A. 
 

30 09.30 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge 

 Bediening H.A. en 
collecte 

 
Juli  

07 09.30 Dhr. H.J. v.d. 
Wal 

Groningen   

14 09.30 Ds. W. v.d. 
Wind 

Vlagtwedde   

21 09.30 Ds.J. Hoekman Rutten   
28 09.30 Dhr. J.C.A. v.d. 

Berge 
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MEDITATIE 
 
‘Gebed om kracht’ 
 
Met Pasen en Pinksteren ging het over de kracht die God ons wil 
schenken. Het ging toen over de opstandingskracht en de doop met de 
Heilige Geest (de kracht ‘die over u komen zal’). Over de geestelijke 
kracht die voortkomt uit het geloof in de opgestane Christus en de gave 
van Zijn Geest, spreekt Paulus ook in Efeze 3:16. Daar schrijft hij dat hij 
op zijn knieën bidt dat de christenen in Efeze ‘met kracht gesterkt 
worden door Zijn Geest in de innerlijke mens.’  Paulus bedoelt dat wij 
na Pasen en Pinksteren de kracht van God niet moeten vergeten. Want 
de kracht die God ons door Zijn Geest wil en kan schenken, is de basis 
van het geestelijk leven. Het is geen menselijke kracht. Geen 
spiermassa of hersencapaciteit, maar een geestelijke kracht die 
geschonken wordt door de Heilige Geest. Het is de kracht die zorgt 
voor geloof en de ‘worteling en fundering’ in de liefde. En waar en 
wanneer ontstaat die kracht? Door het geloof in Jezus Christus. Door 
het evangeliewoord van genade voor zondaren. De Geest richt ons op 
Christus, doet ons het evangelie verstaan, en zo ontsteekt hij in ons de 
kracht van boven. Laten we het gebed van Paulus blijven bidden, voor 
onszelf, voor elkaar en de wereld om ons heen. Dat we mogen leven 
vanuit Gods kracht, Gods geest, die ons geschonken wordt in het zien 
op Jezus en door het horen van het evangelie. 
 

 
 
UIT DE PASTORIE 
 
U zegt dat vast ook wel eens: de tijd vliegt. Men zegt dat deze 
uitdrukking bekend is geworden door een Romein uit de eerste eeuw 
(Hora ruit et tempus fugit, wat zoiets betekent als ‘het uur snelt voort, 
de tijd vlucht weg’). Dat is ook onze ervaring in de laatste weken en 
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maanden. Dat is overigens niet negatief bedoeld hoor. De jongens 
zorgen voor leven in de brouwerij, de slakken in de tuin houden ons 
bezig, in de gemeente en pioniersplek is van alles te doen. En als je 
daarmee bezig bent, dan ‘vliegt de tijd’ en ben je zomaar ook weer een 
aantal weken verder. 
Deze zomer hoop ik af te studeren. Op 10 juli hoop ik het eindgesprek 
te hebben van de studie, als alles goed gaat. Daarvoor moet er nog wel 
wat ‘water door de Rijn’, om een andere uitdrukking te gebruiken. 
Vanwege de afronding van de studie ben ik 26-28 juni afwezig. Op 6-7 
juli zijn wij als gezin in Zeeland. 
 

 
 
GEMEENTELEVEN 
 
Op 30 mei mochten we met elkaar nadenken over het reilen en zeilen 
in de gemeente. Het was goed om met elkaar na te denken over 
gemeentelijke zaken en hier over te spreken. In de komende Teken van 
Leven zal een uitgebreider verslag van deze vergadering staan op basis 
van de notulen. 
 
Op deze gemeenteavond heeft het pioniersteam een enquête 
uitgedeeld. Mocht u de ingevulde enquête nog niet hebben ingevuld, 
hierbij de vriendelijke herinnering om het alsnog te doen. Dit kan in 
de box bij de ingang van de kerk of bij een van de pioniersleden.  
Alvast erg bedankt! 
 
Op 29 mei heeft broeder Huizinga zijn laatste kerkenraadsvergadering 
bijgewoond. Zondag 9 juni nemen wij afscheid van hem als 
ambtsdrager, nadat hij ongeveer 10 jaar ouderling is geweest, samen 
met zijn zeer betrokken vrouw. Met elkaar zijn zij van grote betekenis 
geweest voor de gemeente, juist ook in moeilijke en kwetsbare tijden 
in de gemeente. Vanwege de betekenis van fam. Huizinga voor de 
gemeente, willen we het afscheid van broeder Huizinga uit de 
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kerkenraad niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wilt u iets bijdragen of 
uw naam op een kaart schrijven, neem dan contact op met broeder 
Meijndert. Tenslotte: Vanwege het afscheid is het koffiedrinken na de 
dienst verplaatst naar 9 juni. 

 
 
 
ZENDING- EN EVANGELIESATIECOMMISSIE 
 
Samen Zingen 
 
Kom je ook zingen in de kerk van Sebaldeburen, zondagavond 9 juni? 
We zien uit naar uw en jullie komst op de laatste avond Samen Zingen 
voor de zomervakantie! Er is deze avond veel ruimte om liederen op te 
geven. Weet u nu al een lied dat u graag wil zingen op 9 juni? Geef het 
aan ons door; we proberen het dan op te nemen in het programma. De 
deuren van de kerk zijn open vanaf 18.30 uur, de avond begint om 
19.00 uur en is 20.00 uur afgelopen. 
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ACTIVITEITEN AGENDA 
 

Donderdag 6 juni  17.30 – 19.30 Maaltijd Dorpskamer  
 

Vrijdag 7 juni   14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer 
 

Zondag 9 juni   11.00 Koffiedrinken na de dienst en 
afscheid br. Huizinga 

Zondag 9 juni   19.00 Samen zingen  
 

Vrijdag 14 juni   14.00 – 17.00 
 

Koffiemoment Dorpskamer 

Vrijdag 21 juni   14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer  
 

Woensdag 26 juni 18.00 Inleveren kopij Teken van Leven 
 

Vrijdag 28 juni   14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer  
 

Dinsdag 2 juli  17.00 Vergadering Pioniersteam  
 

 
Alle activiteiten zijn Deo Volente. Indien niet anders vermeld, zijn ze in 
gebouw “Irene” 


