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KERKDIENSTEN

Maart
Datum | Tijd Predikant Plaats Bijzonderh./collecte
02 09.30 | Ds. G. de Fijter Kampen
09 09.30 | Prop. J.P. Wierden GZB- voorjaarscoll.
Bredenhoff
09 19.00 | Samen Zingen
12 19.00 | Prop. J.C.A. v.d. Biddag/
Berge Kerkvoogdij
16 09.30 | Dhr. L.J. Blees Dorkwerd
23 09.30 | Ds. J. Admiraal Nieuwe Pekela
30 09.30 | Prop. J.C.A. v.d.
Berge
April
06 09.30 | Ds.H.J.C.C.. Assen
Wilschut
13 09.30 | Ds. N.M. v. Drachten Voorbereiding H.A.
Ommeren
13 19.00 | Samen zingen
18 19.00 | Prop. J.C.A. v.d. Goede Vrijdag / H.A.
Berge Collecte H.A.
20 09.30 | Prop.J.C.A. v.d. Pasen
Berge
21 10.00- | Paas- Tweede Paasdag
11.00 | Brunchdienst
Mei
04 09.30 | Ds. JW. Wind Damwoude Kerkvoogdij
11 09.30 | Prop. J.C.AA. v.d.
Berge
11 19.00 | Samen zingen
18 09.30 | Ds. J. Hoekman | Rutten IZB-collecte
25 09.30 | Ds. L. Schaafsma | Nunspeet
29 09.30 | Prop. J.C.A. v.d. Hemelvaartsdag

Berge




OVERDENKING

‘Hij kwam bij ons, heel gewoon’

Jezus zei dat een profeet in het dorp waar hij geboren is geen eer ontvangt
(Joh. 4:44). Voor mensen uit zijn geboortedorp bleek het moeilijk om te
geloven dat Hij de Messias was. Was dat de reden waarom Jezus later naar
Kapernaum was verhuisd? Zodat Hij daar misschien meer ‘succes’ zou
hebben? Nou, aanvankelijk waren er wel discipelen uit Kapernaum of
omgeving die Hem wilden volgen, maar uiteindelijk waren er ook niet zoveel
mensen uit Kapernaum die geloofden dat Jezus de Zoon van de Vader was.
Jezus heeft zelfs gezegd dat de mensen uit Sodom geloviger zouden geweest
zijn dan de mensen uit Kapernaum (Mat. 11:23). Blijkbaar is het niet zo, dat
hoe dichter je bij Jezus leefde, hoe groter de kans was dat je geloofde. Want
mensen die het dichtst bij Hem stonden, hadden de grootste moeite om Jezus
te geloven. Zelfs zijn eigen familieleden geloofden niet in Hem (Joh. 7:5). Hoe
komt dat nu? Blijkbaar is het voor ons mensen niet zo, dat wij makkelijk iets
aannemen van mensen die ons het meest nabij staan. Soms horen we liever
iets van een leraar op school, dan van onze eigen ouders. Of heeft iemand op
internet meer te vertellen aan ons, dan onze eigen broer of zus. Kunnen we
dan zeggen dat Jezus té dichtbij is gekomen? Te “gewoon’’ is geworden? {...)
Nee, het ongeloof van de mensen in Nazareth, Kapernaum, zijn eigen familie
en het joodse volk, zegt meer iets over de mensen dan over Jezus. Jezus liet
zien dat Hij bereid was om helemaal mens te worden. Mens onder de
mensen. Hij presenteerde Zichzelf niet zo snel als bijzonder, meer dan een
ander. Maar dat is wel wat de mensen wilden. Ze konden niet geloven in een
Messias, die ‘gewoon’ een van hen was (zie Joh. 7:27). Terwijl dat juist toch
het grootste wonder was? (...) Misschien verwachten wij God ook wel op
bijzondere manieren in het leven, terwijl Hij in het gewone, alledaagse leven
onder ons is. Met ons is. Dat God zichzelf openbaart in het voor ons ‘gewone
leven, en door ‘gewone middelen’, is misschien wel het geloof dat juist nodig
is onze tijd. Een vertrouwen, een zeker weten — dat God aanwezig is in onze
leefwereld en tot ons spreekt. Terwijl wij het leven van alledag als gewoon,
als ‘goddeloos’ of van god los ervaren. Als we zo geloven, dan ontdekken we
dat het bijzondere, dat God Zelf, veel dichterbij is dan wij denken. Zoals
Paulus eens zei; God is er, Hij spreekt, als je het maar ziet (Hand. 17:22-31)!
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UIT DE PASTORIE

In de afgelopen weken is voor Obed het schoolleven begonnen. Het gaat hem
gelukkig goed af, al komt hij soms wat vermoeid thuis en doet hij soms
nieuwe ideeén op waar wij als ouders aan moeten wennen of het nodige van
vinden.

Boukje spreekt in de komende maand een aantal keren op vrouwendagen in
het land. Onder andere in Genemuiden en Zeist, hoopt zij iets te delen over
het Bijbelverhaal Ruth en een aantal dingen die zij heeft geleerd in
Sebaldeburen. Het is mooi om op die manier de vruchten van Sebaldeburen
te delen met een grotere groep mensen — ook uit andere regio’s van het land.
Binnenkort (9 maart) wordt in Noordhorn een nieuwe voorganger bevestigd;
broeder H. de Mots. Het is mooi dat deze zustergemeente weer een eigen
voorganger krijgt, en we bidden hen zegen toe. Ook voor mijzelf is het mooi
dat er dichtbij weer een nieuwe collega bij komt. Wellicht leidt dat weer tot
samenwerking en samen optrekken. Hem kennende van de studie, heb ik
daar wel vertrouwen in.

GEMEENTELEVEN

Het is deze maand jaar 5 jaar geleden dat de coronapandemie begon. Ook
voor onze gemeente had dat allerlei gevolgen. Gelukkig leven we nu in een
tijd, waarin er niet allerlei beperkingen zijn en we niet bang hoeven te zijn
voor menselijk contact.

Deze tijd is het ook 3 jaar geleden dat Rusland Oekraine binnenviel. Sindsdien
hebben we al veel ellende voorbij zien of horen komen en is die
verschrikkelijke oorlog niet tot een einde gekomen.

Inmiddels is het ook al weer 1 % jaar dat Israél in oorlog is geraakt met landen
om haar heen en zo zouden we nog wel even door kunnen gaan. Ziekten,
oorlogen, geruchten van oorlogen. Het houdt ons bezig. We leven in een
onzekere tijd, en dat heeft zo ook zijn weerslag op ons als gemeente(leden).

Gelukkig is het journaal of krant niet onze Bijbel. Gelukkig is een president
van een land niet de machtigste leider die wij kennen. Nee, de Bijbel getuigd
van Gods almacht. We geloven in Jezus die regeert over de wereld. Dat geeft
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ons rust en vertrouwen, dat ondanks alles wat er gaande is, God wel weet
waar het naartoe gaat. Zijn plannen falen niet. Ook voor ons als gemeente, en
als persoon.

Als gemeente(leden) worden we door de Bijbel opgeroepen om in
vertrouwen op de Heere te leven. Juist ook in tijden dat het onzeker of
moeilijk is. Om elkaar te bemoedigen, maar ook om te getuigen in de wereld
van de hoop die in ons is.

We bidden daarom voor elkaar. Ook als we door persoonlijke
omstandigheden het moeilijk hebben.

We denken in deze maand in het bijzonder aan de gemeenteleden Netty Toes
(3 maart) en Grietje IJtsma (6 maart) die deze maand allebei een operatie
hopen te ondergaan. We bidden hen Gods zegen toe, zodat de operatie zal
‘slagen’ en ze ook goed zullen herstellen nadien.

We bidden ook voor de familie, vrienden en geliefden van mevr. H.
Helmantel. Na een periode van achteruitgang van haar gezondheid is zij op 24
februari overleden. Als meelevend lid was zuster Helmantel regelmatig bij ons
in de gemeente en met verschillende gemeenteleden had zij dan ook goed
contact. Ze herkende zich in de prediking van het evangelie van Jezus
Christus. Hennie Helmantel getuigde van haar vertrouwen op haar Heiland,
misschien niet altijd met veel woorden, soms was het eerder te zien aan haar
‘bewogenheid’ en ‘zachtmoedigheid’, maar bovenal getuigde ze met daden.
De liefde van God was zichtbaar in haar en door haar heen. In het vertrouwen
dat ze bij haar Heer is, mogen we daarom afscheid nemen van een
meelevende zuster. Ze zal op maandag 3 maart om 10.00 uur begraven
worden vanuit de Ichtuskerk in Oldekerk.

Veertig dagen tijd
Deze zondag begint officieel de ‘Lijdenstijd.” In de reformatorische traditie is
dit een periode van 7 ‘Lijdens-zondagen’ waarop het Lijdens-evangelie wordt
verkondigd. Deze week begint ook de 40-dagen tijd. Een oudchristelijke
traditie waarin christenen 40 dagen stilstaan bij de betekenis van het lijden en
sterven van Jezus Christus. Vaak door middel van vasten. Dit jaar is dit van
woensdag 5 maart tot zaterdag 17 april (stille zaterdag). Hoe de periode ook
ingevuld wordt, het is waardevol om 6f door onthouding 6f door juist iets
‘extra’s’ te doen, Jezus’ offer voor onze zonden te overdenken. Dat kan door
je te onthouden van voedsel, mobiel telefoongebruik, alcohol, maar ook door
goede literatuur te lezen, jezelf meer te verdiepen in Jezus offer. Zo biedt de
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PKN bijvoorbeeld ook een leesrooster aan, die vrij te verkrijgen is via de
website. Van harte aangemoedigd om bezinnend bezig te zijn in deze tijd,
want Jezus’ lijden, sterven en opstanding blijft het fundament van onze
redding.

Bijbeltekst om aan te aanleren

De tekst die we als gemeente deze maand aanleren is Johannes 6:35

“En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des Levens; wie tot Mij komt, zal
beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst
hebben.”

HET PIONIERSTEAM

Het reguliere pionierswerk vindt ook zijn doorgang. Ook deze maand zijn er
weer koffiemomenten, maaltijden, ALPHA-avonden en wat al niet meer zij.
Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor onder andere de
Vakantie Bijbel Week, een bloemenactie rond Pasen, de Paasbrunchdienst (21
april) en de Buurttuin.

Wat de Buurttuin betreft: u bent van harte uitgenodigd om mee te helpen op
zaterdagmorgen 29 maart om Buurttuin De Groene Oase voor te bereiden op
het lente/zomerseizoen. We beginnen om 09.30 en hopen rond 12.00 weer
klaar te zijn. Aan het einde van de morgen is er een kleine lunch voor de
vrijwilligers.

VAN DE REDACTIE

Inleveren kopij

Voor Teken van Leven kan de kopij weer ingeleverd worden tot en met
26 Maart 18.00 uur.



ACTIVITEITEN — Deo Volente

Zondag 2 maart 11.00 uur

Koffiedrinken na de dienst

Woensdag 5 maart 19.30 uur

Oefenen gelegenheidskoor

Vrijdag 7 maart 14.00 —17.00 uur

Koffiemoment Dorpskamer

Zondag 9 maart 19.00 uur

Samen zingen in de kerk

Dinsdag 11 maart 17.30 uur

ALPHA-cursus

Woensdag 12 maart 19.00 uur

Biddag voor gewas en arbeid in de
kerk

Vrijdag 14 maart 14.00 - 17.00 uur

Koffiemoment Dorpskamer

Dinsdag 18 maart 19.30 uur

Kerkenraadsvergadering

Woensdag 19 maart 19.30 uur

Bijbelstudie

Donderdag 20 maart 17.30 uur

Maaltijd Dorpskamer

Vrijdag 21 maart 14.00 —17.00 uur

Koffiemoment Dorpskamer

Dinsdag 25 maart 19.30 uur

Pionersteam vergadering

Woensdag 26 maart 18.00 uur

Inleveren kopij TvL

Woensdag 26 maart 19.30 uur

Oefenen gelegenheidskoor

Vrijdag 28 maart 14.00 —17.00 uur

Koffiemoment Dorpskamer

Zaterdag 29 maart 09.30 uur

Klussen in de Buurttuin + lunch

Indien niet anders vermeld is het in gebouw Irene




