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KERKDIENSTEN 
 
November  

Datum  Tijd  Predikant  Plaats  Bijzonderh./extra coll 

03 
 

09.30 Ds. N.M. van 
Ommeren 

Drachten   

06 19.00 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge 

 Dankdag / stondscoll. 
Kerkvoogdij  

10 09.30 Ds. T. Oldenhuis Coevorden   
 

10 19.00 Samen zingen    

17 09.30 Ds. F. Pierik Drachten  
 

 

24 09.30 Ds. L. Schaafsma  Nunspeet  Kerkvoogdij  
 

 
December  

01 09.30 Dhr. J.C.A v.d. 
Berge 

 1ste Advent / 
Kerkvoogdij  

08 
 

09.30 Ds. M. de Jager  Dwingeloo   

08 19.00 Samen zingen  Thema Kerst 

15 09.30 Ds. H.J.C.C.J. 
Wilschut  

Assen  Coll. IZB 

22 
 

09.30 Prop. H. J. Kramer Urk   

25 09.30 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge 

 1ste Kerstdag / 
Kerkvoogdij  

29 09.30 Ds. J. Hoekman Rutten   
 

31 19.00 Dhr. J.C.A v.d. 
Berge  

 Oudjaar / 
Oudejaarscollecte. 
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OVERDENKING 

 
Vertrouwen op God 
 
Noach werd gered doordat God een verbond met hem sloot en hem beloofde 
te sparen voor de zondvloed. Aan die overeenkomst met God en de beloften 
die God gedaan had, konden Noach en zijn gezin zich vasthouden – ook al 
hebben zij angstige momenten doorstaan. We mogen er namelijk vanuit gaan 
dat de dagen in de ark geen makkelijke dagen waren. De ark was eigenlijk 
maar een ‘kist’. Het had geen kiel, roer of mast. Weliswaar was het een grote 
kist (er zouden 522 treinwagons in kunnen las ik ergens), maar in de 
betekenis van het woord ark en de architectuur ligt ook verscholen, dat 
Noach en zijn gezin waren overgeleverd aan de ‘stuurmanskunst’ van God. 
Toen de deur dicht ging en Noach en zijn gezin in de ark zaten, moesten ze 
vertrouwen op God. Ongeveer een jaar hebben ze gedobberd op het water, 
waarna ze konden uitstappen op een berg. In al die tijd moesten ze 
vertrouwen dat God zijn woord zou houden. En dat gebeurde. Want God is 
trouw, en Hij komt zijn woorden altijd na. Dat is ook een les voor ons.  
Juist ook als we in onzekerheid, onduidelijkheid of angstige omstandigheden 
verkeren. Als we ronddobberen op de oceaan van het leven. Als we stuurloos 
zijn. Dan mogen we vasthouden aan Gods Woord en Gods beloften. Als we 
zijn gedoopt in de kerk, heeft God het bekrachtigd: ‘Ik ben jouw God. Ik stuur 
je leven. Jij bent van Mij. En Mijn beloften zijn ook voor jou’.  
Dat geeft rust en zicht op een behouden aankomst. 
 

UIT DE PASTORIE 
 
In de laatste uitgave van Teken van Leven deelde ik mee dat ik dit kerkelijk 
seizoen een cursus volg van de IZB met de naam ‘Undefended Preacher’.  
Deze cursus wordt gegeven in Dorkwerd en geleid door ds. P(aul) Visser. Een 
mooie en waardevolle cursus tot nog toe. Wat mij vooral aanspreekt is dat 
tijdens deze cursus de nadruk ligt op ‘existentieel Bijbellezen’, om van daaruit 
authentiek te preken. Dat zijn misschien moeilijke woorden, maar het 
betekent eigenlijk dat we samen oefenen omde Bijbel te lezen voor onszelf 
om vervolgens dat ook te verwerken in de preek. Daarin oefenen is belangrijk,  
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omdat het gevaar bestaat dat je als voorganger een ‘technisch’ goed verhaal 
houdt, maar dat je er zelf niet (meer) bij betrokken bent. 
 
Dat gevaar is er natuurlijk niet alleen voor voorgangers. Ook gemeenteleden 
lezen misschien omdat het moet. Of je denkt gelijk bij een tekst aan een 
ander. Maar het is heel belangrijk om de Bijbel ook te lezen voor jezelf. 
Bij het lezen van de Bijbel kun je je bijvoorbeeld afvragen: Waar wordt je 
vrolijk van? Wat maakt je onzeker? Waar verlang je naar? Stilstaan bij dat 
soort vragen, helpt je op het spoor te komen op welke wijze de Heere u/jou 
door de Bijbel aanspreekt. Dat is voor mijzelf en andere voorgangers dus een 
oefening, maar ik gun die oefening u ook van harte. 
 
 

GEMEENTELEVEN 
 
Bijbelstudie en gebedsmoment 
 
Als kerkenraad zijn we dankbaar voor de opkomst van de nieuwe 
Bijbelstudieserie. De afgelopen keer waren er zo’n 15 mensen aanwezig. Op 
13 november staat de derde Bijbelstudie van het seizoen gepland. Ditmaal 
gaat het over ‘oud en nieuw’, naar aanleiding van Mat. 9:14-17. U bent van 
harte welkom. Neem gerust ook iemand mee uit de omgeving.  
 
Verder staat er op 3 december weer een gebedsmoment gepland in de kerk 
(om 19.30). Dit gebedsmoment zal geleid worden door onze voorganger. We 
gebruiken samen een ‘orde’ (zingen, lezen, bidden). Als u terughoudend bent 
met bidden in het openbaar is dat helemaal niet erg. Een ieder heeft de 
vrijheid om wel of geen gebed uit te spreken. We hopen op uw, jouw 
aanwezigheid. 
 
Bijbeltekst om aan te aanleren 
 
De tekst die we als gemeente deze maand samen uit het hoofd leren heeft te 
maken met de geschiedenis van Noach. In het hoofdstuk na deze tekst wordt 
Noach ook genoemd als iemand die heeft geleefd zoals deze tekst zegt. De 
tekst is Hebreeën 10:23: ‘Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar 
vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.’ 
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HET PIONIERSTEAM 
 
Als pioniersteam zijn we heel blij en dankbaar dat er op 15 oktober weer een 
ALPHA cursus van start kon gaan. De cursus is om de week op dinsdag en 
loopt door tot begin april. Op dit moment zijn er 4 deelnemers. Het is erg fijn 
om te merken dat er vanaf de eerste avond al een goede, open sfeer is, 
waarin er ruimte is voor vragen rondom God, de Bijbel en het christelijk 
geloof. Bidt u mee voor de deelnemers en de leiding? 
 
Op zaterdagochtend 23 november van 10.00-12.00 uur willen we de 
Buurttuin winterklaar maken (plantenresten verwijderen, spitten, wat 
kluswerk, enz) 
U bent van harte welkom om mee te helpen! 
 
Het duurt nog even, maar we willen u alvast attenderen op de Kerst-
wandelmarkt op zaterdag 14 december in Sebaldeburen. Er zijn allerlei 
kraampjes op het parkeerterrein bij "Het Spectrum" en van 17.00 tot 19.30 
uur is een dorpswandeling. Deze wandelroute loopt ook langs het 
kerkgebouw. Net als vorig jaar worden er dan in de kerk weer kerstliederen 
(vanaf 17.30 uur) ten gehore gebracht. Allen hartelijk welkom! 
 
----------------------------------------- 
 
Tenslotte een uitnodiging van de IZB voor alle belangstellenden:  
Op zaterdag 16 november is er van 10.00 tot 15.00 uur in de Sionkerk in 
Houten een toerustingsdag rondom missionair gemeenteopbouw. Het thema 
is: "Op het spoor komen" Dit thema wordt uitgewerkt in interactieve 
Bijbelstudie en praktische workshops. Opgeven kan via de website: 
izb.nl/toerusting/toerustingsdag. 
 
------------------------------------------- 
 
Tevens een herinnering aan het concert van Het Roder Jongenskoor op 
zaterdag 23 november.  
Meer info in het laatste Teken van Leven. 
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ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE 
 
Samen Zingen 
 
De eerste twee avonden Samen Zingen na de zomer liggen achter ons. In 
september zongen we met elkaar in het thema ‘de kerk’. De collecte van de 
avond bedroeg 42,50 euro en de bloemen gingen naar mw. Bazuin. In oktober 
hadden we de primeur van het a capella ensemble ‘Triool’. De collecte bracht 
52,30 euro op en de bloemengroet werd bezorgd bij mw. Helmantel.   
We kijken uit naar komende avonden: 
• 10 november: Samen Zingen met Vocaal Ensemble ‘Het Hoogeland’ 
• 8 dec: Zingen in Advent met Gelegenheidskoor Sebaldeburen 
• 12 jan: Samen Zingen met meditatie door J.C.A. van den Berge 
 
Postzegels 
 
Hebt u kaarten met postzegels gekregen de afgelopen tijd? Gooi de 
postzegels niet weg. De leden van de zendingscommissie zijn er blij mee. De 
opbrengst gaat naar de Spaans Evangelische Zending.  
 
GZB-Dagboek Een handvol koren 
 
U kunt weer een dagboek van de Gereformeerde Zendingsbond bestellen 
voor het jaar 2025. Het dagboekje bevat voor iedere dag twee overdenkingen 
en kost 14,95. Van dit bedrag gaat 8 euro, de winst, naar de zending. Betalen 
en bestellen gaat via mw. Trijnie Sloots-Knooihuizen. Achter in de kerk hangt 
een lijst waarop u zich kunt intekenen voor een exemplaar.  
 
Kerst 
 
Op 18 december willen we als gemeente samen eten en met elkaar toeleven 
naar Kerst: de geboorte van Jezus in deze wereld. Vanaf 18.15u bent u van 
harte welkom in gebouw Irene, om 18.30u start de broodmaaltijd en om 
19.30 begint het programma. Opgave voor de maaltijd (en eventueel vervoer 
daarnaar toe) mag bij mw. Trijnie Sloots-Knooihuizen. We zien ernaar uit u te 
ontmoeten!  
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KLUSSEN IN BUURTTUIN ‘DE OASE’ 
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ACTIVITEITEN 
 

Zondag 3 nov.      11.00 Koffiedrinken na de dienst 

Dinsdag 5 nov.  19.30 – 21.00 Gelegenheidskoor  

Woensdag 6 nov.  19.00 Dankdagdienst in de kerk 

Vrijdag 8 nov.   14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer  

Zondag 10 nov.  19.00 Samen zingen in de kerk 

Maandag 11 nov.  19.30 Kerkenraad bezinning toekomst 

Dinsdag 12 nov.    17.30 – 21.00 ALPHA cursus 

Woensdag 13 nov.  19.30 – 21.00 Bijbelstudie  

Vrijdag 15 nov.  14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer 

Zaterdag 16 nov. 10.00 – 15.00 IZB toerustingsdag in Houten 

Zondag 17 nov. 14.00 – 15.30 KinderBijbelClub de Sleuteldragers 

Dinsdag 19 nov.   19.30 Pioniersvergadering  

Woensdag 20 nov.  19.30 – 21.00 Gelegenheidskoor  

Donderdag 21 nov.  17.30 – 19.30 Maaltijd Dorpskamer  

Vrijdag 22 nov.  14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer  

Zaterdag 23 nov.  10.00 – 12.00 Klussen buurttuin ‘de groene oase’ 

Zaterdag 23 nov.  16.00 Roder Jongenskoor in de kerk 

Dinsdag 26 nov. 17.30 – 21.00 ALPHA cursus  

Woensdag 27 nov.  19.30 – 21.00 Gelegenheidskoor  

Woensdag 27 nov.  18.00 Inleveren kopij nieuwsbrief. 

Zondag 3 dec. 11.00 Koffiedrinken na de dienst  

 
Alle activiteiten zijn Deo Volente. 
Indien niet anders vermeld, zijn ze in gebouw Irene. 
 

 
VAN DE REDACTIE 
 
Inleveren kopij 
Voor de nieuwsbrief van december inleveren t/m 27 november 2024. 
Voor Teken van Leven inleveren t/m 23 december 2024.  
 
 
 


