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KERKDIENSTEN 
 
September  

01 09.30 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge 

  

08 09.30 Ds. K.H. Bogerd Wouterswoude  Werelddiaconaat  
 

08 19.00 Samen Zingen   

15 09.30 Ds. H. 
Marchand 

Groningen  Voorb.H.A. 
Kerkvoogdij  

22 09.30 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge 

 Bediening H.A. + 
collecte 

29 09.30 Ds. J.W. Wind Damwoude  
 

 

 
Oktober  

06 09.30 Prop. A. 
Groothedde 

Kampen   

13 09.30 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge 

  

13 19.00 Samen zingen    

20 09.30 H.J.C.C.J. 
Wilschut 

Assen   

27 09.30 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge 
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OVERDENKING 
 
‘Heersen over de zonde door de Geest’ 
 
Tijdens de kerkdienst op 1 september hebben wij samen de geschiedenis 
gelezen van Kain en Abel (Genesis 4) en de verkondiging daaruit gehoord. 
Kains hart was koud, afstandelijk en ongevoelig voor God. Hij kende God, 
offerde aan God, hij sprak met God, maar was innerlijk ver van Hem. 
Aangrijpend, toch?! 
Dat is wat de zonde doet; het verkoelt, verkilt je hart. Ook al weet je zoveel 
van God.. .De zonde maakt het hart kil en koud voor Gods liefde. Zonde is 
zoiets als: in de vrieskou de deur van je huis openzetten, waardoor het hele 
huis afkoelt. De invloed van de zonde op het hart is groot. U, jij en ik kunnen 
ijskoud raken. ‘Je hoeft de deur maar op een kier te zetten en ze heeft je te 
pakken’, zei God tegen Kain. En hoe wordt het dan ooit nog anders in ons 
hart? Als het ijskoud is geworden?  
Gelukkig klonk er ook hoop en verlossing in de dienst. God zei tegen Kain: Wij 
moeten over de zonde heersen. Wij moeten én kunnen de zonde doden en 
overwinnen. Hoe dan? Kunnen we dat uit eigen kracht? Paulus zei, toen hij 
zijn eigen hart zag: Wie zal mij verlossen uit de macht van de zonde? ‘Ik dank 
God, door Jezus Christus, onze Heere.’ (Rom. 7:25) Als Kain nu had gevraagd 
om de hulp van God.. Als hij God en Zijn woorden niet in de wind had 
geslagen… U begrijpt het wel. 
Laten we in dit komende seizoen niet tevreden zijn met een koud hart, laten 
we de macht van de zonde niet geringschatten en onszelf niet overschatten. 
Laten we daarentegen vertrouwen op Gods hulp en kracht. Want God kan en 
wil ons verlossen. Hij wilt ons doen heersen over de zonde.  
Wie zijn vertrouwen dagelijks op Christus stelt, ontvangt dagelijks de kracht 
van de Geest om over de zonde te heersen en een leven te leiden tot eer van 
de Heere en met vreugde en vrolijkheid in het eigen hart (Rom 8). 
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UIT DE PASTORIE 
 
Er liggen mooie zomerweken achter ons. Weken waarin er veel kinderen te 
vinden waren in de pastorietuin en rondom het Irenegebouw. Weken ook 
waarin we hebben genoten van een andere cultuur en van het samenzijn met 
het gezin. We zijn dankbaar voor de gelegenheid om even afstand te nemen, 
te bezinnen en op te laden. Tegelijkertijd is het ook weer mooi om ‘aan de 
slag te gaan’ in de kerk en het pionierswerk. Het is ook een voorrecht om te 
werken in Gods wijngaard.  
 
Afgelopen zomer heb ik ook de studie Gemeentepredikant afgerond. Dat 
betekent dat de studie voorbij is. Tegelijkertijd ben ik nog niet officieel 
dominee, omdat dat pas zo is als ik ‘colloquium’ heb gedaan (een aanvraag 
om toegelaten te worden als predikant tot de PKN), beroepbaar ben gesteld 
en vervolgens beroepen en bevestigd ben in een gemeente. Over die dingen 
ga ik de komende tijd nadenken en bidden. In tussentijd doe ik met plezier 
het werk van een predikant hier in Sebaldeburen en omgeving. Om toch nog 
een beetje te blijven studeren, volg ik het komende seizoen een cursus van de 
IZB ‘undefended preacher’ (authentiek preken).  
 
 

 
VAN DE KERKENRAAD 
 
In het afgelopen seizoen heeft broeder Huizinga als ouderling afscheid 
genomen van de kerkenraad. Om die reden is het nodig om een nieuwe 
broeder te vinden in de gemeente (belijdend lid), die de gemeente geschikt 
acht om het ambt van ouderling te vervullen. Aan het einde van de maand 
September kunt u namen van belijdende leden indienen. Dit zal t.z.t 
afgekondigd worden. 
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EEN NIEUW SEIZOEN 
 

Bijbelstudie en gebedsmoment 
 
In het kerkelijk seizoen 2024-2025 krijgt de Bijbelstudie een ander jasje. In de 
eerste plaats zullen de Bijbelstudies niet meer in de ochtenden gehouden 
worden, maar in de avonden. De Bijbelstudies starten om 19.30 uur en zijn 
rond 21.00 uur weer afgelopen. Daarnaast zal het eerste deel van de 
Bijbelstudie vooral bestaan uit een inleiding/toelichting op het gedeelte dat 
op de avond centraal staat. Tijdens de avond is vervolgens ook ruimte voor 
vragen/interactie. Dit jaar gaan alle Bijbelstudies over de gelijkenissen van 
Jezus in het Bijbelboek Mattheus. Iedereen is van harte uitgenodigd om de 
Bijbelstudies bij te wonen, ook mensen die geen lid zijn van onze gemeente. 
 
Verder zijn er vier gebedsmomenten gepland in het kerkelijk seizoen. Het 
eerste gebedsmoment is op dinsdagavond 1 oktober in het kerkgebouw. Deze 
bijeenkomsten worden geleid door onze voorganger en hebben een ‘orde’ 
(zingen, lezen, bidden). Als u terughoudend bent met bidden in het openbaar 
is dat helemaal niet erg. Een ieder heeft de vrijheid om wel of geen gebed uit 
te spreken. 
 
 

Bijbeltekst aanleren 
 
Onlangs vertelde ds. De Fijter (uit Kampen, een oud-predikant van onze 
gemeente), tijdens een kerkdienst dat er in zijn gemeente een groep mensen 
is, die gezamenlijk een Bijbeltekst uit het hoofd leert.  
Een van onze gemeenteleden vroeg of dat in onze gemeente ook niet 
gestimuleerd kan worden. Als kerkenraad vinden wij het een mooi idee, en 
we willen door middel van de Nieuwsbrief en Teken van Leven daarom 
stimuleren dat gemeenteleden een Bijbeltekst uit het hoofd leren.  
Iedere maand zal er in een van de bladen van onze gemeente een Bijbeltekst 
staan, die gemeenteleden uit het hoofd kunnen leren. Deze maand is het de 
tekst die de kinderen tijdens de Vakantie Bijbel week ook uit het hoofd 
geleerd hebben:  
‘Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, 
is God.’ (Hebreeën 3:4) 
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Samen Zingen 
 
Het kerkelijk seizoen is weer begonnen. Dat betekent dat de deuren iedere 
tweede zondagavond van de maand weer open staan voor wie houdt van 
Samen Zingen. Op deze avonden is ruimte om zelf liederen op te geven en 
ook valt er regelmatig een koor of muziekgroep te beluisteren. De avonden 
beginnen om 19.00u en eindigen om 20.00u. Welkom! 
• 8 september: Samen Zingen 
• 13 oktober: Samen Zingen met Triool 
• 10 november: Samen Zingen met Vocaal Ensemble Het Hoogeland 
 

 
Gelegenheidskoortje 
 
We willen ook weer beginnen met het gelegenheidskoortje. Vorig seizoen 
hebben we verschillende tegenstemmen geleerd voor Kerst en Pasen en ook 
van een psalm zoals jullie al wel eens hebben gehoord in een dienst. 
Misschien ben(t) je (u) daardoor ook wel enthousiast geworden. Kom gerust 
eens langs om te kijken of meezingen. We oefenen in gebouw Irene en 
starten de avonden om 19.30 uur en gaan tot ongeveer 21.00 uur door. 
We starten op woensdag 18 September. 

 
 

 
 
 
 
 



 

7 

ACTIVITEITEN 
Woensdag 11 Sept. 19.30 – 21.00 Bijbelstudie  

 

Vrijdag 13 Sept.    14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer 
 

Zondag 15 Sept.    14.00 – 15.30 Kinder Bijbel Club  
De Sleuteldragers 

Woensdag 18 Sept.   19.30 – 21.00 Gelegenheidskoor  
 

Donderdag 19 Sept.  17.00 – 19.30 Maaltijd Dorpskamer 
 

Vrijdag 20 Sept.      14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer 
 

Dinsdag 24 Sept.   19.30 Pioniersvergadering  
 

Woensdag 25Sept.  Tot 20.00 Inleveren kopij 
 TvL 

Vrijdag 27 Sept.       14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer  
 

Dinsdag 1 Okt.      19.30 Gebedsmoment (in de kerk) 
 

 
Alle activiteiten zijn Deo Volente. Indien niet anders vermeld, zijn zij in gebouw 
Irene.  

 
 
VAN DE REDACTIE 
 
Inleveren copij: 
Voor Teken van Leven : t/m woensdag 25 September. 
Voor de nieuwsbrief van November : woensdag 30 Oktober.  
 
 
 


