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KERKDIENSTEN 
Juli  

Datum  Tijd  Predikant  Plaats  Bijzonderh./extra coll.     

07 09.30 Dhr. H.J.v.d. Wal Groningen  
 

 

14 09.30 Ds. N. van 
Ommeren 

Drachten  Collecte  

21 09.30 Prop. J.K. 
Abbink 

Vriezenveen   

28 10.00 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge 

 Combinatiedienst met 
de Verbinding /VBW 
Coll. Kerkvoogdij 

Augustus  

04 09.30 Ds. N. van 
Ommeren 

Drachten   

11 09.30 Ds. G. de Fijter Kampen  Kerkvoogdij  
 

18 09.30 Ds. J. Admiraal Nieuwe Pekela  
 

25 09.30 Ds. H.J.C.C.J. 
Wilschut 

Assen  IZB 

September  

01 09.30 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge 

 Werelddiaconaat  

08 09.30 Ds. K.H. Bogerd Wouterswoude   
 

08 19.00 Samen Zingen   

15 09.30 Ds. H. 
Marchand 

Groningen  Voorb.H.A. 
Kerkvoogdij  

22 09.30 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge 

 Bediening H.A. + 
collecte 

29 09.30 Ds. J.W. Wind Damwoude  
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MEDITATIE     

 
‘’Want het leven is voor mij Christus en  
het sterven is voor mij winst.’’ (Filippenzen 1:21) 
 
Winst 
Een stevige uitspraak kun je het wel noemen. De uitspraak dat sterven ‘winst’ 
is zullen niet veel mensen zomaar overnemen. Veel mensen in Nederland 
ervaren de dood als iets leegs of nutteloos, want als er niets na de dood is, 
wat betekent de dood dan? Dan is de dood als een soort laatste bladzijde van 
een boek dat geen vervolg meer krijgt. Andere mensen ervaren de dood als 
iets negatiefs. Winst? Bij de dood ‘verlies’ je juist heel veel zullen die mensen 
zeggen. Je moet familie, vrienden, een huis, spullen en dieren loslaten en 
achterlaten. Klinkt dat als winst? Zo wordt er vaak over de dood gesproken, 
niet in het minst door kerkgangers.  
 
Het bijzondere aan de uitspraak die de apostel Paulus gebruikt in zijn brief 
aan de mensen in Filippi (het toenmalige Macedonië, nu het noorden van 
Griekenland) is dat hij het woord ‘winst’ gebruikt. In onze maatschappij 
betekent dat woord vooral financiële winst. Zo zijn wij westerse mensen 
geneigd om te kijken naar de wereld om ons heen: Wat kost het en wat levert 
het op? Niet alleen in onze huishoudens en het bedrijfsleven spelen financiën 
een belangrijke rol, maar ook in de kerk. Zo wordt in de landelijke kerk, de 
Protestantse Kerk Nederland, nu bijvoorbeeld ook kritisch gekeken naar 
pioniersplekken, omdat zij (financieel) veel hebben gekost, maar weinig 
hebben ‘opgeleverd’. Om die reden is besloten om minder uit te geven aan 
pioniersplekken in de komende jaren, terwijl je je kunt afvragen wat 
‘opleveren’ precies is. 
 
Andere winst 
Op de financiën letten is natuurlijk niet verkeerd. Sterker nog, het is goed om 
daar wijs mee om te gaan. De uitspraak van Paulus prikkelt ons, omdat hij 
spreekt over een winst waar wij het niet vaak over hebben. Waar we niet zo 
bekend mee zijn. Bij de dood moet je veel loslaten, laat je alles achter wat je 
vertrouwd was. De dood is ook financieel gezien geen winst. Je bankrekening 
houd op met bestaan en wat je je hele leven hebt opgebouwd moet je 
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nalaten aan anderen (waaronder ook de Belastingdienst), die er misschien 
wel hele andere dingen mee doen, dan je zelf zou hebben gedaan. Op welke 
manier is de dood dan winst? 
 
Nou, de dood is winst op twee manieren volgens Paulus. In de eerste plaats 
betekent de dood voor een christen dat hij/zij Jezus Christus mag ontmoeten 
en voor eeuwig met Hem zijn. Dat is voor Paulus het grootste verlangen van 
zijn leven. Hij zegt in vers 24: ‘ik heb de begeerte om heen te gaan en bij 
Christus te zijn, want dat is verreweg het beste’. De dood is de overgang van 
een leven in geloof en vertrouwen in Jezus, naar een leven in het 
aanschouwen van Jezus en leven  in de nabijheid van Jezus. Dat maakt dat de 
dood winst is, omdat zij als het ware de brug vormt naar de ontmoeting met 
Jezus aan de overkant. Dan is het niet meer geloven in Jezus, maar zijn met 
Jezus. Dat is winst, omdat het samenzijn met Jezus beter is dan het geloven in 
Hem. 
 
Daarnaast is de dood voor Paulus ook winst, omdat hij de dood ziet als 
verlossing van alle ellende en zonde op aarde. Natuurlijk heeft Paulus ook 
moeite gehad met het loslaten van mensen, van de omgeving die hem 
vertrouwd was, et cetera, maar hij heeft ook veel pijn geleden in zijn leven (2 
Kor. 11 en 12) en last gehad van de zonde die hij begaan had (1 Tim. 1:15) en 
die in hem woonde (Rom. 7). De dood is voor een gelovige in Christus, de 
overgang naar een leven zonder zonde en pijn.  
 
Sterven winst 
Wat wij in ons leven beschouwen als winst of verlies, heeft alles te maken 
met Jezus Christus en hoe wij dit leven zien. Wanneer je in hem gelooft, dan 
kun je op verschillende manieren wel ‘verlies’ ervaren, maar blijft er onder 
aan de streep winst over. Want het eeuwig samenzijn met Jezus Christus gaat 
boven alles uit. Wanneer Jezus slechts een onderdeel van je leven is of Hij 
eigenlijk niets voor je betekent, dan is de dood inderdaad te beschouwen als 
een verliesmoment. Dan is er Niemand die na de dood op je wacht, je 
onthaald, om voor eeuwig met je te zijn. 
 
De manier waarop wij naar winst (of verlies) kijken heeft dus alles te maken 
met de gerichtheid van ons leven. Wat vinden wij belangrijk? Waar of om wie 
draait het in ons leven? Als dat ons gevoel is, onze portemonnee, onze 
familie, ons huis of iets anders, dan zal de dood verlies zijn. Dan betekent de 
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dood dat we dat eens allemaal los moeten laten. Maar als Jezus Christus onze 
harten heeft gewonnen met liefde, als Hij ons ‘hoogste goed’ is, als we 
verlangen naar Hem, dan kunnen we – met Paulus – zelfs zeggen dat de dood 
winst is.  

 
 
UIT DE PASTORIE 
 
De zomertijd is aangebroken en dat betekent voor de jongetjes die in de 
pastorie wonen veel buiten spelen. Het zijn echte buitenkinderen! Spelen met 
takken, met steentjes en het liefste met modder en water, dus ze komen 

geregeld als varkentjes binnen        .  Dat er zeven kuikentjes uit hun ei zijn 
gekomen, is natuurlijk ook erg boeiend en bijzonder! Het is net als met een 
pasgeboren baby, je ziet ze binnen een dag al groter en anders worden! We 
genieten er zelf ook erg van. Met de kippen keert het tij ook ten goede, we 
hebben een aantal weken flink last gehad van bloedluis, en het duurde even 
voor we de goede oplossing hadden gevonden.  
Naast al dit ‘buitenleven’ zaten er ook heel veel ‘binnen-uurtjes’ bij. De 
laatste weken waren namelijk ook erg druk in verband met het afronden van 
de studie. De laatste puntjes op de thesis moesten worden gezet. Ook is de 
stage afgerond, die ging over de boerenproblematiek. Ook in onze gemeente 
speelt dit, en daarom vond ik het belangrijk om me hierin te verdiepen. Het 
was goed om verschillende boeren te spreken en hun kijk op de zaak te 
horen, maar tegelijk maakte het ook indruk hoe radeloos sommige boeren 
zijn. Het onderzoek resulteerde in een bijdrage in de podcast Westerkwartier 
Praat Klimaat. We wensen u en de uwen een goede zomertijd. Misschien gaat 
u op vakantie, of blijft u thuis. We hopen dat in deze zomer er ook tijd zal zijn 
van rust en bezinning op al het goede van onze God ons geeft.  
 
VAKANTIE drie weken 
 

 



 

6 

GEMEENTELEVEN 
 
De zomer is een periode in het jaar waarin het warmer is dan anders. Die 
warmte wordt niet veroorzaakt doordat de zon in de zomer dichterbij de 
aarde staat, zoals vaak wel gezegd is. In de zomer is echter de (invals)hoek 
van de zon op het noordelijk halfrond gunstiger om warmte op aarde te 
creëren. Een natuurkundig verhaal, waarvan de conclusie is dat zonlicht in 
een andere hoek op onze aarde valt. Daar hoeven we geen natuurkunde voor 
gestudeerd te hebben om dat te begrijpen, want we zien en merken allemaal 
dat de zon in de zomer een andere baan aflegt dan in de winter. Ik hoop dat 
wij allemaal deze zomer kunnen genieten van een behagelijke warmte. Dat 
we met goed weer in de tuin of op andere plekken kunnen genieten van het 
zonlicht en de warmte die dat geeft. 
  
Als kerkenraad hopen en bidden we echter ook dat het deze zomer ‘warm’ zal 
zijn in onze gemeente. In de eerste plaats doordat we leven in het licht van 
Jezus Christus. Dat Hij ons hart en ons leven verlicht en verwarmt. Maar ook 
doordat we voor elkaar zijn, zoals Jezus Christus voor ons is. Dat we met 
elkaar meeleven, ondanks dat we misschien elkaar minder vaak zien tijdens 
activiteiten. Dat kan door een bezoekje te brengen, een kaartje te sturen, een 
belletje te doen, samen iets leuks te ondernemen of wat dan ook. Op de 
laatstgehouden gemeentevergadering werd geopperd om een bezoekgroepje 
in te stellen. Daarover zal de kerkenraad zich nog beraden. Op deze plaats 
willen we ieder geval aansporen tot spontaan, niet-georganiseerd, onofficieel 
pastoraat. Laten we leven in het licht van Jezus Christus en elkaar tot warmte 
zijn, vanuit het geloof in Hem die ons opzocht. 
 
We zijn op deze plaats dankbaar dat de (tweede) operatie van dhr. P. de With 
aan zijn heup voorspoedig is gegaan. We wensen hem verder herstel toe en 
hopen dat hij, samen met zijn vrouw, weer de diensten en activiteiten bij kan 
wonen. We leven mee met dhr. P. Mulder, die door een val verschillende 
ribben heeft gebroken. Gelukkig mocht hij weer thuiskomen en is hij voor 
verdere complicaties bespaard gebleven, maar we bidden hem en zijn vrouw 
kracht en herstel toe. Verder denken we aan mevr. Van Dijk, die al langere tijd 
gezondheidsproblemen heeft waardoor zij ook de diensten op zondagmorgen 
niet kan bijwonen. We denken ook aan mevr. A. van der Meer en mevr. 
Helmantel, die beide herstellende zijn. Onze gedachten gaan ook uit naar 



 

7 

mevr. M. Ritsma-Hansma, dhr. A. Wegman, mevr. M. Bonnema-Feringa, die 
vanwege ouderdom (en gezondheidsproblemen) niet meer in de kerk kunnen 
komen. We denken tenslotte ook aan dhr. L. Meijndert en zijn vrouw 
(Marijke), waarvan onlangs een (schoon)moeder is overleden. We wensen 
hen allen kracht, hoop en moed toe in de situatie waarin zij verkeren. Dat 
Christus het licht, hun leven verwarmt en verlicht.  
Tenslotte zijn we dankbaar dat dhr. J. Tammenga zich wilt aansluiten bij onze 
gemeente. Hij kerkt al een tijdje op zondagmorgen in onze gemeente en is 
dankbaar voor het Woord dat hij op zondagmorgen hoort. We heten broeder 
Jaap Tammenga van harte welkom in onze gemeente en wensen hem Gods 
zegen toe onder de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Zijn 
adres is: De Gast 30, 9861 BM Grootegast. 
 
 

VAN DE KERKENRAAD 
 
Op zondag 9 juni hebben wij als kerkenraad, samen met de gemeente, 
afscheid genomen van broeder Huizinga als ouderling. Jarenlang heeft hij 
samen met zijn vrouw de gemeente van Sebaldeburen mogen dienen in de 
breedste zin van het woord. Want als een gemeente klein is, dan komt er vaak 
meer op dezelfde schouders terecht. Dat was ook het geval voor Jan en Stijn. 
In een tijd waarin de gemeente klein en kwetsbaar geworden was deden zij 
van alles. Dat hebben zij gedaan met toewijding en in het vertrouwen dat de 
Heere de kerk in Sebaldeburen niet los zou laten. Van vergaderingen, regelen 
van preekbeurten tot het onderhoud van de gebouwen aan toe. Trouw en 
toewijding blijken juist ook op momenten dat het moeilijk is. Voor de brede 
inzet, de trouw en toewijding zijn wij hen als kerkenraad, maar ook als 
gemeente dankbaar. Nu ook familie Huizinga een dagje ouder is geworden en 
de kerkenraad gelukkig is aangevuld met nieuwe leden, is er een tijd gekomen 
dat er gerust mag worden. We bidden hen toe dat God het werk van hun, en 
van onze handen wilt zegenen in de gemeente. We bidden hen toe dat ze de 
zegen van de Heere – op alle terreinen van het leven -  mogen bemerken. En 
dat ze nu mogen rusten van hun werken, op het bankje dat is geschonken 
door de gemeente. 
 
Verder willen wij op deze plaats als kerkenraad vermelden dat er op zaterdag 
7 september (Deo Volente) een startmiddag is voor het nieuwe kerkelijk 
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seizoen. De tweede helt van de middag (15.00) is er een gezamenlijk 
activiteit, waarna we gezamenlijk (warm) eten. Nadere informatie volgt nog. 
We willen u vragen om deze datum alvast in uw agenda te noteren en we 
hopen u t.z.t. te zien. 
 
 

       
 

       
 
 

BEDANKT 
 
Mijn vrouw en ik hebben het ‘afscheid’ mogen ervaren als een warm bad. 
Hartelijk dank daarvoor! 
Ook voor het bankje om op uit te rusten, voor de bloemen en verdere 
geschenken. U hebt ons werkelijk verwend. 
Als u gaat fietsen, de tocht is lang, even rusten….het bankje is geplaatst bij de 
stal Fanerweg 14. Nogmaals dank voor alles, 
 
J.H. Huizinga 
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KERKVOOGDIJ 
 
Overzicht giften laatste 3 volle maanden (maart, april en mei)  
voor in Teken van Leven 3e kwartaal 2024 
 
 

 

 

DIACONIE 
 
Collecten diaconie. 
 

Reguliere collecten. 
 
Maart 2024               € 378,10 
April   2024                € 205,70                               
Mei.    2024               € 244,40 
 
Extra collecten: 
Maart.           GZB                                                 €    47.35  
                        Opendoors                                   €  187.15 
April               IZB                                                  €    62.25 
Mei                HGJB                                               €    47.45  
                       GZB                                                 €    92.30               Via de bank:  
Maart                                                                    €   150,00  
Mei                                                                        €     50.00  
 
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage aan de collecten en giften! 

 

Via Bank
Voor 

pioniersplek

maart 393,45€  Biddag 264,50€  265,00€     25,00€               

april 219,25€  Kerkvoogdij 71,00€     50,00€               

mei 246,60€  Instandhouding predikantsplaats 99,40€     210,00€     166,00€             

Teken van leven 20,00€        52,85€               

Giften via bank 875,00€     50,00€               

25,00€               

Reguliere collecte Extra collecte
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De sponsorkinderen 

Een bedank-brief van een sponsorkind, hieronder de vertaling. 

Groet  
Hallo lieve sponsor! Hoe gaat het met u? Met mijn en familie en mij gaat het 
goed hier.  
 
Dit is wat ik van u heb gekregen:  
Ik heb een kaart van u gekregen, hierdoor heb ik nieuw van u gehad!  
 
Het antwoord op uw vragen:  
Ik ben blij dat ik kan zeggen dat het goed gaat met mijn familie. En ja, ik ben 
weer terug op school. Ik houd van dieren, we hebben een ezel thuis. Ik vind 
het leuk om te hinkelen.   
 
Afsluiting;  
Dank u voor uw kaart. Moge God u zegenen. Tot ziens!  
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BEDANKT 
 
We willen graag  ieder die met ons mee heeft geleefd met gebed, bezoek, 
telefoontjes, en kaarten voor en na twee geslaagde heup operaties bedanken 
en hopen op verder herstel, om samen met elkaar dienstbaar te zijn in Gods 
koninkrijk. 
Vriendelijke groeten, 
Petrus de With 
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HET PIONIERSTEAM 
 
In de gemeente zijn de meeste doordeweekse bijeenkomsten tijdelijk gestopt 
vanwege de zomerperiode. 
Zo niet bij "De Verbinding"....de maaltijden op donderdagavond en de 
koffiemiddagen op vrijdag lopen gewoon door in de zomertijd. Vindt u het 
wat stil in de komende weken, omdat wellicht de (klein)kinderen, buren en 
kennissen op vakantie zijn, kom gerust eens even buurten in ”Irene”. Bij mooi 
weer zitten we op vrijdagmiddag (van 14.00 tot 17.00 uur) lekker buiten. 
Ook in de Buurttuin is er veel te zien, te doen en te genieten! 
 
En we hebben natuurlijk een drukke julimaand voor de boeg vanwege de 
(alweer de vierde!) Vakantie Bijbel Week in Sebaldeburen. 
Vanaf maandag 22 juli hopen we weer veel kinderen te verwelkomen in het 
Irenegebouw en in de grote, witte tent op het grasveld. We willen de week op 
vrijdag 26 juli, net als voorgaande jaren, afsluiten met een pannenkoeken 
maaltijd. 
Boukje van den Berge heeft weer een prachtig programma bedacht en 
creatief uitgewerkt. Geweldig dat zoveel kinderen van de Heere Jezus mogen 
horen en ook christelijke liederen en een Bijbeltekst leren. We bidden om het 
werk van Gods Geest, ook in kinderharten. 
 
Het thema is dit jaar: "De Bouwplaats" 
En ja, ....net als twee jaar geleden willen we weer hutten gaan bouwen op 
donderdag en vrijdag! Op donderdag 25 juli worden de gemeenteleden 
opnieuw uitgenodigd van 10.00 tot 12.00 uur om te komen kijken en luisteren 
in de tent. Van harte welkom! 
 
Wat fijn dat er weer veel mensen hebben aangegeven te willen helpen met 
spelletjes, knutselen, koffie en limonade schenken en met hutten bouwen. 
Maar we kunnen best nog meer hulp gebruiken.... Vele handen maken licht 
werk! Heeft u zich nog niet opgegeven en wilt u toch ook graag uw steentje 
bijdragen? Opgeven kan nog steeds bij Boukje van den Berge, Mirjam van 
Dijke en Netty Toes.  
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Wilt u weer met ons meesparen? 
We hebben nodig: grote glazen potten, eierdozen (groot en klein) en voor de 
hutten  stukken hout, planken, oude kleden of lappen, enz. 
Gevraagd: 
Voor vrijdag 26 juli nog pannenkoeken bakkers! En voor de week erna, 29 of 
31 juli, schoonmakers om samen het Irenegebouw schoon te poetsen. 
Opgeven kan bij Netty Toes. 
 
In tegenstelling tot vorig jaar, zal er de zondag na de Vakantie Bijbel Week 
geen aparte Verbindingsdienst in de middag worden georganiseerd. Op 
zondag 28 juli om 10.00 uur zal de afsluiting van de VBW dit jaar worden 
gecombineerd met de reguliere ochtenddienst.  Deze dienst zal wat anders 
zijn dan u gewend bent, vanwege de (hopelijk in grote getale) aanwezige 
kinderen.    
 
Verder hebben we af en toe onze vergaderingen. In de laatstgehouden 
vergadering werd ieder lid gevraagd wat hij of zij hoogtepunten van het 
afgelopen jaar vond. Genoemd werden: de Kerstnachtdienst, de 
Kerstwandeling met het zingen van Kerstliederen in de kerk, de 
Verbindingsdienst op tweede Paasdag, het gelegenheidskoortje wat als 
samenbindend werd ervaren,  het uitdelen van de voorjaarsbollen, de 
gebedssamenkomst, de kinderclub op zondag, de contacten met 
dorpsgenoten en teamleden. Heel veel om dankbaar voor te zijn dus! 
 
Zoals al op de gemeenteavond op 30 mei is gedeeld hopen vanaf september 
Anne en Joke Buist ons team te komen versterken. Ook vanaf deze plaats van 
harte welkom Anne en Joke! We zijn blij met jullie en wensen jullie veel zegen 
en vreugde toe bij dit mooie werk. 
 
Op de gemeente avond zijn er enquêtes uitgedeeld waarop u uw mening, tips 
en eventuele hulp bij een activiteit kon aangeven. Hartelijk dank voor de 
ingevulde enquêtes. Komt u thuis nog een ingevuld exemplaar tegen? Dan 
kunt u deze nog aan iemand van het pioniersteam geven of in de collectezak 
van de kerkvoogdij deponeren. 
 
Een hartelijke groet vanuit het pioniersteam  
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ZENDING- EN EVANGELIESATIECOMMISSIE 
 
Beste allen, 
 

Het is zomer. Voor boeren een drukke tijd, maar wat betreft kerkelijke 
activiteiten een tijd van rust. We zijn dankbaar dat we in het afgelopen 
seizoen met elkaar Kerst en Pasen mochten vieren en veel hebben gezongen 
samen. Het seizoen Samen Zingen 2023-2024 ligt achter ons. Na de zomer 
bent u iedere tweede zondag van de maand weer van harte uitgenodigd uw 
stem te laten horen. Komende data kunt u alvast in de agenda schrijven: 
8 september 
13 oktober 
10 november 
 
We zijn blij de opbrengsten van de collecten van afgelopen drie keer Samen 
Zingen met u te delen. 
 

Opbrengst van de collecten ‘Samen 
Zingen’ 

 

April €110.35 
Mei  €45.70  
Juni  €79.30 

 
God die alles maakte (Weerklank 607) 
 
God die alles maakte,  God die 't gras gemaakt heeft, 
de lucht en 't zonlicht blij, de bloemen in de wei, 
de hemel, zee en aarde, de bomen, vruchten, vogels, 
zorgt ook voor mij.  zorgt ook voor mij. 
 
God die alles maakte, 
de maan en sterrenrij, 
als duist're wolken komen, 
zorgt steeds voor mij. 
 
Een hartelijke groet van de zendings- en evangelisatiecommissie, 
Annie, Boukje, Liesbeth, Mirjam, Stijn en Trijnie 
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OPPASROOSTER 
 
 

DATUM NAAM TELEFOON BIJZONDERHEDEN 

7 juli Ietje Oost  
Froukje van 
Slooten 

  

 

21 juli Grietje van der 
Molen 
Esmée Cazemier 

  

28 juli * 
* Let op: week 
verspringt 

Netty Toes  
 

Afsluiting  Vakantie 
Bijbel Week 

11 aug. Mirjam van Dijke  
Liesbeth van 
Woudenbergh 

  

25 aug. Mirjam Westra 
Ietje Oost 

  

8 sept Trijnie Sloots 
Mettie Spaak 

  

22 sept Froukje van 
Slooten 
Netty Toes 

  

6 okt. Grietje van der 
Molen 
Tienie van Dijk 

  

 

 

 

• Oppaslocatie is gebouw ‘Irene’, tenzij anders aangegeven. 
• Bij verhindering graag onderling ruilen. 
• Reserve oppas: Dirk Toes , tel. 06-15493251 of dirkjtoes@gmail.com 

• Contactpersoon kinderoppas: Netty Toes- Groenendijk, tel. 06-14537006 
of nettytoes64@gmail.com  

 
 

mailto:dirkjtoes@gmail.com
mailto:nettytoes64@gmail.com
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VERJAARDAGEN 75+ 
 

03 augustus Mevr. L.G.W. de Goede-v.d Vries,  
 

13 augustus Mevr. S. Bazuin-Venema, 
 

 
Gods zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar. 
 
Abba Vader U alleen - U behoor ik toe 
U alleen doorgrondt mijn hart - U behoort het toe 
Laat mijn hart steeds vurig zijn - U laat nooit alleen 
Abba Vader U alleen - U behoor ik toe 
 
 

 
VAN DE REDAKTIE 
 
Copy inleveren voor de Nieuwsbrief van September op 4september. 
Voor Teken van Leven op 25 September. 
 


