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KERKDIENSTEN

Juli
Datum | Tijd Predikant Plaats Bijzonderheden /
extra collecte
06 09.30 | Ds. H.J.C.CJ. Assen
Wilschut
13 09.30 | Ds. J.Harteman | Hilversum
20 10.00 | Prop. J.C.A. v.d. Afsluitingsdienst VBW /
Berge Kerkvoogdij
27 9.30 | Ds. B. Coster Rouveen
Augustus
03 09.30 | Ds. A.Lagendijk | Onstwedde | Werelddiaconaat
10 09.30
17 09.30 | Dhr. H.J. v.d.Wal | Groningen
24 09.30 | Prop. J.C.A. v.d.
Berge
31 09.30 | Ds. J. Hoekman | Rutten
September
07 09.30 | Prop. J.C.A. v.d. Opening winterwerk
Berge
14 09.30 | Ds. J. Harteman | Hilversum GZB-najaarscollecte
14 19.00 | Samen Zingen
21 09.30 | Prop.J.C.A. v.d. Kerkvoogdij
Berge
28 09.30 | Ds. H.J.C.C.J. Assen Voorbereiding H.A.
Wilschut




MEDITATIE

“Leven vanuit Gods overvioed”’

“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede
werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin
zouden wandelen.” (Ef. 2:10)

Een christen is rijk. Onvoorstelbaar rijk. Zoals iemand die door het
winnen van de Lotto een heel ander leven krijgt, heeft een christen
door het geloof in de Heere Jezus Christus een rijkdom ontvangen, die
zijn of haar leven helemaal bepaalt. Door Jezus Christus behoort een
gelovige bij God, is hij verzekerd van de liefde en nabijheid van de
Vader, Zoon en Geest en verwacht hij het koninkrijk dat gaat komen.
Het eeuwige leven ontvangt een christen al in dit leven en God heeft
zelf verzekerd dat het eeuwige leven straks nog veel mooier wordt.

Maar het moet er gelijk bij gezegd worden: Van onszelf zijn we
helemaal niet zo ‘rijk’ en gek genoeg zitten we ook niet op de rijkdom
te wachten. Vanwege de zonde, de scheiding tussen God en mens,
richten we ons hier op aarde vaak op een goed gevulde portemonnee,
een leuk huis of geweldige relaties met mensen, maar blijven we
geestelijk arm. Het leven hier op aarde heeft voor ons een
aantrekkingskracht, omdat wij denken dat we daarmee de geestelijke
armoede kunnen opvullen. Al weten we ook best dat het leven dat niet
kan brengen, wanneer we tegen elkaar zeggen dat ‘geld niet gelukkig
maakt’ bijvoorbeeld. En wie kan zijn rijkdom meenemen in het graf?

Een christen is niet rijk van zichzelf en rekent zich ook niet rijk met
slechts aardse bezittingen, maar is rijk in God. Paulus schrijft in Efeze 2
dat God ‘Die rijk is in barmhartigheid’, in liefde, genade en goedheid,
ons (geestelijk) arme mensen wilt doen leven vanuit Zijn overvloed.
Sterker nog, Paulus schrijft dat rijkdom voor christenen geen optie is,



maar een nieuwe realiteit. Paulus wenst het christenen niet toe, zo
van: “mocht u/jij dat ooit nog leren kennen”, maar als de realiteit
waarin een christen is geplaatst. Als christen, als kind van de Heere leef
je in een nieuwe werkelijkheid. Je bent niet langer arm, maar rijk! Want
doordat God Jezus Christus, maar ook ons, heeft opgewekt, bewijst hij
in deze tijd ‘de alles-overtreffende rijkdom van Zijn genade’ aan ons als
christenen.

Laten we als christenen dus niet angstig leven. We zijn rijk in God en
een leven uit angst voor verlies is niet meer nodig. Dat is misschien wat
ons mensen eigen is; de angst voor minder. We zien het aan de wereld
om ons heen en wat er ook zo gauw in ons eigen hart kan gebeuren.
Angstig omgaan met het leven dat we hier hebben, omdat we bang zijn
om het te verliezen. In de politiek wordt er gewerkt met
begrotingstekorten, in bedrijfsleven in Nederland is winst maken een
heilig motto en in de privé sfeer zijn we al snel bezig met datgene wat
me nog moeten krijgen.

Door de Heere Jezus Christus leren we aardse rijkdom in het juiste
perspectief plaatsen en leren we wat we hebben ontvangen (in plaats
van wat we missen). Waar aardse welvaart ons verlangen naar geluk
niet kan stillen en ons de zekerheid niet kan bieden die we nodig
hebben in dit leven, kan de Heere Jezus dat wel. Door het leven, werk
en vooral de Persoon van Christus, leren we Gods liefde en genade
voor ons arme mensen kennen. In Hem zien we dat God niet alleen de
Gever is van alle materiele en immateriéle welvaart die we hier op
aarde hebben, maar bovenal de toorn over de zonde heeft veranderd
in liefde voor zondaren — waardoor wij behouden kunnen worden. En
daarin ligt ons geluk, onze zekerheid, onze rijkdom, onze welvaart.

Zo gezegd, leven wij heilshistorisch gezien (in het perspectief van de
geschiedenis van God met mensen) in een bijzondere tijd. Een
theoloog uit Engeland heeft deze tijd wel geschetst als ‘de tijd van het
leven vanuit Gods rijkdom’. Eerdere perioden in de geschiedenis, waren



bijvoorbeeld perioden waarin mensen leefden van de belofte van de
komst van de Messias. Maar dit is de tijd waarin de Messias is
gekomen, wij door het geloof in Hem als kinderen van God mogen
leven en daarom als ‘rijke mensen’ door het leven mogen gaan. Deze
rijkdom die God schenkt, leidt echter niet tot egoisme, hebberigheid,
krampachtigheid of de angst tot verlies. Nee, als we als christen in deze
tijd vertrouwen op onze Messias en zaligmaker Jezus Christus, maakt
dat ons ontspannen en vrijgevig. We kunnen onze rijkdom (in Christus)
niets meer verliezen. En waarom zouden we niet delen van onze
rijkdom (in middelen, gaven/talenten of inzicht in het evangelie) als
God dat ook met ons doet?

Wij zijn geschapen, door het evangelie van Jezus Christus tot nieuwe
mensen. Rijke mensen. Om met onze rijkdom in deze tijd goede
werken te doen. Niet omdat we dan goede mensen zouden zijn, en
zouden kunnen pochen, maar omdat we leven van datgene wat we
hebben ontvangen en bereidt zijn om vandaag door te geven wat God
ons schonk. Leven van Gods overvloed, is het beste leven dat er is. En
iedere keer worden we ertoe opgeroepen, zodat we onze Gever
zouden eren. Laten we leven als rijke christenen. Leven vanuit Gods
overvloed; ontspannen en vrijgevig. En zo dankbaar zijn voor alles dat
God schenkt, maar ook de Vader voor de mensen eren, omdat we
uitdelen van datgene wat we hebben ontvangen. Dan worden we nog
rijker.

UIT DE PASTORIE

De pastorie is voor ons een prachtige plek om te mogen leven. En in de
zomer zijn we ons daar nog extra bewust van. Nu, in de zomer, staan
we ‘s morgens op met het gezang van het winterkoninkje, zwartkopje,
roodborstje en zelfs de nachtegaal. Dat is toch prachtig als er’s
morgens al een paar vogels de lof voor de Schepper aan het zingen



zijn? Dat moedigt aan om de dag ook zo te leven. We zijn dankbaar dat
de gemeente ons zo’n plek biedt om te wonen. Dat zien we als een
gave van God.

Afgelopen periode volgde ik de cursus Undefended Preacher onder
leiding van ds. P(aul) Visser. Een leerzame cursus over preken. Het ging
tijdens deze cursus niet zozeer over trucjes hoe je goed kunt preken,
maar meer over de vraag wie je als prediker bent, hoe het Woord van
God tot je spreekt, en hoe je vervolgens (op je eigen) manier mensen
in deze tijd kunt aanspreken. Tijdens de cursus heb ik ook gevraagd aan
gemeenteleden om feedback te geven op de preek, daardoor kreeg ik
meer inzicht in wat een preek met de ontvangers kan doen. Al met al,
heb ik veel opgestoken; over mijzelf, over de manier waarop de Bijbel
mensen op verschillende manieren kan aanspreken, en hoe je je eigen
‘vondsten’ in de Bijbel zo kunt verwoorden dat deze ook landen bij
anderen. Na deze cursus ben ik niet klaar met leren, maar ik zie bij
mijzelf door de cursus een mooie ontwikkeling waar ik dankbaar voor
ben. Hopelijk dient de cursus u dus ook als gemeente, en merkt u bij
uzelf vrucht op het gepredikte Woord. Het gaat tenslotte niet om mij,
maar om het Woord van Christus, waardoor wij gered en opgebouwd
moeten worden.

Over een aantal weken breekt de zomervakantie alweer aan. Als gezin
met een schoolgaande zoon, is dat een extra mooie periode. Natuurlijk
zijn het schoolleven en het dagelijks bezig zijn ook mooi, maar samen
kun je ook verlangen naar tijd samen en een periode van rust — waarin
het ritme juist onderbroken wordt. Daar zien we dus naar uit, om na de
zomer weer met frisse moed de draad weer op te pakken. Als gezin zijn
we daarom tussen 23 juli en 23 augustus weinig of niet aanwezig
wegens vakantie en andere activiteiten. Wanneer er wat is, kunt u de
wijkouderling raadplegen.

Wij wensen iedereen vanuit de pastorie een goede zomertijd toe.
Hopelijk is het voor ons allemaal een tijd van rust, verwondering over



Gods schepping en een tijd waarin we genieten van de Zon der
gerechtigheid; de liefdevolle en genadige lichtstralen van Christus ons
leven verlichten en verwarmen.

Hartelijke groet,
Fam. Van den Berge

GEMEENTELEVEN

Als gemeente zijn we dankbaar voor een nieuw dooplid in onze
gemeente; Thijs Scheerhoorn. Eerder mochten wij zijn moeder, mevr.
A. Grootenhuijs ontvangen als lid, maar deze Pinksteren mochten we er
samen getuige zijn hoe God Zijn Naam verbond aan Thijs. Nu we
samen door deze dienst bemoedigd zijn, bidden we om zegen en
wijsheid voor moeder en zoon, maar ook voor ons als gemeente, om
samen volgelingen van Christus te zijn hier in Sebaldeburen en
omgeving. Dat we elkaar mogen ondersteunen in de toewijding aan
Hem, die ons genade en nieuw leven schenkt.

Naast de Heilige Doop, gunnen we als kerkenraad ook de belijdende
gemeenteleden die niet naar kerk kunnen komen het Heilig
Avondmaal. Voor hen die door ouderdom of ziekte al langere tijd niet
meer in de kerk kunnen zijn, willen we als kerkenraad aanbieden om
het Heilig Avondmaal thuis te vieren. Wanneer u hiernaar verlangt en
dit nog niet kenbaar is gemaakt bij de kerkenraad, dan willen we u
vragen om dit aan te geven bij een van de kerkenraadsleden. Omdat de
kerkenraad 1 persoon per zondag kan bezoeken, zal om het kwartaal
iemand aan de beurt zijn. Daarvoor vragen wij begrip.

We hopen dat door de viering van het Avondmaal thuis,
gemeenteleden bemoedigd en versterkt worden in hun geloof.

U kunt alvast met potlood de datum van 20 september 2025 in uw
agenda noteren. Op die datum willen we s middags weer een




gemeente-activiteit organiseren als start van het kerkelijk jaar. Het lijkt
ons mooi om die middag iets gezelligs samen te doen en daarna iets te
eten. Zondag 21 september zal dan ook in het teken staan van het
nieuwe seizoen en op die zondag zullen tevens een tweetal
ambtsdragers herbevestigd worden.

Als gemeente denken we ook aan hen die kampen met ziekte, zorg,
rouw of andere moeiten in het leven. In het bijzonder denken we aan
zuster A. van der Meer die haar heup heeft gebroken en inmiddels al
verscheidene weken in het Zonnehuis verblijft. Zij is verhuisd binnen
het Zonnenhuis naar: Cursastraat 10-14 (1e etage), kamer 4, 9801VD
Zuidhorn. We bidden haar herstel en kracht toe.

Voor alle gemeenteleden die ervaren klein van kracht te zijn, wijzen we
op onze Heere Jezus Christus. Hij die Zelf geleden heeft, wiens krachten
zijn bezweken, maar die door God na 3 dagen werd verhoogd en een
naam gegeven boven alle namen. Wanneer onze krachten ‘wijken en
bezwijken’, maar wij in gebed tot God gaan, of anderen in het gebed bij
de Vader brengen, mogen we er op vertrouwen dat God ons hoort en
zal redden uit de nood. Want Hij is de God van ons heil. En Hij zal zeker
op Zijn tijd Zijn goedheid en gunst ons tonen. Om ons eenmaal
volkomen te verlossen van zonde, ziekte en zorg en op te nemen in Zijn
hemels koninkrijk.

Tenslotte zijn we dankbaar voor degenen die mooie dingen mochten
meemaken in de afgelopen periode. We denken in het bijzonder aan R.
Toes, die zijn studie heeft afgerond en werk heeft gevonden. De
overgang van school naar werk is een bijzonder moment in het leven
en we wensen hem hierin Gods zegen en nabijheid toe. Ook meuvr. E.
Horinga en meuvr. T. Sloots-Knooihuizen hebben een bijzondere tijd
achter de rug waarin zij afscheid namen van het werkende leven en nu
mogen genieten van het pensioen. Na lange periodes van een
arbeidzaam leven bij dezelfde werkgever wensen we hen nu rust,
zegen en vreugde van onze God toe.



VAN DE KERKENRAAD

Huisavondmaal

Op de zondag dat deze Teken van Leven uitkomt vieren we voor het
eerst het Heilig Avondmaal bij iemand thuis, nl. bij zuster Ritsma. In het
verleden gebeurde dat ook wel, we hebben daarvoor zelfs nog een
draagbaar ‘avondmaal-stelletje’ in bezit. Ouderling Meijndert zal
daarbij aanweazig zijn.

Bent u ook niet in staat om naar de kerk te komen of een kerkdienst
lang in de bank te zitten, dan kunnen we zien of u bij het huis-
avondmaal misschien wel aanwezig kunt zijn. Neemt u daarvoor
contact op met een van de ouderlingen.

Avondmaalsformulier beschikbaar in de kerk.

Het avondmaalsformulier wordt altijd voorgelezen in de
voorbereidingsdienst en ook in de avondmaalsdienst zelf. Het zijn
bekende woorden, die woorden van het avondmaalsformulier en ze
kunnen tijdens het luisteren zo gemakkelijk het ene oor in en het
andere weer uit gaan. Het kan dan helpen om tijdens het voorlezen het
formulier mee te lezen. In de meeste Bijbels met psalmen staat het
avondmaalsformulier achter in het boek. Maar niet bij allemaal en ook
niet wanneer u zowel een Bijbel als een liederenboek meebrengt naar
de kerk. Daarom hebben we het avondmaalsformulier een aantal keren
uitgeprint, en ook nog in een groter lettertype dan normaal zodat wie
dat wil toch het formulier mee kan lezen wanneer dat tijdens de dienst
wordt voorgelezen.

WhatsApp groep

Naast onze wekelijkse berichtgevingen via Teken van Leven, de
Nieuwsbrief en de zondagse mededelingen blijkt er in de gemeente
behoefte te bestaan aan een nog snellere berichtgeving wanneer zich
iets bijzonders voordoet tijdens de week zoals bijvoorbeeld een
overlijden. Zo’n snelle berichtgeving kan plaatsvinden via een



berichtendienst als WhatsApp op een mobiele telefoon. Ook kunt u op
deze manier herinnerd worden aan een bepaalde gemeente-activiteit
zoals een bijbelkringavond of gebedsavond. Of zou u de liturgie voor de
aanstaande eredienst kunnen ontvangen.

De kerkenraad beraadt zich op het gebruik hiervan en ook op hoe we
de gemeenteleden die niet over een mobiele telefoon beschikken dan
wel kunnen inlichten over deze berichten.

Binnenkort hoort u hier meer over.

Vakantiebijbelweek
Elders in dit blad kunt u lezen over de a.s. vakantiebijbelweek (14, 15
en 17, 18 juli).

Wilt u met ons bidden om een zegenrijke week waarin de kleine
kinderharten opengaan voor de Here en de leiders en leidsters met
liefde, geduld en vrijmoedigheid zullen getuigen van de Here Jezus? We
hopen dat alle deelnemers een blijvende herinnering gaan krijgen aan
een prachtige week!

Zondag 20 juli is de zondag die volgt op de Vakantiebijbelweek. De
kerkdienst op die zondag begint om 10:00h in plaats van 9:30h. De
Vakantiebijbelweek wordt dan afgesloten en de kinderen die
meegedaan hebben aan de Vakantiebijbelweek gaan een lied zingen
dat zij die week geleerd hebben. Komt allen!

LM



KERKVOOGDU

Reguliere Extra collecte
collecte
maart | € 349,71 | maart | € 235,80 | Biddag
april € 358,97 | april € -
mei € 475,70 | mei € 90,35 | Instandhouding
predikantsplaats
Via Bank Voor
pioniersplek
€50 €50 € 50,00
€150 | €100 € 50,00
€100 | €50 € 89,80
€50 €50 € 50,00
€150 | €10 € 50,00
€175 | €10 € 1.000,00
€50 €50 € 100,00
€50 €10 € 50,00
€50 €20 Teken | € 400,00
van
leven




DIACONIE

Collecte Diaconie

Reguliere collecten.

Maart € 389,97
April € 333,02
Mei € 349,85

Extra collecten:

Maart GZB voorjaar collecte € 89,80
April Ethiopié drinkwater filter project € 217,80
Mei I1ZB collecte € 94,50
Via de bank:

Maart € 10,00
April € 82,20
Mei € 55,00

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage aan de collecten en giften!

We hebben namens Hervormde Gemeente een verjaardagskaart
gestuurd naar ons sponsorkind Solange Sankara, waarvan hier een
verslag.




£, Woord
en Daad

Beste sponsor.

In het sponsalprogramma komen
we in contact met het Evangelie.
Maar hoe dit gebeurt, verschilt
per land. Leest u mee hoe het
christelijk onderwijs er voor ons
vitziet?

Groetjes,
Solange Sankara

'cnmsu'u.lx ONDERWUIS IN

BURKINA FASO

Hoe geven jullie het christelijk
onderwijs vorm?

De meeste kinderen krijgen wekelijks christelijk onderwijs op hun
eigen school. Geeft de school waar ze naartoe gaan geen christelijk
onderwijs, dan bezoeken we de kinderen thuis. We werken nauw
samen met de plaatselijke kerken. Tijdens de vakantie organiseren
we bijvoorbeeld extra bijeenkomsten waar we christelijk onderwijs
geven. Het is mooi om te zien dat veel gezinnen ook naar de kerk
gaan.

Kan je een voorbeeld geven van een les of activiteit?

We zingen met elkaar, bidden en luisteren naar een Bijbelverhaal.
leder kind heeft een Bijbel gekregen. Aan het einde vragen we de
kinderen wat ze hebben geleerd en dan sluiten we af met een
dankgebed.

Niet alle kinderen worden thuis christelijk opgevoed. Wat vinden de ouders van het christelijk
onderwijs in het sponsorprogramma?

De meeste ouders zien dankzij het christelijk onderwijs positieve veranderingen bij hun kinderen. De kinderen zijn
bijvoorbeeld gehoorzamer en de schoolresultaten gaan vooruit. Dit maakt dat deze ouders het christelijk onderwijs
aanmoedigen. Sommige ouders hebben hun bedenkingen en hebben liever niet dat we thuis langskomen om christelijk
onderwijs te geven. Dit respecteren we uiteraard.

13



HET PIONIERSTEAM

Terugblik

We zien terug op een mooi Pinksterfeest. We zijn de Heere dankbaar
voor een dienst waarin Thijs Scheerhoorn werd gedoopt. Heel
bijzonder voor Thijs, maar ook voor ons als gemeente. We zijn ook
dankbaar voor een mooie Dorpskamermaaltijd met een goede
opkomst in de week voor Pinksteren. Bij die maaltijd was ook ds. E.
Peersmann aanwezig, de classispredikant, die zich heel positief uitliet
over de dingen die wij hier doen. Dat was een compliment voor de
pioniersplek. Ook kregen we na Pinksteren een aantal Amerikaanse
theologie studentenop bezoek. Zij waren benieuwd naar pionieren op
een dorp en hebben met belangstelling en enthousiasme geluisterd
naar ons verhaal.

Buurttuin De Groene Oase

Verder zijn in de afgelopen maanden de bomen, struiken, planten en
bloemen in de Buurttuin weer mooi uitgelopen. Zo is ook in de
Buurttuin Gods hand zichtbaar. We merken dat mensen er van
genieten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het gastenboekje in het Rustpunt,
waarin allerlei positieve verhaaltjes te lezen zijn over de tuin en de
inrichting van het schuurtje. We hopen dat mensen door de natuur,

14



maar ook door het Rustpunt, de goedheid van God mogen ervaren.
Wees ook welkom als gemeenteleden.

Dit jaar is het mogelijk geworden om één van de kweekbakken in de
tuin onder eigen beheer te hebben. In de afgelopen jaren merkten we
dat sommige mensen wel wilden helpen in de tuin, maar niet wisten
hoe. Door het beheer van een bak, is het overzichtelijk wat u onder uw
hoede heeft. Heeft u interesse om een bak in eigen beheer te hebben?
Dan kunt u zich aanmelden door een appje te sturen naar 06-34919184
(J. van den Berge) of te mailen naar info@deverbinding-
sebaldeburen.nl.

Gratis lessen haken, breien en naaien

In de afgelopen maanden is N. Toes begonnen met een cursus haken,
breien en naaien op vrijdag in de even weken . Tijdens de Dorpskamer
is het mogelijk om tussen 14.00 en 16.00 uur samen te breien, haken
of naaien. Dit zijn de data: 11 en 25 juli, 8 en 22 aug. Verschillende
gemeenteleden zijn al ‘aangehaakt’ en wees ook welkom bij dit mooie
en gezellige initiatief. Materialen worden gratis ter beschikking gesteld.
Als u/jij al een gevorderd niveau hebt, dan bent u uiteraard ook
welkom om voor de gezelligheid mee te doen (al dan niet met eigen
materialen).

Vakantie Bijbel Week

Deze zomer organiseert de pioniersplek weer een Vakantie Bijbel Week
in de eerste week van de zomervakantie voor de regio Noord. Dit jaar is
het van 10:00-12:00 uur op 14, 15 en 17, 18 juli. Het thema is: “FF
anders, de wereld op zijn kop”. We hopen weer 4 leuke morgens te
hebben waarin we samen zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal,
knutselen en samen spelen en plezier beleven. Deze week is voor alle
kinderen van de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar). Op vrijdag zullen de
VBW dagen weer afgesloten worden met een heerlijke
pannenkoekenmaaltijd waarbij ook de ouders welkom zijn.



Opgave voor de Vakantie Bijbel Week is niet nodig, voor de
pannenkoekenmaaltijd wel. Deelname aan activiteiten is geheel gratis.
Opgeven kan via de website: www.deverbinding-sebaldeburen.nl.
Weet u kinderen die hier wellicht interesse in hebben? Nodig ze uit! Bij
deze ook een oproep voor ouders en iedereen die een
pannenkoekenpan heeft: zouden jullie willen helpen bij het
pannenkoeken bakken zodat we genoeg pannenkoeken hebben (circa
400)? Hiervoor opgeven kan ook via de website.

Op zondagmorgen 20 juli om 10:00 uur zal de VBW worden afgesloten
in een kerkdienst. In die dienst zullen de kinderen ook een lied ten
gehore brengen. Komt u ook?!

Kinder Bijbel Club De Sleuteldragers en opening met
poppenspeelster!

Vanaf september is er weer een Kinder Bijbel Club op de derde zondag
van de maand. De eerste KBC is op zondag 21 september van 14:00-
15:30 uur in gebouw Irene. Het programma lijkt grotendeels op de
Vakantie Bijbel Week ochtenden (zie hierboven).

Op woensdag 3 september is er een feestelijke aftrap van het nieuwe
seizoen van kinderclub de Sleuteldragers. Lydia Mussche-Zwart (uit
Sebaldeburen) geeft dan een buikspreekvoorstelling: Belle en het
Torenbeest'! De voorstelling begint om 15:00 uur in dorpshuis het
Spectrum (Kerkweg 5). Kinderen tussen de 4-12 jaar zijn van harte
welkom!

Kasten

Zoals u wellicht weet heeft Pioniersplek De Verbinding ook twee
uitdeelkasten. De ene staat bij fam. Sikkema in de voortuin
(Provincialeweg 87). Dat is een ‘minibieb’ waaruit boeken gehaald
mogen worden voor eigen gebruik of om door te geven aan een ander.
U mag er ook boeken in zetten. Daarnaast staat er een uitdeelkastje bij
gebouw Irene. Hieruit mogen bewoners van het dorp producten



pakken (max. 3 per keer), maar mensen zijn ook van harte uitgenodigd
om er producten in te zetten. Wanneer u meer producten heeft dan in
het kastje passen, dan mag u ze ook afgeven bij de pastorie.

Vanuit het pioniersteam wensen we alle lezers van Teken van Leven
een goede en gezegende zomertijd toe.

Een aantal reacties op het rustpunt

26 mei 2025
Een 1¢ klas rustpunt met werkelijke rust; alles netjes en perfect verzorg,
dank daarvoor. Tot ziens. Aus en Harjo uit Haarlem.

27 mei 2025

Wat een heerlijke plek, je voelt je meteen welkom! Prachtig geregeld,
voor een ieder die onderweg is naar verder... Super bedankt! Hartelijke
groet Jaap en Jeslie.

31 mei 2025

Mooi rustpunt van alle gemakken voorzien. Als oud inwoners van
Sebaldeburen zijn we blij verrast. Sjoukje en Tineke Zuidema (Beverwijk
en Hoogezand).

19 juni 2025
Dit Rustpunt is een parel in het Groningse land. Wij fietsen vijf dagen in

Groningen en Drenthe. Genieten, elke dag opnieuw. En een rustpunt
als deze.... Nooit eerder meegemaakt! Bedankt. Henk en Marianne uit
Oud-Beierland.



VERJAARDAGEN

3 augustus | Mevr. L.G.W. de Goede- v.d.Vries,

13 augustus | Mevr. S. Bazuin-Venema,

Wij wensen u, met allen die bij u horen, een goede dag
en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

Abba Vader U alleen,

U behoor ik toe

U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen

Abba Vader U alleen,

U behoor ik toe.
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OPPASROOSTER

DATUM | NAAM TELEFOON BIJZONDER
HEDEN
6 juli Trijnie Sloots
letje Oost
20 juli Netty Toes 10.00 uur
Liesbeth van Woudenbergh VBWdienst
3 aug. Mirjam Westra
Mirjam van Dijke
17 aug. | Netty Toes
Annelieke Grootenhuis
31 aug. | Froukje van Slooten
Trijnie Sloots
14 Sept. | Grietje van der Molen
Esmée Cazemier
28 sept. | letje Oost
Liesbeth van Woudenbergh
12 okt Annelieke Grootenhuis
Netty Toes
» Oppaslocatie is gebouw ‘Irene’, tenzij anders aangegeven.
» Bij verhindering, graag onderling ruilen.
» Reserve oppas: Dirk Toes, tel. 06-15493251 of

dirkjtoes@gmail.com

» Contactpersoon kinderoppas: Netty Toes- Groenendijk, tel. 06-
14537006 of nettytoes64@gmail.com



mailto:dirkjtoes@gmail.com
mailto:nettytoes64@gmail.com

INGEZONDEN STUKKEN

**Oproep voor vrijwilligers die maximaal 1 x per maand:

- kunnen kerk-rijden en Mw.vd.Velde en dhr.Tammenga
met rollator meenemen
en/of

- koster kunnen zijn met de daarbij behorende taken

Aanmelden kan bij Annie Bonnema.

Bedankt

Hierbij willen wij de gemeente leden bedanken voor het meeleven na
mijn operatie. Vrijdag j.l. ben ik voor controle geweest en hoorden wij
dat de pezen waren gescheurd. Dat houd in dat ik nog een lange weg
heb te gaan. Doordat de pezen zijn gescheurd heb ik veel pijn en gaat
de genezing langzamer dan dat wij hadden gedacht.

Ondanks de tegen slagen willen wij een ieder bedanken voor de
bloemen, kaartjes en telefoontjes .Dat heeft ons goed gedaan!!

Met vriendelijke groet Henk &Grietje Ijtsma.

GZB en IZB vinden locatie in Zeist voor Huis van Zending
DRIEBERGEN/AMERSFOORT - GZB en IZB hebben een locatie
aangekocht voor een gezamenlijk Huis van Zending. Vanaf de zomer
van 2026 gaan de missionaire organisaties kantoor houden in de



Arendsburg, een historisch gebouw naast de Oude Kerk in Zeist. “We
zien ernaar uit wat deze plek ons gaat brengen.”

“Een plek die zending ademt, daar hoop ik op”, vertelt GZB-directeur
Martijn van den Boogaart. Op een steenworp afstand ligt de
Arendsburg, het gebouw waar de GZB samen met de IZB aan een
nieuw hoofdstuk begint. Het Huis van Zending wordt een kantoor en
een inspiratieplek voor lokale kerkelijke gemeenten. “We willen
zending in het binnenland en in het buitenland meer met elkaar
verbinden, in die ene beweging van God naar buiten”, vult Marco
Batenburg, directeur van de IZB, aan. De beide directeuren zijn blij dat
het gelukt is om een plek te vinden die voor alle kerkelijke gemeenten
in Nederland bereikbaar is.

Duurzaam

Van tevoren was afgesproken op zoek te gaan in een straal van 30
kilometer rond Zeist. GZB en IZB verspreidden onder meer een video
met een oproep om mee te denken. De centraal gelegen Arendsburg
was één van de locaties die werd aangedragen.

De Arendsburg is in 1872 gebouwd als woonhuis. Van 1948 tot 2004
heeft de GGD er kantoor gehouden. Daarna kwam het in bezit van een
ondernemer. Bij de beslissing om juist deze locatie in het centrum van
Zeist aan te kopen was duurzaamheid een belangrijke factor, vertelt
IZB-directeur Batenburg. “Niets is duurzamer dan hergebruik van een
bestaand pand. Bovendien heeft de Arendsburg een A+++-
energielabel. Het gebouw is in 2008 verduurzaamd en
rolstoelvriendelijk gemaakt. Op andere plekken zouden we veel
moeten investeren om dit te bereiken. Dat hoefden we hier niet meer
te doen.”

Samenwerking

De gevonden locatie heeft nog een ander voordeel, vertelt Batenburg.
“Toen we deze plek gingen bezichtigen, zagen we dat de Oude Kerk
Zeist dichtbij stond. In onze visie was dat belangrijk: we wilden graag
met een lokale gemeente samenwerken. We hebben daarom van meet



af aan contact gehad met de hervormde wijkgemeente Pniél, die in de
Oude Kerk kerkt. We hebben met hen gesproken over de
mogelijkheden om gebruik te maken van de kerk en de bijgebouwen.
Ook de Protestantse Gemeente Zeist, waar de wijkgemeente Pniél
onder valt, is daar bij betrokken.”

Van den Boogaart vult aan: “We zijn dankbaar voor hun bereidheid om
samen te werken. De combinatie van de Arendsburg met de ruimten
van de Oude Kerk biedt ons mogelijkheden die we op onze huidige
locaties niet hebben. Zo krijgen we ruimte om gemeenteleden gastvrij
te ontvangen en iets te laten proeven van de bevlogenheid van
missionaire werkers in Nederland en in het buitenland.”

Gebed

Het is de bedoeling dat het nieuwe gebouw ook een plek van gebed en
gastvrijheid wordt. “Het krijgt een kapel waar we dagelijks met elkaar
het gebed voor de wereld en Nederland gaande houden”, vertelt
Batenburg. “Daar kunnen wellicht ook mensen uit Zeist bij aanhaken.
Achter het gebouw zijn nu veel parkeerplaatsen. Die ruimte gaan we
omvormen tot een tuin die misschien ook breder toegankelijk is voor
bijvoorbeeld een kopje koffie. We zien ernaar uit wat deze plek ons
gaat brengen.”

Eigenheid behouden

De beide organisaties hopen dat het Huis van Zending eerste helft 2026
klaar is om betrokken te worden. Hoewel GZB en I1ZB een
kantoorgebouw gaan delen, ligt er geen fusie in het verschiet. Van den
Boogaart: “We blijven afzonderlijke organisaties, met een eigen logo en
een eigen gezicht, op een plek waar we nauw samenwerken om
zending in Nederland en wereldwijd een stap verder te helpen. Er
wordt dagelijks met elkaar gewerkt, maar we blijven twee
verschillende organisaties met elk een eigen focus.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn van den
Boogaart, directeur GZB (0343-512444).



Het gelegenheidskoor kan extra zangers gebruiken. We willen stukken
instuderen en die ten gehore brengen op de Samen Zingen avond in
November. Deze keer dus niet voor de kerst, maar voor een reguliere
avond, zodat we ook andere mooie liederen zingen.

Dus kun je nog zingen? Zing dan mee!

We oefenen op de woensdagavond in Irene op de volgende data:

10, 17 en 24 september en 1, 8, 22 en 29 oktober.

VAN DE REDACTIE

Inleveren kopy
In Augustus is er geen nieuwsbrief.

Voor de nieuwsbrief van September kunt u kopij inleveren t/m
woensdag 27 augustus 18.00 uur.

Voor Teken van Leven 4% kwartaal is dat woensdag 24 september
18.00 uur.

Er is een mooie brief (in pdf) van Teunis van Woudenbergh. Het is me
niet gelukt om die in deze TvL te plaatsen. Als iemand belangstelling
heeft, stuur mij een mail, dan stuur ik de brief door.

JB



ACTIVITEITEN juli en augustus

Donderdag 3 juli 17.30-20.00 | Bbq Dorpskamer
Vrijdag 4 juli 14.00 -17.00 Koffiemoment Dorpskamer
Zondag 6 juli 11.00 Koffiedrinken na de dienst

Vrijdag 11 juli 14.00 -17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Maandag 14 - vrijdag 18 juli

Vakantie Bijbel Week

Zondag 20 juli 10.00

Afsluitende dienst VBW

Vrijdag 25 juli 14.00-17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Vrijdag 1 aug. 14.00 -17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Zondag 3 aug. 11.00

Koffiedrinken na de dienst

Donderdag 7 aug. 17.30 — 19.00

Maaltijd Dorpskamer

Vrijdag 8 aug. 14.00 -17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Vrijdag 15 aug. 14.00 - 17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Donderdag 21 aug.17.30 — 19.00

Maaltijd Dorpskamer

Vrijdag 22 aug. 14.00 -17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Woensdag 27 aug. 18.00

Inleveren kopij nieuwsbrief sept.

Dinsdag 2 sept. 19.30 -22.00

Vergadering pioniersteam

Woensdag 3 sept. 19.30 — 22.00

Kerkenraadsvergadering

Donderdag 4 sept. 17.30 — 19.00

Maaltijd Dorpskamer

Vrijdag 5 sept, 14.00 —17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Alle activiteiten zijn Deo Volente.

Indien niet anders vermeld, zijn ze in gebouw Irene.




