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KERKDIENSTEN

Oktober
Datum | Tijd Predikant Bijzonderheden / collecten
05 09.30 | Prop. J.C..A. v.d. Berge Viering Heilig Avondmaal
Collecte H.A.
12 09.30 | Ds. N.M. v. Ommeren
Drachten
12 19.00 | Samen zingen Met Bitja
19 09.30 | Ds. G. de Fijter
Kampen
26 09.30 | Prop. J.C.A. v.d. Berge
November
02 09.30 | Ds. J. Admiraal
Nieuwe Pekela
05 19.00 | Prop. J.C.A. v.d. Berge Dankdag
Kerkvoogdijcollecte
09 09.30 | Prop. J.C.A. v.d. Berge
09 19.00 | Samen zingen
16 09.30 | Ds. H.J.C.C.J. Wilschut
Assen
23 09.30 | Prop. J.C.A. v.d. Berge Kerk in actie collecte
30 09.30 | Ds. J.W. Wind
Damwoude
December
07 09.30 | Prop. J.C.A. v.d. Berge
14 09.30 | Prop. H.J. v.d. Wal
Groningen
14 19.00 | Samen zingen
21 09.30 | Ds. H.J.C.C.J. Wilschut IZBcollecte
Assen
25 09.30 | Prop. J.C.A. v.d. Berge 1 kerstdag
28 09.30 | Ds. N.M. v. Ommeren
Drachten
31 19.00 | Prop. J.C.A. v.d. Berge Oudjaarsdienst




MEDITATIE

Gen. 15:6. ‘En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem
dat tot gerechtigheid.

Geloven is een werkwoord

In de kerkdiensten horen we uit de Bijbel over Abraham. Om eerlijk te zijn
twijfelde ik of ik moest beginnen met een serie preken over deze bekende
gelovige. Wie kent hem nou niet? We hebben vast wel eens een verhaal uit
de kinderbijbel gehoord over hem. En misschien heeft u wel eens eerder een
preek over hem gehoord of een boek gelezen over Abraham. En toch. Door
samen de Bijbelteksten te lezen en hierover na te denken, leren we samen
weer nieuwe dingen. Althans dat is mijn eigen ervaring. Je wordt zomaar
weer verrast door het Woord van God, dat klinkt alsof het nieuw is. Zoals
Jezus zei: ‘ door naar de Bijbel te luisteren komen ‘oude en nieuwe’ schatten
tevoorschijn.” Een aanmoediging dus om in de diensten aanwezig te zijn en je
iedere keer te laten verrassen door de Schriftgedeelten.

Eén van de schatten die ik zelf weer heb opgegraven uit de bestudering van
de Bijbelteksten over Abraham is dat geloven een werkwoord is. Ik bedoel
daarmee dat geloven nooit iets statisch, onbeweeglijks, onveranderlijks is.
Natuurlijk geloof je als het goed is in dingen. Je gelooft bijvoorbeeld dat Jezus
Christus is geboren door toedoen van de Heilige Geest uit de maagd Maria.
Dat zijn dingen die je gelooft, waaraan op zichzelf niets verandert. Dat zijn de
waarheden die de Schrift verkondigt, die onveranderlijk zijn. Maar de manier
waarop u, jij en ik daarin geloven, is toch iedere dag of week weer anders. De
ene dag zie je plotseling de waarheid van zo’n geloofsfeit op een manier die je
nog niet eerder zag. Dan verwonder je je bijvoorbeeld over wat de Geest kan
doen in je leven of dat Christus werkelijk mens is geworden. De andere dag
ervaar je twijfel of vragen bij datgene wat je altijd hebt geloofd.

Geloven is een werkwoord. Ook bij Abraham. Het is niet zo, dat hij op een
bepaalde dag in zijn leven de waarheid inzag, compleet anders over de aarde
ging en niet meer veranderde. Nee, Abraham geloofde, en dat geloof van
hem werd beproefd, aangevochten, versterkt en verdiept. Zijn geloof was na



zijn roeping in Haran niet hetzelfde als toen God hem bevrijdde uit Egypte. Hij
beleefde zijn geloof waarschijnlijk op een andere manier onder de
sterrenhemel met God, dan toen hij Hagar tot vrouw nam om met haar een
zoon te krijgen. Die veranderlijkheid heeft niet zoveel — betergezegd: niets —
te maken met datgene of Diegene waarin hij geloofde, als wel met hemzelf:
degene die geloofde. De veranderlijkheid van ons geloof heeft alles te maken
met onszelf; zondaren met een twijfelachtig hart, met een beperkt verstand
en een wispelturige wil, die leven in een onstuimige en zondige wereld.

Geloven een ‘werkwoord’ noemen, kan ook misleidend zijn. Geloven is voor
ons mensen onmogelijk — hebben we ook gehoord in de dienst over Gen.
15:6. Het is niet zo dat wij heel hard ons best moeten doen om een goede
gelovige te zijn. Dat onze inspanning ervoor zorgt dat we op een goede
manier kunnen (blijven) geloven. Nee, geloven als werkwoord betekent dat
wij ‘amen’ moeten blijven zeggen op wat er van Gods kant tot ons komt.
Wanneer God Zichzelf openbaart in de natuur, in het dagelijks leven, maar in
het bijzonder in de Bijbel en in het gebed — dan vraagt dat aan ons
instemming. Een hartelijke instemming met wat de Heere ons openbaart. Met
datgene wat Hij tot ons spreekt. En dat houdt ons dus afhankelijk van Hem;
van de Bijbel, van gebed — en de diensten op zondag. Want zonder die
openbaring van de Heere kunnen wij niet geloven. Dan kunnen we geen
amen meer zeggen!

Geloven is een werkwoord, in die zin, dat wij in ons leven iedere keer weer
‘amen’ moeten zeggen. God gelijk geven. Zijn betrouwbaarheid,
gerechtigheid en goedheid erkennen. In het bijzonder als het gaat over Zijn
openbaring in Zijn Zoon Jezus Christus. Zijn komst naar deze aarde, Zijn leven,
onderwijs, lijden, sterven en opstanding vraagt van ons om een voortdurende
erkenning in ons leven. ledere keer weer. Als wij gezondigd hebben. Als wij
twijfelen. Als wij opgaan in ons drukke leven. Beamen dat Jezus Christus de
grond van ons bestaan is en dat we Zijn geschenk van harte aannemen. Uit
pure genade. Geloven is een werkwoord —in die zin dat wij moeten blijven
beamen, erkennen, ontvangen, alles wat vanuit God in Christus tot ons komt.
Dan blijkt geloven iedere keer weer nieuw en anders, omdat datgene wat- en
Diegene die wij beamen, iedere keer op een nieuwe manier ons aanspreekt.

Geloven is geen dag hetzelfde.



UIT DE PASTORIE

Een tijdje geleden waren we als gezin aan het wandelen op de
Duurswouderheide. Een prachtig stukje natuur in de buurt van Bakkeveen
met vennen, bossen en heide. Omdat ik ook wel eens voorga in het pittoreske
kerkje aan de rand van het bos, hebben we als gezin eerst even de kerk
bezichtigd. Het heeft een liefelijk interieur, een mooi Schnitger-orgel en is
gebouwd in de 15e eeuw na Christus van oudere kloostermoppen (wat
betekent dat de kerk waarschijnlijk een voorganger heeft gehad). Na deze
bezichtiging waren wij tijdens onze wandeling op de heide getuige van een
prachtig tafereel: Drentse schapen werden bijeengedreven door een
schaapshond. Onze jongens genoten van het spektakel. Eerst werd er een
soort fuik van netten gespannen, waarna een schaapshond de schapen de
fuik in dreef. Maar omdat de schapen een fuik met een net niet gewend
waren, volgens de medewerker van de natuurorganisatie, drongen de
schapen uit angst dwars door het net heen. Vervolgens kon de schaapsherder
en de hond opnieuw beginnen. Bij het zien van het tafereel, vroeg Boukje aan
mij: ‘Dit lijkt jou ook wel leuk werk om te doen toch, als je geen dominee
was?’

De kerk en de kudde schapen die bijeengedreven werd, kwamen tijdens onze
wandeling op een natuurlijke manier bij elkaar. Nu voel ik mijzelf geen hond
en vind ik mijn werk geen hondenbaantje, maar als prediker voel ik mij wel
geroepen om mensen bijeen te drijven op de juiste plaats. In de kerk, rondom
het geopende woord van Christus. Het is echter ook belangrijk dat schapen
het net of de hekken leren kennen, zodat zij zich op hun gemak voelen als zij
ze daarbinnen worden gedreven. Dat is mijn werk als pionier zou je kunnen
zeggen; proberen om mensen in verbinding te brengen met de kerk, het
christelijk geloof en bovenal met de God van de Bijbel. De combinatie van
dominee en pionier is niet altijd een makkelijke opgave. Enerzijds ben ik bezig
in een kerk die er al eeuwen staat en een gemeenschap die maar al te
vertrouwd is met wat er in de kerk gebeurt. Anderzijds vraag ik mij zelf vaak
af hoe ik mensen die nooit naar kerk gaan, vertrouwd kan laten raken met de
kerk, met de Bijbel en bovenal met God, zodat ze er niet angstig voor
vluchten. Dat blijft een zoektocht onder een ‘open hemel’, waarvan ik geloof
dat God vanuit de hemel — ons wilt zegenen in wat wij doen.



Zo gaan we samen het nieuwe kerkelijke seizoen in. Vertrouwend dat God
met ons meegaat en voor ons zorgt. Dat geldt ook voor ons als gezin. Wij
hebben ook een paar schaapjes en verwachten een derde. We bereiden ons
voor en verwachten Gods hulp. Zelf zijn we natuurlijk ook schaapjes, die leven
van Gods leiding en bijstand. Hoewel ik anderen mag leiden, en wij als gezin
onze kinderen mogen leiden, leef ik zelf ook van Gods leiding. Jezus Christus
is de Opperherder — Hij weet waar het naartoe moet. Met ons leven als gezin,
maar ook met de kerk en de wereld. Dat geeft rust en hoop.

GEMEENTELEVEN

Begin september hebben we samen het kerkelijk seizoen geopend met een
gezellig samen zijn op zaterdagmiddag en een dienst op zondagmorgen. Op
zaterdagmiddag zijn we begonnen met een gesprek over de gemeente en het
pionierswerk. We bespraken naar aanleiding van Gen. 12, hoe wij, als
geestelijk nageslacht van Abram, anderen tot zegen kunnen zijn. We merkten
bij elkaar verlegenheid op. Eén van de aanwezigen merkte op dat het ook niet
makkelijk is dat er weinig resultaat zichtbaar is. Anderen tot zegen zijn, omdat
dat God dat wil en omdat het goed is voor onszelf en de wereld waarin wij
leven, is nog niet zo makkelijk. Tegelijkertijd is het mooie aan Gen. 12 dat het
een opdracht en een belofte is. In het verlangen, in het proberen, ligt de
belofte van Gods hulp verscholen. Dat is bemoedigend voor ons als
gemeente, juist ook aan het begin van een nieuw seizoen. Die boodschap
klonk ook op zondagmorgen; geloof is iets wat God ons wil schenken en
waardoor wij van binnenuit veranderd worden. We veranderen in wie wij zijn,
door wat Christus heeft gedaan en doordat God ons nu wil zien in Christus.

Afgelopen maand konden twee families huwelijksjubilea vieren. Familie
Boerema mochten samen met hun kinderen en achterkleinkinderen, de
andere familieleden en de burgemeester vieren dat zij 60 jaar verbonden zijn
in de band van het huwelijk. Een groot deel van hun leven hebben zij samen
geleefd en gewerkt aan de Zandbalk in Sebaldeburen. Veel is er veranderd in
de omgeving en hun leven sinds zij in het huwelijksbootje stapten. Nu in de
Irenestraat is het leven anders, maar mogen zij dankbaar terugzien op alles
dat zij hebben ontvangen. Wij wensen hen nog goede en gezonde jaren toe.
Bovenal de zegen van de Heere, die Zelf liefde en leven is.



Ook familie Toes mocht in de septembermaand vieren dat zij al 40 jaar in
liefde en trouw verbonden zijn. Het grootste gedeelte van hun (getrouwde)
leven, hebben zij meegemaakt in een heel andere omgeving. Samen zijn zij
met ‘missionair verlangen’ verhuisd naar het Noorden, met hun jongste zoon
Rutger. Dat de Heere met hun is meegegaan blijkt uit de band van het
huwelijk — hoe Hij hun alle jaren samen heeft gehouden, hoe hij hun heeft
gezegend met kinderen en gezondheid, maar ook vanuit het gedeelde
verlangen om hier in onze kerk en plaats dienstbaar te zijn. We bidden hen
van harte Gods zegen toe in hun huwelijk. Dat de Heere hun huwelijk, hun
gezin en hun verdere levenspad zal beschermen met Zijn vleugels en hun zal
omringen met zorg en liefde (Deut. 32:10-11).

We zijn tenslotte ook dankbaar voor de het herstel van mevr. T. Hazenberg en
L. Woudenbergh. Beiden hebben in de afgelopen maand(en) te maken gehad
met zorgwekkende omstandigheden. Wonderlijk is dat zij beiden weer
herstellende mogen zijn, terwijl er in eerste instantie weinig perspectief was.
We zijn de Heere dankbaar voor de gezondheid die Hij hen weer geeft en
bidden om verder herstel.

We gedenken tenslotte op deze plaats zuster A. van der Meer, die afgelopen
zomer door de Heere uit het leven is weggenomen.

In memoriam mevr. A. van der Meer

Aaltje van der Meer werd geboren op 24 maart 1944 in Dorkwerd in een
huisje dat ook op de rouwkaart stond afgebeeld. Ze groeide op als zusje van
Jitske en Rindert. Na een goede jeugd en verschillende schooljaren is ze eerst
aan de slag gegaan als gezinsverzorgster. Al snel daarna is Aaltje aan het werk
gegaan bij verzorgingstehuis De Hoorn in Marum. Hier heeft ze vervolgens tot
haar 60ste levensjaar gewerkt. In die periode woonde ze in Niekerk samen
met haar moeder. Later is ze verhuisd naar Grootegast en heeft ze nog een
tijd gewoond aan De Klinckert. Tijdens haar leven heeft ze verschillende
soorten hondjes gehad, die haar erg dierbaar waren. In de rouwdienst werd
gerefereerd aan een ongeluk dat zij tijdens een wandeling met haar laatste



hondje heeft gehad. Na dit ongeluk gaf Aaltje aan dat de Heere haar gespaard
had. Nadat haar laatste hondje was overleden ging het bergafwaarts met
Aaltje. Ze is verschillende keren gevallen, waarbij de laatste keer haar
gezondheidstoestand drastisch deed verslechteren. In het verzorgingstehuis
in Zuidhorn is ze uiteindelijk overleden op 24 juli 2025 in de leeftijd van 81
jaar.

Op de rouwkaart stond de tekst: ‘Wat God doet, dat is welgedaan’. Deze tekst
die door Aaltje zelf was uitgekozen is afkomstig uit een oud Duits lied (Was
Gott tut, das ist wohlgetan) en is in het Nederlands overgezet door twee
personen die beiden blind waren (Petronella Moens 1762-1843 en Jan Wit
1914-1980). Het lied wat volgens de Duitse bedenker (Samuél Rodigast, 1649-
1708) bedoeld was als troostlied en door hem geschikt werd geacht voor een
begrafenis, heeft voor verschillende mensen na hem ook zo gefunctioneerd.
Als troostlied en lied bij een begrafenis. Voor Aaltje was het leven ook niet
altijd makkelijk, maar zij heeft de troost in dit lied herkent en dit lied geschikt
geacht voor haar eigen begrafenis. Daarin zien we een glimp van Aaltjes
geloof, maar ook van wat zij wilde meegeven aan allen die van haar overlijden
zouden horen.

Zo herinneren we Aaltje van der Meer. Een vrouw die bescheiden, standvastig
en getrouw haar weg ging. Naar haar werk, de kerk, naar mensen die zij hielp.
Een vrouw die niet veel woorden gebruikte. Die liever instemde met de
woorden van een lied. Ze had een geloof dat beaamde wat gezegd werd. ‘Zo
is het’ zei ze dan wel. Bij ons laatste gesprek, een aantal uren voor haar
overlijden, leek ze die instemming ook te tonen bij Ps. 23. ‘Al ga ik ook door
het dal van de schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen, want U bent
met mij.” Deze tekst vormde het uitgangspunt voor de dankdienst die geleid
werd door ds. Van den Berg (Bedum), waarin de goedheid van de Heere klonk
‘die begint waar mensen zich bevinden’ en die hen bij de hand neemt met al
hun zorgen en vragen. Een dankdienst voor het leven van meuvr. A. van der
Meer, maar bovenal ook voor haar God die haar leven heeft geleid en die ook
ons leven wilt leiden — opdat wij zullen instemmen; ‘wat God doet, dat is
welgedaan.



VAN DE KERKENRAAD

Scribaat

Dankbaar zijn we dat broeder Jetze van der Veen zich bereid heeft verklaard
het scribaat van broeder Ad Verbree over te nemen. Dit zal de komende
maanden geleidelijk aan plaatsvinden. Hartelijk welkom Jetze!

Ad Verbree heeft met nauwgezetheid de afgelopen 7 jaar het scribaat van
onze gemeente inclusief de ledenadministratie vormgegeven. Als
gemeentelid in Noordhorn gaf hij destijds gehoor aan de oproep van onze
gemeente in Sebaldeburen om hulp te bieden in een benauwde situatie van
een gebrek aan menskracht. Daarvoor heel hartelijk dank Ad!

Opening kerkelijk “seizoen”.

We kijken met dankbaarheid terug op de startmiddag van het winterwerk
2025/2026 op zaterdag 20 september j.|. De zusters Trijnie Sloots en Joke
Buist worden hartelijk bedankt voor de uitstekende organisatie van deze dag.
Laten we na deze mooie start ons allemaal inzetten deze winter om van de
Here en Zijn Woord te leren en anderen daarvan te vertellen.

Alvast voor uw agenda:

Zondag 9 november: (her)bevestiging van ambtsdragers. Dan zal ook afscheid
genomen worden van onze scriba br. Ad Verbree en zal een officieel welkom
worden uitgesproken voor de nieuwe scriba br. Jetze van der Veen.

Zondag 23 november: preekbespreking na de ochtenddienst die geleid zal
worden door br. Joost van den Berge.

Steun

Zoals bekend wordt onze gemeente al vele jaren ondersteund door de
Stichting G.J. Smeding Oostermeer en de laatste 6 jaren ook het pioniersteam
o.a. door de IZB, de evangelisatie organisatie van de PKN. Beide organisaties
hebben in een recente vergadering met de kerkenraad toegezegd onze
gemeente en het pioniersteam de komende 3 jaar te willen blijven



ondersteunen in financiéle zin en ook in begeleiding. Dat is een grote
opsteker waar we de Here erg dankbaar voor zijn. Wilt u daar ook voor
danken? En bidden dat de Here nog mensen toe wil voegen aan onze
gemeente?

Met groet namens de kerkenraad,

Leo Meijndert

KERKVOOGDU

Als kerkvoogdij hebben we onze eerste vergadering van het seizoen gehad.
We vragen u als gemeente om gebed voor wijsheid over beslissingen die we
moeten nemen op verschillende terreinen. Wij vragen voor nu uw aandacht
voor de volgende zaken:

Actie Kerkbalans 2025

Wij zijn als kerkvoogdij dankbaar dat u met deze actie mee wilde doen. Zoals
u bekend is de opbrengst van deze actie heel belangrijk voor het financiéle
reilen en zeilen van onze gemeente. Het is een noodzakelijke inkomstenbron.
We willen u in herinnering brengen dat er voor deze actie € 22.000 is begroot.
Tot op heden (eind september) hebben we ruim € 16.000 mogen ontvangen.
Het wordt spannend of we het bedrag van de begroting gaan halen. Daarom
willen wij een ieder, die zijn of haar toegezegde bijdrage nog niet heeft
overgemaakt, vriendelijk vragen dit alsnog te doen. Ook als u niets via het
antwoordformulier heeft toegezegd, mogen wij dan ook van u een bijdrage
verwachten? We hebben het hard nodig. Alvast onze dank hiervoor.

Actie Solidariteitskas

Binnenkort ontvangt u de envelop voor de actie Solidartiteitskas. Deze actie
van de Protestantse Kerk is een fondsenwervingsactie waarbij leden van een
lokale PKN-gemeente een vrijwillige bijdrage gevraagd wordt voor de
Solidariteitskas. Deze kas wordt gevuld door alle gemeenten en dient om
financiéle steun te bieden aan gemeenten die het tijdelijk moeilijk hebben,



waardoor ze elkaar kunnen helpen om levendig te blijven bestaan. De
bijdrage is een vorm van solidariteit binnen de kerk. Als richtlijn wordt
gehanteerd een bijdrage van € 10 per huishouden, waarbij € 5 per belijdend
lid wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Graag vragen wij u medewerking
bij deze actie.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

In navolging van het beleid van de landelijke kerk, hebben we als kerkenraad
besloten om voor een aantal vrijwilligersfuncties een VOG te vragen.

Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit
blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar vormt bij het uitoefenen van een
nieuwe taak of functie in de samenleving; de aanvrager wordt gescreend op
het hebben gepleegd van strafbare feiten. Het beleid is om zo’'n VOG aan te
vragen voor vrijwilligers die een-op-een contact hebben met kwetsbare
groepen, zoals minderjarigen, ouderen, mensen met een verstandelijke
beperking of mensen in een afhankelijkheidssituatie.

De administratieve stappen om als kerk een VOG aan te vragen, zijn geregeld.
Binnenkort zullen de desbetreffende vrijwilligers benaderd worden. Als hier
vragen over zijn, horen we het graag.

Inzameling collectes

U bent bekend met de wijze waarop we iedere zondag de collectes voor
diaconie en kerkvoogdij van u vragen. Gewoon, fysiek met een collectezak
aan een stok, ook wel collectestok genoemd. Zoals het altijd al gaat. Maar...
tijden veranderen en soms moet je daar als kerk in mee. Af en toe komen
vragen op ons af of er niet de mogelijkheid is om de collecte digitaal te geven,
bijvoorbeeld via een QR code. Vooral voor gasten is dit handig. Zij hebben
vaak geen contant geld bij zich en willen toch een bijdrage doen.

Daarom hebben wij als kerkvoogdij samen met de diaconie besloten om voor
de gasten de mogelijkheid te bieden via een QR code hun bijdrage te geven.
Deze codes worden aan de binnenzijde van de bundel Weerklank voor gasten
aangebracht. Tevens worden deze codes op een A4’tje aangebracht in de hal



van de kerk. De dienstdoend ouderling zal bij aanwezigheid van gasten hen op
deze wijze van inzamelen attenderen.

Indien u als lid van onze gemeente ook op deze wijze uw bijdrage wilt geven,
kunt u de QR codes aanvragen voor in uw eigen bundel of op andere wijze bij
kerkrentmeester Dirk Toes.

Collecten/giften

Hieronder een overzicht van de collecten en giften over de laatste 3 volle
maanden (juni, juli en augustus):

Reguliere Extra collecte Via bank V-o O':
collecte pioniersplek
juni € 410,50 € 25,00 € 100,00
juli € 199,50 €42,50*% | € 100,00 € 100,00
aug € 590,20 € 10,00 € 50,00
€ 10,00
*petreft instandhouding predikantsplaats
** betreft teken van leven € 10,00
€ 750,00
€ 20,00 *k
€ 40,00
€ 50,00 *
€ 50,00 |*
€ 20,00
€ 100,00
€ 20,00

College van kerkrentmeesters,

Jan Willem van Dijke
Dirk Toes



DIACONIE

Reguliere collecten.

Juni €334,10
Juli € 167,20
Augustus €371,75

Extra collecten:

Juni GZB Pinkster collecte €102,70
Wycliff bijbel vert. € 108,00
Augustus wereld diaconaat €59,50
Via de bank:

Juni € 330,00

Pinkster collecte € 40,00

Juli €50,00

HA gift €5,00

Augustus € 30,00

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage aan de collecten en giften!

Van ons sponsorkind ontvingen wij deze brief.
Naam kind: Solange Sankara

Lieve sponsor,

Bedankt voor uw brief. Ik hoop dat het goed gaat met u. Mijn familie en ik
maken het goed. Ik wil graag dokter worden om zieke mensen te helpen.

Moge God u zegenen voor alle steun die u mij geeft

Namens de diaconie



HET PIONIERSTEAM

Wat was het een prachtige openingsmiddag van de kinderclub op woensdag 3
september! Veel kinderen en hun (groot)ouders genoten van de voorstelling
"Bellen en het torenbeest" van Lydia Mussche-Zwart. Zij legde met haar
"pratende" poppen op een grappige en speelse manier uit wat een carillon is
en wat een beiaardier boven in de kerktoren doet.

Inmiddels hebben we de eerste clubmiddag alweer gehad op zondag 21
september. We hebben steentjes beschilderd, een hartje geknutseld en
geluisterd naar het Bijbelverhaal over Mozes die de wet van de HEERE op de
berg Sinai kreeg.
Daar leerden we ook een een nieuw liedje over en een nieuwe Bijbeltekst (de
samenvatting van de wet). Verder ontdekten we met elkaar dat spelregels
héél belangrijk zijn bij een spel.
De clubmiddagen worden elke 3e zondag van de maand gehouden
van 14.00 uur tot 15.30 uur.

Elke vrijdagmiddag is iedereen welkom in de Dorpskamer voor koffie, thee en
gezelligheid in gebouw Irene van 14.00 tot 17.00 uur.

Regelmatig wordt me gevraagd of het loopt met de handwerklessen. Daarom
hier even een inkijkje:

- Ontzettend leuk dat er vooral jonge vrouwen komen om te leren
naaien en te haken. Ondertussen vermaken de kinderen zich
samen met kleurboeken, stickertjes plakken en het aanwezige
speelgoed.

Wat we zoal maken? Kussens, cadeautasjes, pannenlappen, een stoffen
boekomslag, tassen en we zijn zelfs al begonnen met het naaien van
eenvoudige kinderkleding! En al doende leren we omgaan met een
naaimachine, patronen knippen, verschillende steken haken, ritsen inzetten,
knoopsgaten maken, enz.
Met elkaar zijn we dus heel gezellig en praktisch bezig!
Ook belangstelling om mee te handwerken? De data van dit kwartaal
zijn: 3, 17 en 31 oktober, 14 november en 12 december.
Datum om te noteren: 1 november, vanaf 9.30 uur klusochtend/ winterklaar
maken Buurttuin
Namens het pioniersteam, Netty Toes



VERJAARDAGEN 75+

09-11 Dhr. S. Feringa

16 -11 Mevr. J.P. van Dijk- v.d Molen

18 -11 Mevr. S.A. Huizinga — Bronda

24 -11 Dhr. A. Pietens

0312 Dhr. S.G. Faber

09-12 Dhr. H. ljtsma

11-12 Mevr. J. v.d. Velde — Sikkema

16 -12 Dhr. J. Tammenga

28-12 Mevr. S. Potstra — Dijkema

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het
nieuwe levensjaar!

De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens aan wateren der rust.



OPPASROOSTER

DATUM NAAM TELEFOON BIJZONDERHEDEN
12 -10 Netty Toes
Annelieke Grootenhuijs
26 -10 Mirjam van Dijke
Mirjam Westra
9-11 Trijnie Sloots
letje Oost
23-11 | Grietje van der Molen
Esmée Cazemier
7-12 Netty Toes
Yvonne Tijhuis
21-12 | Liesbeth vWoudenbergh
Froukje van Slooten
25-12 Netty Toes Indien gewenst/
in overleg
4-1 Trijnie Sloots
Mirjam van Dijke
18-1 Annelieke Grootenhuijs

Mirjam Westra

»Oppaslocatie is gebouw ‘Irene’, tenzij anders aangegeven.

» Bij verindering, graag onderling ruilen. @ Reserve oppas: Dirk Toes, tel. 06-
15493251 of dirkjtoes@gmail.com
» Contactpersoon kinderoppas: Netty Toes- Groenendijk, tel. 06-14537006 of
nettytoes64@gmail.com



mailto:dirkjtoes@gmail.com
mailto:nettytoes64@gmail.com

INGEZONDEN

Bedankt

Hartelijk dank voor alle vormen van meeleven die we van u ontvingen
i.v.m. mijn operaties en herstel hiervan.
Het was hartverwarmend en heeft ons goed gedaan.

Co en Liesbeth van Woudenbergh

L Y

Concert

Op zaterdagavond 8 november komen 2 jonge talenten van het

Prins Clausconservatorium naar de Dorpskerk van Sebaldeburen.

Op het programma werken van Purcell, Bach, Vivaldi, Handel & Bach
Tenor Olivier Kemier zit inmiddels in het vierde en laatste jaar en zingt
inmiddels de soli bij het Luthers Bach Ensemble.

Uit Catalonié komt de countertenor Albert Guinon Fort: zijn stem
onderscheidt

zich door een heel gemakkelijke hoogte.

Een bijzonder talent en dat zal hij laten horen. Hierbij worden ze begeleid
door

Tymen Jan Bronda (orgels) die tevens enkele solowerken zal laten horen.
Van harte welkom.

zaterdag 8 november, aanvang 19:30 uur
DORPSKERK SEBALDEBUREN

kaarten & 12,50 euro (alleen aan de kerk)

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door de Geert-Jan
Smedingstichting.



) J Gereformeerde Bond
Afdeling Groningen/Drenthe

Mw. N. Noorman (secretaris)

Kerkdreef 1

9821 PR Oldekerk

Telefoon: 0594-548350

Email: gbgroningendrenthe@gmail.com

Betreft: Uitnodiging voor regionale bijeenkomst

Hierbij nodigen wij u uit voor de regionale bijeenkomst op D.V. donderdag 16 oktober om 20.00 uur.
mevr. drs. M.A. (Marianne) Buitink-Heijblom (schrijver van het boek Leven met verlies. Rouwen terwijl er
niemand is overleden) hoopt die avond te spreken en met ons van gedachten te wisselen over het
onderwerp:

‘Ik rouw ... maar er is toch niemand overleden??’
De rauwe werkelijkheid van leven in gebrokenheid

Rouw wordt over het algemeen in verband gebracht met het sterven van een dierbare. Maar rouw is niet
beperkt tot deze situatie, rouw is breder. Rouw kan ook ontstaan door:

-verlies van gezondheid

-verlies van werk

-verlies van (geloofs-)vertrouwen

-enz.

Deze vormen van rouw worden vaak niet als zodanig (h)erkend, wat tot gevolg heeft dat er onvoldoende
begrip is, wat het zwaarder maakt voor degenen, die ermee te maken hebben.

Rouw vanwege ‘levend verlies’ is weer een apart verhaal. Deze vorm van rouw gaat nooit over, maar blijft
je leven lang je parten spelen.

Ziehier, de rauwe werkelijkheid van leven in gebrokenheid. Hoe kun je verder in zo’n omgeving, waarin
lijden, verlies en rouw (soms) zo nadrukkelijk aanwezig zijn? Wat te doen als je er zelf mee
geconfronteerd wordt? Wat zeg je als betrokken omstander, als je op bezoek gaat?

In de inleiding/lezing zullen deze aandachtspunten centraal staan; het geheel zal doorweven zijn met
Bijbels-pastorale lijnen.

Het onderwerp ‘Ik rouw .... Maar er is toch niemand overleden??” is een voor velen een herkenbaar
onderwerp. Er leven op dit gebied immers vragen genoeg.
Allen van harte welkom!

Hervormde Gemeente Tiendeveen
Gebouw Open Poort

Kerkweg 3

7936 PC Tiendeveen

Aanvang: 20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.45 uur)



Ben jij op zoek naar
é,7" rust en wil je hoopvol
ﬁ&éﬁ/ﬂ’bd( in het leven staan?
4}0{4}6{/}1 Verlang je naar
ontmoeting met
andere vrouwen en wil

. W j je door Gods Woord
< Hotel °orkum ]
- . bemoedigd worden?
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) Vrouwenweekend > i Dan kun je je opgeven
JEELETS 1 voor dit
i
(= \m = kl vrouwenweekend!
(10en 11 april 2026 | i
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m e We zorgen voor een
’I, Geloof afwisselend
4 Ontmoeting programma; denk
Rust hierbij 0.a. aan
: Laat je inspireren, Bijbelstudie, zingen,
q bemoedigen en versterken X L.
‘ME{'\. 4 door andere vrouwen! creatieve act|V|te|ten,

stille tijd, bezinning en
een lezing rond het
thema: Een toekomst

Organisatie door: Roelien Kip, Tina Ras en Ineke Dekker

vol van hoop.

Het weekend kost 195 euro p.p, inclusief eten en drinken.
Opgeven kan via vrouwenweekendTvwH@gmail.com

Je verblijft samen met een van de andere gasten op een tweepersoonskamer.
Toilet en douche zijn bij de kamer aanwezig. Nodig gerust een vriendin of zus
uit en geef in de mail aan met wie je je kamer wilt delen. Heb je

dieetwensen? Laat ons dat ook weten!

We zien uit naar je komst!

L



@ IZB TOERUSTING

PERSBERICHT

IZB-Toerustingsdag op 15 november

‘Help, er klopt een bekeerling aan!’

AMERSFOORT — ‘Help, er klopt een bekeerling aan!’, is het thema van
de 1ZB-Toerustingsdag op 15 november. Hoe komen mensen tot geloof?
Hoe kan de kerk nieuwkomers opvangen? De dag is bedoeld voor
iedereen die met die vragen in de eigen kerk aan de slag wil gaan.

‘Het thema ‘Help, er klopt een bekeerling aan!’ past bij de verlegenheid die
veel kerken hebben als het gaat om de vragen van nieuwkomers’, zegt ds. Bas
van der Graaf, hoofd I1ZB-Toerusting. De IZB - vereniging voor zending in
Nederland - wil graag helpen om die verlegenheid te overwinnen.
‘Kerkenraadsleden, voorgangers, evangelisatiecommissies, teams die een |ZB-
Focustraject doen: iedereen met interesse in missionair werk is welkom.

De workshops gaan onder meer over de interesse onder twintigers voor het
christelijk geloof, over de betekenis van liturgie voor nieuwe gelovigen en
over onderzoek naar hoe mensen tot geloof komen. Van der Graaf: ‘We
hopen ook enkele ervaringsdeskundigen aan het woord te laten. Wat heeft
hen geholpen, wat niet? Wat kunnen kerken daarvan leren?’.

Hij hoopt dat de dag niet alleen inspiratie biedt, maar deelnemers ook aanzet
om in hun eigen kerk met de thematiek aan de slag te gaan. ‘Dit thema sluit
aan bij een beweging van de Heilige Geest die we menen te ontwaren. Als die
beweging nieuwe mensen naar de kerk brengt, dan hoop ik dat steeds meer
kerkleden hierin meegaan en bereid zijn om hun geloof en leven te delen met
nieuwkomers.



Zaterdag 15 november, Sionkerk, Eikenhout 221, Houten. Met o0.a. René

van Loon, Mette van Hell (kwartiermaker jongvolwassenen 1ZB) en Nynke
Dijkstra-Algra. Aanmelden en informatie: www.izb.nl/toerusting

Meer informatie / noot voor de pers: voor vragen kunt u contact opnemen
met ds. Bas van der Graaf, hoofd 1ZB-Toerusting, telefoon 033-4611949 / 06-
14565965 of via e-mail: toerusting@izb.nl

L

UITNODIGING:

Na meerdere geslaagde edities van Mannenzang Westerkwartier, nodigen wij
u van harte uit voor een mannenzangavond te Grootegast.

Samen zingen, samen bidden, samen getuigen binnen het thema: 'LOFZANG
VOOR DE HEER'.

Met medewerking van:
Organist: David de Jong en koperblazers

We verwelkomen u graag op zaterdag 8 november om 19:45u in kerkgebouw
'de Morgenster' Weegbree 9 te Grootegast.

Hartelijke broedergroet,

Gerrit-Jan Bierma,

Frederik Wijnalda,

Johan Bonefaas,

Jan Rinsma.

Organisatie Mannenzang Grootegast.

L L A
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VAN DE REDACTIE

Kopij voor de nieuwsbrief van November kan worden ingeleverd tot 22
oktober 18:00 uur.
Kopij voor de volgende Teken van Leven tot dinsdag! 23 december 18:00 uur.

Misschien ten overvloede:
Als er kopieén gemaakt moeten worden voor kerkelijke activiteiten, kan dit
via mij, op de printer van de kerk.
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ACTIVITEITEN (oktober)

Zondag 5 okt. 11.00

Koffiedrinken na de dienst

Dinsdag 7 okt. 17.30

Bijeenkomst pioniersteam

Woensdag 8 okt. 20.00

Gelegenheidskoor

Donderdag 9 okt. 19.30

Kerkenraadsvergadering

Vrijdag 10 okt. 14.00 -
17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Zondag 12 okt. 19.00

Samen zingen in de kerk

Dinsdag 14 okt. 19.45

Bijbelstudie

Donderdag 16 okt. 17.30

Maaltijd Dorpskamer

Donderdag 16 okt. 20.00

Regioavond Geref. Bond (Tiendeveen)

Vrijdag 17 okt. 14.00 -
17.00

Koffiemoment Dorpskamer + handwerken

Zondag 19 okt. 14.00

Kinderbijbelclub de Sleuteldragers

Woensdag 22 okt. 18.00

Inleveren kopij November

Woensdag 22 okt. 20.00

Gelegenheidskoor

Vrijdag 24 okt. 14.00 -
17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Dinsdag 28 okt. 19.30

Kerkenraadsvergadering

Woensdag 29 okt. 20.00

Gelegenheidskoor

Vrijdag 31 okt. 14.00 —
17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Zaterdag 1 nov. 09.30

Buurttuin De Groene Oase winterklaar maken.

Zaterdag 8 nov. 19.30

Concert in de kerk m.m.v. Tymen Jan Bronda

en solisten

Zaterdag 8 nov. 19.45

Mannenzang in Grootegast

Alle activiteiten zijn Deo Volente.
Indien niet anders vermeld, zijn ze in gebouw Irene.




