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KERKDIENSTEN

Oktober
Datum | Tijd Predikant Plaats Bijzonderh./extra coll
06 09.30 | Prop. A. Kampen Najaarscollecte GZB
Groothedde
13 09.30 | Dhr. J.C.A. v.d.
Berge
13 19.00 | Samen zingen
20 09.30 | Ds. H.J.C.CJ. Assen Kerkvoogdij
Wilschut
27 09.30 | Dhr. J.C.A. v.d.
Berge
November
03 09.30 | Ds. J. Hoekman | Rutten
06 19.00 | Dhr. J.C.A. v.d. Dankdag / Stondscoll.
Berge Kerkvoogdij
10 09.30 | Ds. T. Oldenhuis | Coevorden
10 19.00 | Samen zingen
17 09.30 | Ds, F. Pierik Drachten
24 09.30 | Ds. L. Schaafsma | Nunspeet Kerkvoogdij
December
01 09.30 | Dhr. J.C.A. v.d. 1°* Advent /
Berge Kerkvoogdij
08 09.30 | Ds. M. de Jager | Dwingeloo
08 19.00 | Samen zingen
15 09.30 | Ds. H.J.C.CJ. Assen Coll. 1ZB
Wilschut
22 09.30 | Prop. H.J. Urk
Kramer
25 09.30 | Dhr.J.C.A. v.d. 1%* Kerstdag /
Berge Kerkvoogdij
29 09.30
31 19.00 | Dhr. J.C.A. v.d. Oudejaar /
Berge oudejaarscollecte




MEDITATIE

‘Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een
kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook
voor de Griek.” (Romeinen 1:16)

Op 31 oktober is het van oudsher Hervormingsdag. We denken dan terug aan
het jaar 1517 waarin de Duitse monnik Maarten Luther zijn 95 stellingen
bekend maakte, die het begin van de Reformatie inluidden. Tegenover allerlei
wantoestanden in de Rooms Katholieke kerk destijds, stelde Luther
bijvoorbeeld dat ‘de ware schat van de kerk het heilig evangelie van de
heerlijkheid en de genade van God is’ (stelling 62). Het centraal stellen van
het evangelie en het protesteren tegen wantoestanden heeft er toe geleid dat
Maarten Luther en anderen uiteindelijk buiten de kerk terecht kwamen en er
een nieuwe kerkelijke stroming ontstond; de Reformatie (of ‘hervorming’, wat
duidt op de vernieuwing die nodig was in de kerk) of de Protestantse
stroming (van het woord ‘protesteren’).

Eén van de teksten die een belangrijke rol heeft gespeeld voor Maarten
Luther, en dus ook in het ontstaan van de Reformatie, is de tekst uit
Romeinen 1 die hierboven is weergegeven. Het is een tekst die gaat over God,
over Gods Zoon Jezus Christus, over de kracht van het evangelie en de
noodzaak van geloof. Kortom, de tekst beschrijft eigenlijk het christelijk geloof
in een notendop. In het geloof verwachten wij onze hulp van boven. God is
het die door Zijn Zoon Jezus Christus ons de ‘zaligheid’ aanbiedt. Ons geluk,
onze eeuwige vreugde, onze verlossing en onze verzoening. Dat komt
allemaal van boven. Van God de Vader en God de Zoon. Zij hebben alles
gedaan om ons te redden. En voor ons is ‘slechts’ het geloven van belang.
Aannemen en vertrouwen op Gods hulp van boven.

Deze tekst uit Romeinen is een krachtige tekst. Een tekst die voor de
Reformatie veel heeft betekend, maar ook vandaag nog veel te zeggen heeft.
Deze tekst wordt ons namelijk aangereikt in een hoofdstuk waarin ook de
donkere kanten van het menselijk bestaan door Paulus worden getekend.
Verderop gaat het over mensen die niet van God willen weten. Over een
mensheid die, hoewel zij bijvoorbeeld door de natuur met God(s werken) in
aanraking komt, niet van God wilt weten. En daarom, zegt Paulus, geeft God



hen over aan de begeerten van hun hart (1:24), aan de oneervolle
hartstochten (1:26) en hun verwerpelijk denken (1:28). Dat maakt dat de
mensheid kan leven in een zondige levensstijl, met alle donkere en duistere
kanten.

De kracht van Romeinen 1:16 (en vers 17) wordt des te duidelijker tegen deze
‘donkere’ achtergrond. Dat de redding van boven komt, dat het evangelie een
kracht is, wordt des te duidelijker wanneer wij de situatie in de wereld
begrijpen. De Bijbel zegt dat wij allemaal geneigd zijn om ons af te keren van
God en Zijn ontmoeting met ons. En daarom laat God ons leven naar ons
eigen denken en onze eigen verlangens. En dat die verlangens niet
opbouwend zijn voor onszelf, voor onze relatie met God of voor onze omgang
met de wereld om ons heen, dat hoeven we niet te benadrukken in een tijd
van oorlogen, polarisatie, individualisatie, secularisatie, klimaatverandering
enzovoorts. De redding komt van boven, van buiten ons. En dat is ook maar
gelukkig ook, in een zondige, donkere wereld.

Gelukkig laat God ons niet alleen. Gelukkig is het evangelie er. De goede
boodschap van Jezus Christus. Die ook vandaag op allerlei manieren tot ons
komt. Om ons te vertellen van het goede nieuws van boven. Nee, van onszelf
hoeven we het niet te verwachten. Daar kan God het ook niet van
verwachten. In ons zijn geen aanknopingspunten voor de verlossing van de
mensheid en de wereld. Nee, het goede nieuws, het evangelie, vertelt over
de verlossing van boven. De verlossing door Gods Zoon Jezus Christus. Die het
volmaakte leven heeft geleefd, de schuld heeft gedragen van ons mensen en
de dood heeft overwonnen. In Hem is de verlossing van het kwaad dat leeft in
onze harten, in de gehele mensheid en dat woekert in de schepping.

Paulus ‘schaamt zich niet’ voor dit evangelie ‘van boven’. Nee, waarom zou
hij? Het is een geweldige boodschap, die hij met overtuiging mocht brengen
aan joden en heidenen (Grieken e.a.). Toen Maarten Luther ontdekte dat het
evangelie betekende dat hij het niet van zichzelf, van anderen of de kerk
hoefde te verwachten, maar van God, toen kwam hij er vervolgens ook met
kracht voor uit. Hij schaamde zich niet langer en getuigde overal waar hij kon
van het evangelie van Jezus Christus. Dat deed hij met verve, waardoor er
vandaag ook nog zoiets bestaat als de Reformatorische stroming in het
christendom.

Wij horen vandaag ook van het evangelie ‘van boven’. God spreekt ons aan in
een wereld die zichzelf niet verlossen kan. Hij spreekt ons mensen aan, om



ons te bevrijden uit slechte verlangens en gedachten die ons in de greep
houden. God laat ons het evangelie horen, zodat wij horen van zaligheid; van
geluk, vrede en vreugde — die er is door Zijn Zoon Jezus Christus. Het
evangelie komt ons toe. Wordt ons aangezegd. Voor ons rest alleen
aanvaarding, vertrouwen op- en geloven in. Dat is niet veel meer dan een
kind kan; vertrouwen dat de Vader voor je zorgt.

Door het evangelie van boven mag je bevrijd worden. Verlost. Maar mag je
ook dankbaar en vrijmoedig in het leven staan. Om te getuigen van het
evangelie dat in je is. Je hoeft je niet te schamen, want het evangelie is toch
het mooiste dat er is? Het is een kracht van God tot zaligheid voor iedereen
die gelooft!

UIT DE PASTORIE

In de overgang van de zomer naar de herfst is veel schoonheid te vinden.
Mooie luchten, een pallet aan kleuren, harde winden, vruchten die vallen van
de bomen en ga zo maar door. Samen met de kinderen genieten we ook van
dit jaargetijde. Kastanjes zoeken, bladeren rapen, hazelnoten verzamelen, het
gebeurde de voorgaande jaren, maar is opnieuw bijzonder en leuk.

Na een goede zomervakantie zijn wij ook weer dankbaar dat het winterwerk
weer is begonnen. Het is mooi om elkaar weer geregeld te zien. In
kerkdiensten, bij Bijbelstudies, gebedsmomenten of in het pioniersteam en
pioniersactiviteiten. Er gebeurt best wel wat in een kleine gemeente. Daar
zijn wij dankbaar voor. Tegelijk beseffen wij ook dat hetgeen dat er gebeurt,
gebeurt door niet zo’n grote groep met mensen. Dat maakt ons ook dankbaar.
Mensen die vaak grote inzet tonen voor de kerkelijke gemeenschap hier, dat
is iets om blij van te worden. Wij voelen ons dus zeker niet de enigen die werk
verricht in de gemeente, maar we weten ons onderdeel van een levende
gemeenschap die zich positief inzet in Gods koninkrijk hier in Sebaldeburen.

Op 26 september vond de uitreiking van het diploma voor het behalen van de
opleiding Gemeentepredikant aan de Protestantse Theologische Universiteit
plaats. In één van de oudste kerken van Utrecht, de Pieterskerk, werd het
diploma in bijzijn van familie ontvangen. Voor deze mijlpaal ben ik de Heere,
ons gezin, maar ook de gemeente dankbaar. In Sebaldeburen heb ik in de



afgelopen jaren veel geleerd, niet minder dan uit boeken en colleges op de
universiteit. Daarvoor ben ik dankbaar. Wat er verder gaat gebeuren na het
behalen van het diploma weet ik nog niet. Hierover hoop ik de komende
maanden duidelijkheid te krijgen door gebed, gesprekken en overdenking.

De afgelopen maanden was ik wat verkouden. Dit heeft u waarschijnlijk
gemerkt in kerkdiensten of op andere momenten. Dit blijkt een chronische
neusbijholteontsteking te zijn. Over enkele maanden zal ik daarom
geopereerd worden aan mijn neus. Als de Heere de operatie zegent, dan
hoop ik daarna weer voor te kunnen gaan in de gemeente, zonder het
gesnotter en de nasale stem.

Een hartelijke groet uit de pastorie

GEMEENTELEVEN

Als gemeente mogen we terugzien op een gezellige en geslaagde
openingsdag van het winterwerk. Eerst hebben we geluisterd naar een mooi
verhaal van broeder P. de With. Hij weet veel over de omgeving en kan
gemakkelijk de tijd vullen met interessante verhalen over plaatsen, personen
en gebeurtenissen. Daarna hebben we samen een Bijbelquiz gespeeld met
een stuk of 36 vragen. Helaas waren er geen Bijbelgeleerden aanwezig die
alle vragen goed hadden, wat voor Van den Berge een aanleiding vormde om
de gemeenteleden op de roepen om de Bijbelstudies bij te wonen. Het was
echter leuk en goed om samen deze quiz te doen, waarbij we ons
(Bijbel)geheugen weer even hebben opgefrist en aangevuld.




Vervolgens hebben we lekker samen gebarbecued met dank aan zuster T.
Sloots-Knooihuizen en slagerij Nanning van Wijk. Een mooie opening en we
hopen en bidden om een goed vervolg dit seizoen in onze gemeente. Dat het
gezellig mag zijn, maar er ook geestelijke groei mag zijn en vrucht gedragen
wordt.

In de komende tijd is er weer een gebedsmoment en Bijbelstudie. Gebed en
Bijbelstudie vormen de kern van ons gemeentezijn. Daarom een hartelijke
oproep om deel te nemen. Op dinsdagavond 1 oktober is er een
gebedsmoment (op de website zijn de andere momenten te vinden). Tijdens
zo’n gebedsmoment lezen we een klein stukje uit de Bijbel, zingen een paar
liederen of Psalmen en bidden vervolgens in een kringgebed. Degenen die
liever niet meebidden mogen uiteraard ook gewoon luisteren. ledereen is
daarom van harte welkom! Op woensdag 9 oktober is er een Bijbelstudie. Dit
keer gaat de avond over Mattheus 7:15-23; De boom en zijn vruchten. Let op:
de nieuwe opzet van de Bijbelstudie is dat er eerst een inleiding is (met
minder interactie), en daarna de mogelijkheid bestaat om vragen te stellen.
We hopen op uw komst.

Als kerk zijn wij kwetsbaar. Een kerk bestaat namelijk uit mensen, en mensen
zijn kwetsbaar. Dat hebben wij in de afgelopen tijd ook weer gezien in onze
gemeente. Zo heeft de Heere zuster Bonnema-Feringa uit het leven
weggenomen. We mogen er gelukkig op vertrouwen dat haar leven verder
gaat in het hemels Vaderhuis. Hoewel velen haar niet gekend hebben, is zij
wel een van de stenen geweest waardoor de gemeente er vandaag de dag
nog is. Haar trouw en toewijding aan de gemeente heeft de gemeente
jarenlang goed gedaan en is navolgingswaardig. Verder hebben we ook
kwetsbaarheid gezien bij zuster Huizinga, die last heeft van nierstenen. Ook




zuster Van Dijk-Van der Molen, zuster Van der Meer, broeder Mulder, zuster
Ritsma-Hansma, broeder Wegman, zuster Bouwma-Zwama, zuster Potstra,
Zuster Tijhuis en zuster Helmantel kampen al kortere of langere tijd met
lichamelijke problemen door ouderdom, een gebeurtenis of ziekte. We
wensen hen kracht en zegen toe, in de moeite, eenzaamheid en aanvechting
die zij kunnen ervaren. Dat ze door het geloof in Christus met moed en kracht
mogen leven. Wij denken in gebed aan hen.

In memoriam

In het afgelopen half jaar zijn er twee gemeenteleden overleden. Hieronder
volgt een ‘in memoriam’. Een herinnering aan deze twee gemeenteleden. Wij
herinneren hen als twee liefdevolle en betrokken gemeenteleden. We
mochten hen ook toevertrouwen in de handen van de Vader, van wie zij zelf
ook getuigd hebben in dit leven.

Martinus Zuiderveld

Op 3 juni 1946 werd Martinus Zuiderveld geboren als zoon van Karel
Zuiderveld en Frouktje Poelman. Zijn vader was timmerman. Zoon Tinus koos
voor het beschilderen van het houtwerk. Vele jaren werkte hij bij
schildersbedrijf Van der Naalt. Tinus trouwde in 1970 met Antje van Slooten.
Samen ontvingen zij drie kinderen: Frouktje, Willem en Jaap. Later ontvingen
zij ook kleinkinderen, toen Frouktje trouwde met Mikael en zij samen vier
kinderen ontvingen (Marin, Ivan, Jesse en Norah) en Jaap met Marieke
trouwde en zij samen twee kinderen kregen (Jeline en Femke). Op zijn
kinderen en kleinkinderen was Tinus erg gesteld en hij bracht daarom graag
tijd met ze door. Na rugklachten is Tinus aan de slag gegaan met fotografie,
één van zijn hobby’s. De winkel in Grootegast liep goed, maar met de
opkomst van de digitale camera was het moment gekomen om de zaak van
de hand te doen aan zijn compagnon Koos Wieringa. Daarna werkte Tinus tot
aan zijn pensioen opnieuw als schilder samen met zijn zoon Willem. Tot het
moment waarop de kerk werd gesloten, is Tinus lid geweest van de
Gereformeerde Kerk in Sebaldeburen. Mede vanwege Anjes aansluiting bij de
Hervormde Kerk in Sebaldeburen en aansporingen van mensen om hem
heen, is Tinus verscheidene jaren een betrokken lid geweest van Hervormde
Kerk in Sebaldeburen. Op verschillende manieren heeft hij zich ingezet, vooral
op de manier die bij hem paste: schilderen en klussen samen met zijn zwager



Wim Van Slooten. Kerk, pastorie en Irenegebouw hebben van ‘buurman en
buurman’ veel tijd en aandacht gekregen. Na een gezegend huwelijk overleed
in januari 2017 zijn vrouw Anje. Direct volgend op het overlijden van zijn
vrouw bleek er bij Tinus sprake van een ernstige somatische aandoening
waardoor zijn situatie erg zorgelijk werd. Gelukkig herstelde hij en woonde hij
ondanks het gemis van zijn vrouw nog geruime tijd tevreden aan de
Irenestraat. Na verschillende gezondheidsklachten, overleed Tinus toch nog
onverwachts op 11 april 2024.

Martje Bonnema-Feringa

Op 31 december 1941 is Martje Feringa geboren op de boerderij van Sake
Venema als derde kind van Roelf Feringa en Jantje Scheeringa (in totaal 7
kinderen, waarvan 2 jongens en 5 meiden). Ongeveer 15 jaar later verhuisden
ze naar het huis aan de Kuzemerweg aan het water; de Kuzemerbalk. Martje
leerde haar man Mathijs (Thijs) kennen bij de jeugdvereniging van
Sebaldeburen. Op 5 juli 1963 zijn zij getrouwd. Samen gingen zij wonen in het
huis aan de kerkweg dat door timmerman Thijs zelf is gebouwd. Na de Mavo
ging Martje als huishoudster werken in Groningen. In 1967 kregen zij hun
eerste kind, een dochter met de naam Jantje (roepnaam Jeanet). Drie jaar
later in 1970 ontvangen zij nog een dochter: Amerins (roepnaam Anke).
Jeanet trouwt met Pieter Dijkhuis in 1990 en krijgen samen 2 dochters:
Brenda en Mirna. Anke trouwt met André Pel in 1991 en ontvangen later een
zoon en een dochter: Martin en Suzanne. Martje is een echte doener, met
verschillende talenten: naaien en breien, tuinieren, schoonmaken en koken.
Heel trouw heeft zij die talenten ingezet in familie, in haar werk en in de kerk.
Zo was zij bijvoorbeeld 25 jaar lang huishoudster bij fam. Smeding en heeft zij
zich 35 jaar lang ingezet als beheerder van gebouw Irene. In 1998 overlijd
haar man Thijs op 65 jarige leeftijd. Eind 2006 zijn er signalen dat de
geestelijke gezondheid van Martje minder wordt en in 2008 wordt de
diagnose Alzheimer vastgesteld. Zo’n 15 jaar heeft Martje goede zorg
ontvangen in het Hoge Heem. Op 21 september heeft de Heere haar thuis
gehaald.



HET PIONIERSTEAM

ALPHA cursus

Op dinsdag 15 oktober starten we met een ALPHA cursus vanuit de
pioniersplek. Enkele jaren geleden hebben we deze cursus ook met plezier
verzorgd in Sebaldeburen en dat willen wij dit jaar opnieuw doen. De ALPHA
cursus is ontworpen in Engeland en is bedoeld om mensen kennis te laten
met het christelijk geloof. Gezelligheid is een belangrijk onderdeel, waardoor
iedere cursus start met een maaltijd. Daarnaast is er iedere cursusavond een
onderwerp dat besproken wordt, waarbij openheid en respect belangrijke
uitgangspunten zijn.

ledereen die geinteresseerd is in het christelijk geloof is welkom. Als de
ALPHA cursus niet iets voor u of jou is, dan is dat misschien wel het geval voor
uw vriend, vriendin, zoon, dochter, buurman of buurvrouw. Daarom de
oproep om deze cursus te delen met iedereen voor wie deze cursus wel wat
zou kunnen zijn. De eerste avond wordt gehouden in het gebouw Irene. Start
om 17.30 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan nu al, door te mailen
(info@deverbinding-sebaldeburen.nl) of bellen/appen (06-34919184) naar J.
van den Berge (kerkweg 2).

Hervormingsdag

Zoals in de meditatie is verwoord, is het op donderdag 31 Oktober weer
Hervormingsdag. Dit ook de dag dat door veel mensen in de wereld
Halloween wordt gevierd. Het is niet toevallig dat deze dagen samenvallen, ze
houden zelfs verband met elkaar. Maarten Luther protesteerde o.a. tegen alle
rituelen rondom de dood en het vagevuur. Al met al is het verschil tussen
beide invullingen van 31 Oktober een wereld van verschil. Waar Halloween de
dood en de doden centraal stelt (n.a.v. Allerzielen), stelt Hervormingsdag het
evangelie, Gods woord en het leven door Jezus Christus centraal.

Op 31 Oktober organiseren we daarom ’s avonds een gebedsmoment in de
kerk. Om samen uit de Bijbel te lezen, liederen te zingen en te bidden. Om zo
in navolging van de Reformatoren God en Zijn Woord centraal te stellen voor
onszelf en voor de omgeving. We hopen dat u, dat jij er bij bent.



Kerst

Hoewel het nog een paar maanden duurt, worden er op dit moment ook
voorbereidingen getroffen voor de kerstdagen. Het pioniersteam wilt dit jaar
namelijk weer een bijdrage leveren aan de kerst-wandelmarkt op 14
December en een kerstnachtdienst verzorgen op 24 december.

Er is een gelegenheidskoor opgericht, die ook een bijdrage zal leveren aan de
kerst-wandelmarkt. Daar is iedereen van harte uitgenodigd om mee te zingen
in dit koor — geoefende en ongeoefende zangers.

KERKVOOGDU

De eerste vergadering van het nieuwe kerkelijk seizoen zit er weer op.
Gewoonlijk komen we 10 keer per jaar in vergadering bijeen om de stoffelijke
en financiéle zaken van de gemeente te behartigen. En dat zijn er best veel,
ook in zo’n kleine gemeente. Het college bestaat nu uit 2 personen die tevens
ambtsdrager zijn. Wenselijk is dat dit seizoen een kerkvoogd het team komt
versterken. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Kerkgebouw

Voor dit seizoen liggen er weer een aantal klussen voor ons klaar. Uiteraard
weer de komende actie Kerkbalans (waarover in één van de komende
nieuwsbrieven meer), maar bijvoorbeeld ook het noodzakelijk onderhoud aan
het kerkgebouw. We mogen ons verheugen in een prachtig kerkje die er voor
het oog nog best goed uitziet. Toch vraagt zo’n gebouw zijn regelmatig
onderhoud om de kerk ook naar de toekomst toe goed te conserveren. U
moet hierbij denken aan het herstel van voegwerk om lekkage te voorkomen,
werkzaamheden aan de dakruiter, herstel pleisterwerk aan de westgevel en
het nodige schilderwerk. Gelukkig hebben we de hiervoor aangevraagde
subsidie bij de SBKG (Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen) toegekend
gekregen. Wel moet een aanzienlijk deel van de kosten door onszelf worden
opgehoest. Volgend jaar hopen we het eerste deel (van totaal 6) van de
subsidie te mogen ontvangen, zodat we ook volgend jaar een aanvang nemen
met de werkzaamheden.

Begraafplaats
Verder vraagt ook de begraafplaats regelmatig onderhoud. U kunt hierbij
denken aan de paden die voorzien moeten worden van een nieuwe



schelpenlaag. Verder onderzoeken we verschillende manieren om de
weggespoelde grond als gevolg van veel regenval te compenseren.

Ook financieel kent de begraafplaats een aantal uitdagingen. Tijdens de
voorlaatste gemeentedag hebben wij u al meegenomen in de eisen die de
landelijke kerk stelt aan begraafplaatsen, waaronder ook financiéle. Hiervoor
dient in ons geval een flinke geldelijke reservering te moeten plaatsvinden.
Tot nu is het helaas zo dat de begraafplaats meer geld kost dan dat er binnen
komt. En dat moet veranderen. We onderzoeken dan ook komend jaar naar
mogelijkheden om op een of andere manier de begraafplaats ook geld te
laten genereren. Al met al stelt de begraafplaats ons voor nogal wat
uitdagingen. Dat kunnen we niet alleen. Daarom overwegen we ook een
commissie begraafplaats op te starten die zich met deze problematiek gaat
bezighouden. T.z.t. hopen wij u hier meer informatie over te kunnen geven.

Tenslotte is het mooi te melden dat de toegangshekken van de begraafplaats
een onderhoudsbeurt hebben ondergaan en er weer prachtig bij staan, met
dank aan ons gemeentelid Wim van Sloten.

Collecten/giften
Hieronder een overzicht van de collecten en giften over de laatste 3 volle
maanden (juni, juli en augustus):

Reguliere collecte Extra collecte Via Bank Voor pioniersplek

juni € 218,50 | |juni | € 64,70 €50] | € 750,00

juli € 159,25 juli (geen extra collecte) €75] | € 100,00

augustus € 253,91 | |augustus | € 54,50 €30
€50
€15
€25
€50
€ 20| (voor Teken van Leven)

College van kerkrentmeesters,
Jan Willem van Dijke
Dirk Toes



DIACONIE

Collecte Diaconie

Reguliere collecten.

Juni 2024 € 268,90
Juli 2024 € 155,05
Augustus 2024 € 258.55

Extra collecten:

Juni. GZB € 80,70
S.D.O.K. € 155,35

Augustus I1ZB € 100,40

Via de bank:

Augustus € 25,00

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage aan de collecten en giften!
De sponsorkinderen

De sponsorkinderen hebben namens de gemeente een verjaardagskaart
gehad.

VERJAARDAGEN 75+

09 nov. | Dhr.S. Feringa

16 nov. Mevr. J.P. van Dijk — v/d Molen

18 nov. Mevr. S.A. Huizinga — Bronda

24 nov. Dhr. A. Pietens




11 dec. Mevr. J. v/d Velde — Sikkema

28 dec. Mevr. S. Potstra

Gods zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar.

Heer, ik kom tot U, Hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.

GELEGENHEIDSKOOR

Door de zendingscommissie zijn we gevraagd om een bijdrage te leveren op
de Samen Zingen avond van 8 December. Het thema is dan Kerst.

Omdat we een kleine groep zijn, is het soms lastig oefenen, omdat er altijd
wel iemand een keer niet kan.

Dus...kom met ons en doe als wij..... Sy

Misschien zijn er ook mensen uit het dorp of uit de naburige dorpen /kerken
die mee willen doen? Vraag ze gerust mee. Hoe meer zielen hoe meer
vreugd.

We oefenen op de woensdagavond om 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur in
gebouw Irene. Behalve op 9 oktober (bijbelstudie) en 6 november (dankdag).
Je hoeft geen prof te zijn, als je van zingen houdt, voel je welkom!




OPPASROOSTER

DATUM NAAM TELEFOON BIJZONDER-
HEDEN
6 okt. Grietje van der Molen
Esmée Cazemier
20 okt. Trijnie Sloots
Mirjam Westra
3 nov. Liesbeth van Woudenbergh
Mettie Spaak
17 nov. letje Oost
Froukje van Slooten
1 dec. Mirjam van Dijke
Trijnie Sloots
15 dec. Netty Toes
Mirjam Westra
29 dec. Grietje van der Molen
Esmée Cazemier
12 jan. Liesbeth van Woudenbergh
letje Oost
> Oppaslocatie is gebouw ‘Irene’, tenzij anders aangegeven.
» Bij verhindering, graag onderling ruilen.
» Reserve oppas: Dirk Toes, tel. 06-15493251 of dirkjitoes@gmail.com
» Contactpersoon kinderoppas: Netty Toes- Groenendijk, tel. 06-14537006

of nettytoes64@gmail.com



mailto:dirkjtoes@gmail.com
mailto:nettytoes64@gmail.com

ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

Thee in de tuin.

In de vergadering van de Zendingscommissie kwam een voorstel

om een High-tea te organiseren voor gemeenteleden die door
omstandigheden niet meer naar de kerk gaan. Dit bij één van de
commissieleden thuis.

Een datum werd geprikt, 28 augustus, en betreffende gemeenteleden
werden benaderd.

Uiteindelijk werd 1 gemeentelid opgehaald en met vier commissieleden

en prachtig weer, was het ondanks de teleurstellende opkomst een gezellige
middag met thee/koffie en lekkere taart.

De Zendingscommissie.

VAN DE REDACTIE

Inleveren Kopij
Voor de nieuwsbrief van November t/m 30 Oktber 2024
Voor Teken van Leven t/m 23 December 2024.
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INGEKOMEN STUKKEN

Roder Jongenskoor zingt in Sebaldeburen

Op zaterdagmiddag 23 november komt wederom het bekende Roder
Jongenskoor naar de Dorpskerk van Sebaldeburen.
Op het programma werken van Purcell, Bach, Handel & Mozart.

'Je werkt met jongens die van voetbal houden en weet ik allemaal wat, en
tegelijkertijd heel fanatiek in de Anglicaanse traditie staan te zingen met een
jongenssopraanstem. Dat is gewoon heel bijzonder en ontroerend’, zegt Jaap
De Kok. Hij is sinds een jaar de nieuwe dirigent en artistiek leider van het
koor.

De jongens zullen zich laten horen zowel in koorverband als ook in solo-aria’s.
Daarbij worden ze begeleid door Robert Koolstra & Tymen Jan Bronda
(orgels) die tevens enkele solowerken quatre-mains zullen brengen.

Van harte welkom!

zaterdag 23 november
aanvang 16:00 uur

Dorpskerk Sebaldeburen

kaarten a €15 (alleen aan de kerk)




l Mw. N. Noorman (secretaris)
Kerkdreef 1
Gereformeerde Bond 9821 PR Oldekerk

Afdeling Groningen/Drenthe Telefoon: 0594-548350
Email: gbgroningendrenthe@gmail.com

Betreft: Uitnodiging voor regionale bijeenkomst

Hierbij nodigen wij u uit voor de regionale bijeenkomst op D.V. donderdag 17 oktober 2024.
Ds. P. van Duijvenboden uit Apeldoorn hoopt die avond te komen spreken over het onderwerp:

“Over God spreken in een seculiere omgeving”

Als krijgsmachtpredikant heeft ds. P. van Duijvenboden gediend in een omgeving waarin God voor de
meeste mensen geen rol speelt in hun leven.

e Hoe breng je God dan ter sprake?
e Hoe blijf je zelf staande?

Vanuit zijn ervaring bij defensie denkt hij met ons na over drie lijnen:

e We denken na over het met God leven en over Hem spreken
e We denken na over de context waarin we over Hem willen spreken
e Zijn ervaringen die hij opdeed bij defensie

Allen van harte welkom.

In verband met de verbouwing bij de hervormde gemeente Rehobdth te Hollandscheveld wijken we uit
naar de volgende locatie:

Gereformeerde Kerk
Jan Wintersdijkje 31, 7914 TE Hollandscheveld

Aanvang: 20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.45 uur)



@ 7B TOERUSTING

PERSBERICHT

IZB-Toerustingsdag ‘Op het spoor komen’ op 16 november

AMERSFOORT - Hoe kom je de missionaire roeping van jouw gemeente op het spoor? Wat
is de betekenis van de kerk in jouw dorp, of in de wijk waar het kerkgebouw staat? Over die
vragen organiseert de IZB op 16 november een Toerustingsdag voor iedereen met hart voor
missionair werk.

De dagis bedoeld voor missionaire commissies, kerkenraadsleden, kerkelijk werkers,
predikanten en individuele gemeenteleden die graag missionair actief zijn of willen worden maar
niet precies weten hoe ze daarin verder komen. De IZB biedt in workshops expertise aan voor
uiteenlopende situaties. Agnes van Haaften, teamleider Gemeentecontact en -advies bij de IZB
hoopt dat gemeenteleden elkaar meenemen, om daarna samen aan de slag te gaan in hun eigen
kerk. ‘Je kunt de vragen uit jouw gemeente meenemen. Daar kunnen we dan over doorpraten. En
als je samen bent, kun je gemakkelijker de vertaalslag maken naar de kerk in je eigen
woonplaats.’

Navolging in de praktijk

Je kunt je gedurende de dag ook oriénteren op de verschillende begeleidingsmogelijkheden van
de IZB. Zo zijn er workshops voor teams uit kerken die het IZB-Focustraject volgen. Dat is een
missionair toerustingstraject van de IZB, gericht op de vraag wat de navolging van Christus in de
praktijk betekent. Er zijn inmiddels varianten ontwikkeld voor kortere trajecten, enin alle
gevallen wil de IZB zoveel mogelijk maatwerk leveren. Van Haaften: ‘We hebben dit jaar een
breed programma, maar we faciliteren daarnaast ook ontmoetingen tussen Focusteams, zodat
zij van elkaars ervaringen kunnen leren. We willen graag iets van God op het spoor komen en op
het spoor van God gezet worden.’

Zaterdag 16 november, Sionkerk, Eikenhout 221, Houten. Aanmelden en informatie:

www.izb.nl/agenda

Meer informatie / noot voor de pers: voor vragen kunt u contact opnemen met Agnes van
Haaften-Thijsen, teamleider Gemeentecontact en -advies, telefoon 033-4611949 / 06-51719798
of via e-mail: toerusting@izb.nl.



ACTIVITEITEN

Dinsdag 1 okt. 19.30-20.30

Gebedsmoment in de kerk

Woensdag 2 okt. 19.30 -21.00

Gelegenheidskoor

Donderdag 3 okt. 17.30-19.30

Maaltijd Dorpskamer

Vrijdag 4 okt. 14.00-17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Zondag 6 okt. 11.00

Koffiedrinken na de dienst

Woensdag 9 okt. 19.30 —21.00

Bijbelstudie

Vrijdag 11 okt. 14.00 - 17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Zondag 13 okt. 19.00 - 20.00

Samen zingen in de kerk

Dinsdag 15 okt. 17.30 - 21.00

ALPHA cursus

Woensdag 16 okt. 19.30—-21.00

Gelegenheidskoor

Donderdag 17 okt. 17.30 —19.00

Maaltijd Dorpskamer

Donderdag 17 okt. 19.30

Kerkenraadsvergadering

Vrijdag 18 okt. 14.00 —17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Zondag 20 okt. 14.00 — 15.30

Kinder Bijbel club
De Sleuteldragers

Dinsdag 22 okt. 17.30 - 21.30

Bijeenkomst pioniersteam

Woensdag 23 okt. 19.30-21.00

Gelegenheidskoor

Donderdag 24 okt. 17.30-21.30

Heisessie kerkenraad

Vrijdag 25 okt. 14.00 — 17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Dinsdag 29 okt. 17.30 - 21.00

ALPHA cursus

Woensdag 30 okt. 19.30 — 21.00

Gelegenheidskoor

Woensdag 30 okt. 18.00

Inleveren kopij nieuwsbrief

Donderdag 31 okt. 19.30 — 20.30

Gebedsmoment in de kerk

Vrijdag 1 nov. 14.00 - 17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Zondag 3 nov. 11.00

Koffiedrinken na de dienst

Woensdag 6 nov. 19.00

Dankdagdienst

Alle activiteiten zijn Deo Volente.

Indien niet anders vermeld, zijn ze in gebouw Irene.




